
 

 

Za. 30 sept. ‘23, 1e WINTERCOMP., de Vecht. 

 

De zomer had nog een fikse nasleep. Deze zaterdag startte de wintercompetitie, maar we 

zaten nog net niet in korte broek.  

De zon scheen door de wolken heen en verhoogde de temperatuur. Wind was er nauwelijks 

en uit het zuidwesten, bijna in de rug dus. Er zat wel regen in de lucht, wat er in enkele 

druppeltjes, even, uit zou komen: verwaarloosbaar dus. 

 

We verzamelden bij ‘de Generaal’ in Baarn, waar de deelnemers zich, verdeeld over de tijd, 

meldden om te loten. 

Erwin was er ook weer bij, John had hem opgepikt. Zijn ‘meisje’ herstelt zich goed, na haar 

verstapping op de trap, vorige week. Sterkte gewenst! 

Sjaak, Wesley en John wachtten op ons op de parkeerplaats aan het Hilversums Kanaal, 

waar Gert en John eerder de federatiewedstrijd visten en zelfs geen schele Pos konden 

strikken. 

Vandaag was het een leven van belang aan de oppervlakte, wat een vis zeg! Wel klein…..  

 

 
Nog gesloten…..                                Wachten…..                                       Volle maan…. 

 

Op lootvolgorde vertrok iedereen naar zijn stek. Let op: niet inhalen! 

Ter plekke alles uit de auto en locatie opbouwen. John en Wesley kwamen vlak naast me 

zitten. Makkelijk voor het contact. Of het vistechnisch ook handig was zou blijken, al weet je 

dat nooit zeker. 

Er zijn altijd twee groepen: één voor het bruggetje en één na het bruggetje bij de verffabriek 

en de kade, waar het veel dieper is. 

De vissers die veel ervaring hebben vissen altijd op de tweede plek, zo lijkt het. Erik niet, die 

had  zo zijn eigen stek voor het bruggetje. Voor ieder wat wils! 

Zelf weet ik nooit wat te doen. Ik kies uiteindelijk vandaag toch voor de mooie Vecht, zijn 

rust, de bevisbare plek met ruime kant en de parkeerplek in de buurt. Ik weet dat het er niet 

al te diep is, metertje of twee en hoop dat er tot een uurtje of 10 wat voorns te vangen zijn. 

Na  die tijd vallen de beten doorgaans weg en wordt het meestal zéééér taai. 

 

 



 

 

Ik tuigde alles zo snel mogelijk op en prepareerde 2 stekken: 9,5m en 7m uit de kant. De 

diepte was nagenoeg gelijk. Met het type-out flesje stipte ik de dobberhoogte aan op mijn 

hengel.  

Beide plekken voerde ik ‘losjes’ aan. Het voer kwam uit de diepvries. Overgehouden van 

vorige week in Scheendijk. Eigenlijk doe ik dat nooit. Voor iedere wedstrijd maak ik vers 

voer.  

Deze keer heb ik me echter voorgenomen om het hele wedstrijd gebeuren vooral te laten 

‘gebeuren’. Zo van: ‘kan mij het schelen, ik zie wel en wil gewoon afwachten hoe het 

verloopt’.   

Dat lukte, ongeveer 10 minuten….. 

Tijdens het uitpakken merkte ik al dat ik snel probeerde te zijn, want de eerste uurtjes tellen 

dubbel hier! Dat ging door tijdens het optuigen, het uitloden (al neem ik daar altijd de tijd 

voor) en het cuppen.  

Ik startte met lang. Daar gebeurde niet veel. Over naar kort dus. Ondanks dat ik maar matig 

gevoerd had en dat het maar 2 meter dichterbij was, kreeg ik direct beet. Een mooie voorn. 

Aha, daar zwommen ze dus….  

Ondertussen kreeg ik nog de ochtendkrant kado van de krantenjongen. Hij wist dat 9:30 uur 

er aan zat te komen. 

 

.   
Lex, met uitzicht op de molen…. 

 

Met twee delen minder vis ik stug door. Het ging goed. Ik ving prachtige voorns, ook 

kleinere, maar toch maats. De grondels en andere torretjes bleven vooral weg. Gunstig! 

 

John belde. Slecht bericht: er werd nauwelijks gevangen. “Je gaat aan kop”. Ongelooflijk met 

15 vissen op de teller. Het gaf me moed! 

Tot half tien ging het goed en toen…, bijna ineens, was het over. De stroming viel ook weg. 

Het is gebeurd, over en uit. Ik wist het! Ik hoopte op wat anders, maar helaas.  

Ik besloot voor de brasem te gaan, op lang. Dobber omhoog, piertje aan de haak, twee 

maden en wachten maar. Niets. Ander aas. Ook niets. Andere loodzetting . Ook niets. 

Lengte onderlijn veranderen. Ook niets. Andere stek, cuppen, pieren knippen (gevaarlijk ivm 

grondels). Ook niets. Helaas. Mijn teller zou niet één keer meer ingedrukt worden…. 

Bij mijn buren ging het een stuk ‘beter’. Zij vingen de ene na de andere grondel. 

Teleurstellend dus. Die krant was zo gek nog niet…. 



 

 

  

Om 12:00 uur stopten we en pakten alles in. Een boterhammetje en kopje thee smaakten 

prima. 

Sjaak kwam aangewandeld met de meetstok en had niet al te veel werk. 

 

 
 

 
 

De verhalen na afloop waren wel spannend!  

Zo was er verschillende keren een flinke snoek gehaakt door John, Sjaak en Gert. De dieren 

konden de verleiding van een heerlijke voorn die hun neus voorbij trok niet weerstaan. En 

zeg eerlijk, daar zijn ze toch ook voor gemaakt?!  

Gerrit wilde starten, maar zijn tuig was te kort. Hij zat in 

een diepe kuil te vissen. Eerst knutselen dus. Daarna 

ook nog vast in de boom op de (te) krappe plek… Erwin 

dacht, nadat de grote boot voorbij getrokken was, een 

stuk vuil gehaakt te hebben. Bleek een brasem van 50 

cm te zijn! Sjaak ving nog een roofblei, die ook telde. 

Harry brak zijn hengeltop, aan de kant, van zijn nieuwe 

hengel, waar hij maar 1x mee gevist had. Maar goed 

dat de kelen gesmeerd werden! 

 

Gert won deze eerste wedstrijd. Makkelijk was het niet, maar dat gold voor iedereen. 

Harry werd tweede en John derde.  



 

 

 

 
 

 

 


