Za. 29 maart 2025, 1e wedstrijd ZC, de Melm-Soest

‘Lengte of aantal’

Vandaag zouden we opnieuw in de Eem vissen, na vorige week de
BSB-cup op hetzelfde traject gevist te hebben.
Toen was het een saai gebeuren, voor mij in ieder geval, met maar 5

07u Y 5° 3° 00mm/0% NW2

o 5 75 oomm/o% w2 vissen. Er werd sowieso heel weinig gevangen door de meesten.

09u ¢ 9° 8° 00mm/0% NW2

10u 1° 10° 0,0mm/0% NW2

Het is koud geweest en het heeft, een beetje, geregend deze week.

Mu ¢ 13° 12° 0,0mm/0% NW2

Be 5w 1 0omm/0% W Vandaag zal het zonnig zijn, een beetje bewolkt en droog met een
matig windje uit het noordwesten.
Vondoog i Soet Gerrit en ik hebben in het Valleikanaal, afgelopen dinsdag, windes en
Y brasems gevangen en Gerrit ook nog 25 mooie voorns in de Eem bij
Gevoststomperatuur 4°C de aanlegplaats van de fietsboot.
S Ol De vis komt langzaam op dreef, zo lijkt het. We zagen ook brasems
e met paaipukkels.

Windstoten 8km/u
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_ We verzamelen om 6:00 uur bij de Melm, waar het rijdende kantoor
van John al klaar staat.

Er wordt betaald en geloot, de deelnamekaarten worden uitgedeeld en er verschijnen bakjes

koffie. Jonathan is er met broer Benjamin. Lang niet gezien en nu wat meer tijd gevonden.

Datzelfde geldt ook voor Melis, die bij de BSB-cup ook al present was. Leuk dat ze er bij zijn!

Marinus bleek ziek vanochtend, waardoor Ari zonder zijn broer kwam.

Ik trek nr. 6. Gelukkig niet ver lopen. Gerrit heeft
kopstek en Melis zit er net voor. Naast mij op plek 7 is
Sjaak neergestreken en Jonathan zit aan de andere
kant van mij met broer Benjamin en wat verderop Erik
naast zich.

Het is prachtig zonnig weer en
het water toont zich als een
spiegel. De watervogels zijn
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?*ﬂ% onrustig, hier en daar springt
een vis. Ik hoor de grutto’s, de
kieviten, de scholeksters, de torenvalk, een fazant en natuurlijk

opgewekte mannenstemmen.



Gert komt voorbij lopen en deelt met mij zijn vreugde over dit prachtig stuk viswater en de
rustgevende omgeving. We voelen ons bevoorrecht hier te mogen en kunnen zijn!

Al mijn spullen pak ik uit.

De cuphengel is opnieuw door Erwin onder
handen genomen. Hij was weer gebroken. Nu
zitten er twee nieuwe delen in verwerkt en dat is
een goede oplossing. Hij voelt nu ‘stevig’ aan.
Bijkomend voordeel is dat ik wat inline-dobbers
over heb kunnen nemen van Erwin. Maar niet
voordat eerst alle topjes waren vervangen.
Thuis direct in de blanke lak gezet. Zo prachtig!
Bijna zonde om mee te vissen.... Daarnaast
prepareert Erwin een hengel voor mij met extra
top- en cupset. Ik ben een beetje onhandig met
al dat dunne carbonspul en deze hengel weegt een paar gram meer en is daardoor ietwat
‘lomp-bestendiger’... Waar een kapotte cupset al niet toe kan leiden!

Om 7:00 uur gaat de toeter. ledereen start met vissen.

Ik heb 2 sets geprepareerd. Een voor 6 meter en een voor 9,5
meter. Ik voer beide plekken aan om vervolgens op kort te starten.
Het water is nog steeds als een spiegeltje, zeker bij de kant. De
eerste drifts leveren niets op. Ik vis staande haak en probeer eerst
de voorns te verleiden.

Sjaak zie ik een spartelende vis scheppen en Jonathan doet
hetzelfde, al veroorzaakt dat exemplaar aanzienlijk meer geplons.
Het duurt een tijdje voordat ik beet krijg. Een mooie voorn gaat
vervolgens als eerste mijn leefnet in.
Alle drie blijven we een visje
vangen, maar bij Jonathan zit de gang er goed in. Hij vangt
vette brasems.

Om 9:30 uur is het pauze, tijd voor een bakje en een
broodije.

Het bleef taai voor de pauze. |k heb 6 vissen, te weinig, al
zijn het prachtig mooie voorns van dik in de dertig
centimeter. Ik merkte ook dat ik vissen verspeelde. Ben
bang dat het lijinzwemmers waren. Wel een teken dat er vis
ligt!

Sjaak, Jonathan en Ari hebben ook deze ervaring. We zijn
allen blij dat we meer activiteit waarnemen dan vorige week
tijdens de BSB-cup. Benjamin en Erik, die vooraan zitten,
vangen niet best. We hopen dat de tweede helft meer zal
opleveren.

Voor mij was dat zo.
Op kort kon ik geen beet meer krijgen. Op lang ging ik wat ‘dieper’ vissen. Ik varieerde van

staande haak naar een sleepje met een valloodje op de bodem. Ook bleef ik regelmatig een
balletje voer brengen met wat geknipte wormen.




Het leek of er schooltjes vis voorbij trokken. Ik ving er een paar en dan weer een tijdje niets.

Ineens iets heel zwaars. Mijn tuig breekt. Daarna vissen tijdens het prutsen blijkt lastig.

Uiteindelijk ving ik een aantal dikke brasems en hele, letterlijk, vette voorns. Wat een

knapen! Het bleef spannend tot het eindsignaal. De laatste brasem verspeelde ik er net
voor, bijna tegelijk met Sjaak.

Na het opruimen en meten, waartijds nog een totaal
volgeladen schip passeerde, ‘lekker puh’, liepen we
weer terug de dijk over naar de parkeerplaats.

John en Melis telden alle uitslagen op en de kaarten
werden op volgorde gelegd.

Ondertussen werd er een drankje genuttigd en kon
iedereen zijn verhaal kwijt.

Er was best veel gevangen vandaag, waarbij opviel dat de kopstek(-ken) er daarbij
uitsprong(- en). De vis begint op gang te komen. Menig brasem had
trouwens al paaipukkels.

Melis, 1e, deed de beste zaken deze
ochtend. Hij ving 35 vissen en zeker geen
kleintjes! Vooral op een meter of vijf
klaarde hij deze klus. Op zijn telkaart kun
je zien dat hij ook heel wat lengte
gevangen heeft. Gerrit, 2e, had er maar
drie minder én ook 3m. minder. Dat zegt
wel wat over de lengte van de vissen. Jonathan, 3e,
spande echter de kroon. Met ‘maar’ 21 stuks viste hij 7.26m. bij elkaar, 40cm. minder dan
Gerrit. Bijna de helft was 35cm. of groter!
Harry was vierde, kort na de wedstrijd, maar bleek vijfde door een telfout. Erwin wisselde
met hem van plek. Met vijf vissen meer voor Erwin, was het verschil toch maar 5cm.
De anderen lagen ook steeds dicht bij elkaar.
Benjamin en Maarten, beiden goede vissers, hadden hun dag niet vandaag. De vis lag in
ieder geval niet in de buurt van hun nummerplaatje.

Het was een heerlijke visdag. Het weer was
prachtig, de visomstandigheden ideaal en er
werd redelijk tot veel vis gevangen.

Het bleek daarbij dat aantal en lengte ertoe
deden, gezien de uitslagen.

Melis, Gerrit en Jonathan: van harte
gefeliciteerd!

Voor alle anderen is er nog niets aan de
hand. Volgende keer beter.

Door: Harry Snoekbaars






