
 

Za. 6 juli, 7e ZC-wedstrijd, Vuntus 

 

Als je vist, is het weer een bepalende factor. Zo 

ook vandaag. Het zou flink gaan waaien en 

mogelijk ook regenen. Daardoor kun je niet 

overal gaan zitten waar wilt.  

Gelukkig is de Vuntus groot genoeg en bleef er 

voldoende ruimte over om een stek te kiezen 

waar we de wind in de rug hadden. 

We hadden er vorige keer goed gevangen, dus 

de keuze was snel gemaakt. 

Sjaak en Arie, lagen op dezelfde hoogte een 20 

tal meters verderop. 

Maar hiervoor was het eerst nog hozen 

geblazen. De boten lagen onafgedekt en 

hadden veel regenwater opgevangen. Dat was 

hozen geblazen. 

Iedereen had daar blijkbaar op gerekend en hoosbakjes meegenomen. Een afgesneden 

flacon voor vloeibare zeep of melk volstond al: 

goedkoop, functioneel en herbruikbaar! 

Daarna veel sjouwen over de smalle steiger met nog 

meer spullen. Nog een paar staken regelen en het feest 

kan beginnen. 

Sommigen hebben hun eigen staken, bestaande uit 

schroefdelen met een punt er aan. 

De bodem van de Vuntus is bijzonder. Sommige 

stukken zijn zeer ‘drabbig’ en daardoor makkelijk te 

‘besteken’, maar andere stukken kennen  een keiharde 

leemlaag waar je een scherpe staak voor nodig hebt.  

 

Uiteindelijk had iedereen zijn boot volgeladen, was er nog tijd voor 

een bakje koffie en werden de riemen in de zijkant gestoken. Eerst 

maar even stilletjes de haven uit om daarna de motoren te starten.  

 

 
 

Eenmaal aangemeerd op de stek, startten we onze sessie. De wind viel nog alleszins mee 

en we hadden goede moed. We verdeelden het gemaakte voer en gooiden onze dobbers in. 

Gerrit ving direct een ‘torretje’ en bij mij bleef het stil. Dat zou ook nog een tijdje duren.  



 

We kregen het niet voor elkaar de loop erin te krijgen. De 

kleine visjes beten nog wel, maar de maatse vissen 

bleven vooral afwezig, al vingen we toch wel wat voorns 

en een paar brasems. Mogelijk was de wind op deze stek 

toch de spelbreker. 

Sjaak en Arie hadden het al snel gezien en verkasten. Wij 

besloten te blijven, want op de Vuntus 

loont het om je stek te blijven 

onderhouden en te wachten op de 

brasems. 

Het werd echter steeds stiller, op de wind na. 

Uiteindelijk besloten we om 10:30 uur onze biezen te pakken. We 

passeerden Gert en John, die we veelvuldig 

hadden zien scheppen en voeren terug naar 

het beginstuk. 

Ons voerritueel herhaalden we en we vingen bijna direct vis. Ze 

waren echter veel te klein… en dat zou zo blijven. Onze 

verhuisactie leverde niet het beoogde resultaat op.  

Uiteindelijk waren we blij met de laatste slag van de klok om 12 

uur. 

Inpakken en wachten op Sjaak en Arie voor 

de meting. 

 

Zij waren snel klaar met ons. Beiden 

nog geen 20 vissen per persoon om te 

meten. Een fikse tegenvaller. 

Wat wel fijn was, was dat de regen zo 

goed als uitgebleven was. Een schrale 

troost…. 

Terug bij de haven snel uitladen en 

wat te eten en te drinken bestellen. 

Dat kon gelukkig niet mislukken! 

Gert (1e) en John (2e) deden goede zaken vandaag. Zij vingen verreweg de meeste vis. 

René (3e) ving nog niet de helft, maar wel 17 brasems. Dat was natuurlijk ‘effe kickkuh’. 

Marinus (4e) zat daar kort achter en viste zich daarmee de top 5 van deze dag in. Goed 

gescoord heren. 

De totaalstand verandert na vandaag ook. John (14 pt.) gaat aan kop, gevolgd door Erwin 

(14 pt.) en Sjaak (15 pt.). Gert (17 pt.) en Maarten (18 pt.) volgen op de voet.  

Ongemeen spannend!!! 

 

Door: 

Harry Snoekbaars 

 


