
 

 

 

 

Za. 22 juni, ‘24, 6e ZC, Eem, Soest. 

 

Eindelijk dan, het zal een week, op zijn minst, mooi weer worden: droog en zonnig! 

Dat veranderde mijn stemming abrupt ten goede. 

 

Toch maar even buienradar erbij, wat geloven kon ik 

het nog niet. Eerst maar de verwachtingen voor 

vandaag bekeken. 

Dat zag er prima uit! Ik kreeg steeds meer zin. 

De Eem blijft een visrijk water. Niet dat je altijd 

recordvangsten kunt bijboeken, maar doorgaans kun je 

er zeker een visje vangen. 

De afgelopen weken was dat echter niet zo. Het bleek 

zeer mager te zijn geweest. Afgelopen dinsdag niet, 

want Gerrit had prachtige windes, voorns en brasems 

weten te verschalken. Dat gaf goede hoop voor deze 

wedstrijd. 

6:15 uur verzamelen gaf het wedstrijdschema aan. Gert en Erwin waren er al, toen ik 

arriveerde. Eerst maar even naar het water gelopen om te kijken hoe hard het stroomde. Dat 

viel alleszins mee. Ik schatte dat een 1,5 of 2 grams dobber voldoende zou zijn. 

 

De loting was, zoals 

altijd verrassend. De 

plekken waren goed 

uitgezet, er zat steeds 

een loze plek tussen de 

vissers. Ruimte 

voldoende dus. Wel ver 

lopen voor degene (Gerrit) die nummer 

19 had getrokken, de kopstek. Het 

hoge gras verraadde dat er geen 

schapen op de dijk graasden. Jammer, 

want het was lastig sjouwen met al je 

spullen door deze rimboe.  

Op je stek kwam een heggenschaar 

van pas. Dat was bekend bij een heel 

aantal deelnemers. Ondanks het visverbod, werd menig visplekje keurig kaalgeknipt, wat 

niet verboden was…. 

John was weer terug van vakantie, Arie bleek afwezig, want was op vakantie. Heerlijk met 

het mooie weer in aantocht. Veel plezier gewenst! 

Iedereen kwam na kort of lang sjouwen op zijn plekje en pakte zijn spullen uit. 

Om 7:00 uur klonk de toeter en kon het voeren beginnen. 

Sommigen plonsden er een paar ballen in, anderen cupten, bijna of geheel geruisloos, 

hun voereenheden op de beoogde visplek. 

Ik deed het laatste en begon vol goede moed, vertrouwen en verwachting mijn visochtend. 

Al snel bleek dat de beten uit bleven… Na een half uur nog geen stootje gezien. Zowel kort, 

als lang gaf geen sjoege, het bleef oorverdovend stil onder mijn dobber. 



 

 

 

 

Ik had nummertje 7 getrokken, een beetje in het ‘middenstuk’ dus. Het 

was er flink diep, wel zo’n 4,5m! Ook naar de kant toe bleef het steeds 

diep. Toch had ik 2 plekken aangevoerd: 9,5 en 7m. Beide plekken 

beviste ik met enige regelmaat. Het leverde 1x beet op, een baarsje. 

Na 2 uurtjes vissen en hard werken om alle tactieken en technieken 

uitgevoerd te kunnen krijgen begon ik te twijfelen. Wat was er aan de 

hand? 

John naast me, goed verscholen, had vis gevangen, Maarten daar 

weer naast ook. Gerrit die me belde had ook vis in zijn leefnet. Gert 

echter, op nummertje 9, had alleen nog maar een schele Pos en een 

baarsje gefopt. Ik besloot om meer bij de kant te gaan proberen en 

tuigde mijn 5m boothengeltje op met een 1 grams dobbertje. Tevens rustte ik mijn 9,5m stok 

uit met een 3 grams dobber, om te proberen in ‘alle rust’ de brasem aan mijn aas te krijgen. 

Het zou zo pauze zijn, tijd voor een broodje, een bakje en om informatie te verzamelen.  

 

.  .   

 

John belde wat rond en we kwamen erachter dat er wel wat vis gevangen was en dat 

menigeen loog over de juiste aantallen. ‘Zo je doet, zo je ontmoet’? Het leek erop dat er nog 

van alles kon gebeuren en ook nog veranderen dus. 

Wat een vreemd volk zijn we toch, vissers. Één en al geheimzinnigheid, list en bedrog en we 

doen allemaal hetzelfde eigenlijk, met steeds verschillend resultaat. Vis lijkt onvoorspelbaar. 

Wie houdt wie nou voor de gek?  

Na de pauze werd er gelukkig hier en daar best nog wat vis gevangen, behalve door mij. 

Nou ja, op dat ene baarsje na dan. Verder 0 keer beet gehad!!! Waar kan dat aan gelegen 

hebben??? Er zat echt geen terpentine door mijn voer hoor! Mijn aas was ok, ik had 

regelmatig gepeild, verschillende lengtes bevist, verschillende haakmaten geprobeerd, stil, 

zwevend, staand en vol op de bodem gevist, regelmatig kleine beetjes bijgevoerd, enz., enz. 

Om gek van te worden. 

Ik was snel ingepakt en hielp John met de meting. Ook Maarten leegde zijn leefnet op de 

meetlat. Wat een dikke vissen, vooral de brasem van 62cm., met 2gr’s dobber en haakje 18. 

Hij zou er keurig 1e mee worden! Gefeliciteerd, goed gevist! 

 

.  .   



 

 

 

 

 

 

  

Erwin zou keurig 2e worden en Gerrit nam de derde plek in beslag. Goed 

gescoord mannen. 

 

De verhalen tijdens het drankje op de parkeerplaats klonken vooral 

teleurstellend, wat de vangsten betreft. De Eem heeft zo veel meer te 

bieden! 

Ik droop af toen John niets sterks voor mij te drinken had. Maar goed ook, 

want ik was met de auto.  

Gelukkig maakte Gerrit mijn dag toch nog goed, door me de fles rosé te 

schenken die hij nog te goed had van een vorige keer. Gerrit kon de 

teleurstelling niet aanzien en bedacht zich geen moment!. Kijk, daar zijn 

vrienden dus voor. Van harte bedankt Gerrit!!  

Zo vreemd is dat visvolk dus toch nog niet! 

 

 
Door: 

Harry Snoekbaars 

 

 


