
Zaterdag, 24 mei, 4e ZC, Baarn 

 

Het onstuimige weer bleef aanhouden de afgelopen weken, in Nederland en eigenlijk in heel 

Europa, zo niet de hele wereld. Dramatisch en weinig hoopgevend voor de vierde 

Zomercompetitie wedstrijd, deze keer in de Eem bij Baarn. 

Echter, vandaag zag het weerplaatje er best goed uit: 

 

De bewolking verdween naar het westen, geen regen, 

een prettige temperatuur en een matige wind. Helaas uit 

het oosten: ‘uit het oosten de wind, is wat de vis niet fijn 

vindt’…: we waren gewaarschuwd.  

John zou daar later nog aan toevoegen dat het vooral de 

wisselende luchtdruk was die de vis beïnvloedde.  

 

Om 6:15 uur verzamelden de deelnemers zich op de 

parkeerplaats rond het logistiek centrum: de bus van 

John. Iedereen was er klaar voor, had enorme viskist en had zich goed geprepareerd. Dat 

laatste vooral door de stroming in de Eem, wegens de overvloedige regenval in het 

achterland. Er werden foto’s getoond van dobbers zo groot als boeien, of …. waren het 

boeien….? Alle moeite was genomen om te zorgen dat het aas ‘aan de grond’ zou blijven. 

 

Erwin was snel 

vertrokken en Melis 

trok eerst nog zijn 

netste vispak aan. 

René stapelde zijn 

viskar vol. Alles moest 

kloppen vandaag! 

 

Dat gold ook voor mij. Ik lootte prima: nr. 11, staartstek. Doorgaans een goede visplek, in de 

buurt van de Praamgracht, die uitmondt in de Eem. Wel ver lopen, waar ik het flink warm 

van kreeg. Gerrit fietste lekker mee, ik was er jaloers op. Gert, die we tegenkwamen had zijn 

jas ook al uitgetrokken. Hij had alle nummerbordjes al uitgezet. 

 

Het water stroomde gelukkig niet al te hard en het was bijna 

windstil. De begroeiing was flink doorgeschoten. Hoe groen en 

bloemrijk kan een waterkant zijn?! Helaas zou ik er toch een 

visplek moeten creëren. Uiteraard probeerde ik daarbij zoveel 

mogelijk natuur te sparen. Ik ben blij dat ik er van kan genieten 

en wil dat zo lang mogelijk blijven doen!  

Op de koekoek, de rietgors en de karekieten na, is het doodstil. 

De wandelaars en sporters zouden pas later het sintelpad in 

gebruik nemen. Heerlijk zo. Kon ik in alle rust en ruimte mijn spullen een plekje geven. 

Arie, op plek 10, zag ik ook druk in de weer zijn. 

 

Ik prepareerde 2 vaste stokken: 7m. en 9,5m. De eerste met een 1,5 grams dobbertje en de 

tweede met een 2 grams. Zou voldoende moeten zijn verwachtte ik. Toch ook maar een 



beetje leem door mijn voer mengen. Je weet immers in de Eem nooit hoe de stroomsnelheid 

verandert.  

Als de toeter gaat om 7:00 uur start ik met voeren: met voer en leem gemengde aarden 

ballen werp ik op 9,5 m. Daarna cup ik 2 balletjes geconcentreerd voer. Hetzelfde doe ik op 

7m. 

Eerst maar kort beginnen, zoals altijd eigenlijk. Een grote 

made en een pinkie aan de haak om mee te starten. De 

eerste paar driften leveren niets op. Kan gebeuren, maar 

vaak is dat wel het geval als je net gevoerd hebt….. 

‘Geduld en stug doorgaan’, was het advies dat ik mezelf 

gaf. Na een half uur begon ik te twijfelen. Allerlei dieptes al 

geprobeerd, allerlei aas al uitgetest, allerlei bewegingen al 

ingezet en nog geen stootje gezien…hmmm….  

‘Weet je wat, ik ga op lang!’ Daar gebeurde aanvankelijk hetzelfde. Wat ik niet verwachtte en 

2 weken eerder al ervaren had tijdens de Koppelwedstrijd gebeurde nu weer: geen beet te 

krijgen!  Hoe was het mogelijk!! Je zou toch denken dat de vis trek had, zo na de paai!  

Misschien deed ik iets niet handig? Eerst maar naar mezelf kijken. Ik kwam echter niet op 

een goed antwoord. 

Gewoon door vissen dus. En zowaar, ik kreeg een beet: een mooie blei! Zou dat de eerste 

van een reeks zijn? Het gaf in ieder geval hoop. Een tijdje later ving ik er nog een.  

Gerrit belde. Hij had 0 keer beet gehad! Wat een domper! Ik zou goede zaken doen, zei hij, 

want anderen vingen ook niets.  

En dus viste ik stug door. 

 

In de pauze wisselde ik van dobber. Het was sneller gaan stromen en de wind stak op. Ik 

monteerde een 4 grams exemplaar.  

Arie kwam buurten en had maar een paar kleine, ondermaatse visjes gevangen, waaronder 

een paar baarsjes. Niet om over naar huis te schrijven dus! 

 

Mijn andere montage leverde weinig op. Ik ving de tweede helft nog 2 baarsjes en 2 schele 

possen, dat was het…. 

 

.  .   

 

Na afloop werd er geëvalueerd bij het logistiek centrum dat tevens voorzag in de consumptie 

verdeling. Goed geregeld en altijd gezellig. 

Niemand had een sluitende verklaring voor de slechte vangst, waardoor het 'luchtdruk- 

verhaal' van John misschien wel het meest steekhoudend was  

 



Hoe dan ook, Erwin had goede zaken gedaan met 8 vissen en werd keurig 1e. Maatje René 

hengelde zich naar de 2e plek met 5 vissen. Sjaak peuterde ook 5 vissen uit het water en 

werd met 5 cm. verschil netjes 3e. 

 

Al met al een zeer taaie wedstrijd met goed uitgeruste en voorbereide hengelaars en 

prachtig weer, na weken met een te wisselende luchtdruk…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Melis nog een leuk shirt zoekt om te combineren 

met zijn vispak, speciaal voor dagen als deze, dan 

is dit shirt misschien een leuk idee…., hoewel Melis 

een keiharde werker is! 

 

 

 

 

 
Door: 

Harry Snoekbaars 


