
 

 

Za. 19 aug., 9e wedstrijd Zomercompetitie, Scheendijk. 

 

Om 6:00 uur uitvaren betekent dat je best vroeg je bedje uit moet. 

De zomer schuift op, waardoor het ook duidelijk minder vroeg licht is. 

Kopje koffie, crackertje kaas, broodje en thee in de tas, voer bevochtigen, aas uit de 

koelkast, alle spullen in de auto en weg was ik. 

Het weer leek goed te worden: 24°, beetje bewolkt af en toe, licht windje ZW2. Een 

(onweers-)bui werd verwacht. Plu maar meenemen dus. 

 

Bij Eerste Aanleg trof ik Gert al. Hij was eerst naar Manten gereden (Vuntus). De laatste 

keer had een parkeerder de auto op zijn leefnet geparkeerd, wat hij dus met geen 

mogelijkheid meer los kon krijgen. En ja, een leefnet is dus echt wel handig bij een wedstrijd. 

Al snel verschenen er meer vissers en werd er druk gesjouwd, geregeld en gekletst. 

Maarten had de ‘clubstaken’ meegenomen, want die waren eerder deze week nergens meer 

te vinden in het haventje. Goed geregeld Maarten! 

  

 
 

.    
Gerrit druk bezig.               Erik neemt zijn tijd. 

 

Toen iedereen gepakt had en startklaar was, voeren we uit. De opkomende zon lokte ons… 

 

 



 

 

Rustig dreven we, diep gebukt, het bruggetje onderdoor. Alles ging voorspoedig. 

We draaiden de sloep en startten het motortje. Dit sloeg in een keer aan en zachtjes 

‘poekerden’ we het haventje uit, richting open water. 

Beetje gas erbij, choke wat meer open, de snelheid nam toe. En toen, ineens sloeg de motor 

abrupt af. Vreemd, wat was er aan de hand? Benzinekraan controleren: 

alles ok. Opnieuw starten. Lukte niet, kreeg het starttouw niet eens op 

lengte! Dan was er maar 1 conclusie: de schroef zat vast! Motor 

gekanteld en ja hoor, er zat een dik blauw touw om gewikkeld.  

Nooit gezien, maar aan de boeg zat een lang touw, dat in het water hing 

en door het varen onder de boot door in de schroef terechtgekomen 

was. Grrrrrrrr…… 

Mes erbij en het touw, gelukkig heel dik van omvang, losgesneden en 

meteen flink ingekort. De motor weer aangetrokken en deze liep weer in 

een keer. Wat een geluk! 

Als laatsten verlieten we de haven, er was niemand meer te zien…. 

 

De door ons bedachte visstek was zowaar nog niet bezet. Palen in de modder en opbouwen 

maar. 

De wind was opgestoken en kwam van de totaal andere kant: ZO.  

Ik tuigde mijn gisteren gekochte boothengeltje op. De oude had ik aan gruzelementen 

gedraaid tijdens het proberen hem ingeschoven te krijgen (telescoop). Een bus er in lijmen 

bleek te veel ruimte te kosten…. 

Matthijs van Nimwegen (Hengelsport A’frt) had er vakkundig, roestvrije messing kikkertjes 

op gemaakt en als top kon ik het oude eindstuk (zonder topoog) gebruiken. Een hengeldeel 

uit de kelder kreeg ik erbij als beschermkoker.  

Wijze les en goede tip: nooit ‘oude’ hengels weggooien!! 

 

 
Prachtige stek, zoals zo velen in Scheendijk….                            Aastafeltje opzetten…… 

 

Na het voeren vingen we al snel vis. Zowel klein als maats.  

De afspraak vandaag was: niet verkassen! We willen nog voorzichtiger met de vis omgaan! 

Het doel is: alle gevangen vis moet weer springlevend wegzwemmen na de meting, altijd en 

overal. Het lijkt een vanzelfsprekendheid, maar, met name, tijdens het onthaken en 

vervoeren kan er schade/verzwakking optreden. Voorzichtigheid is geboden dus! 



 

 

Soms lijkt een vis dood te zijn, maar meestal herstelt ze zich prima en zwemt alsnog weg. 

Niet-kenners kunnen ‘opgewonden’ reageren en dat willen we zeker voorkomen. Dat die 

niet-kenners vervolgens ‘s avonds gaan BBQ’en, daar hebben we het dan maar niet over. 

 

Gerrit en ik vingen onze visjes: brasem, blei, blankvoorn, ruisvoorn, baars, grondel, alver, 

karper (te sterk!), zelfs een kreeftje, maar echt uitzonderlijk goed zou het niet worden 

vandaag.  

Zeker na 10:00 uur, toen de wind draaide naar ZW, verminderden de aanbeten zeer. 

Ook leek het wel of we met stompe haken visten. Vernieuwen bood geen verbetering. 

Mijn nieuwe hengeltje kon het verschil ook niet maken trouwens. 

 

 
 

Om 12:00 uur waren we eigenlijk blij dat het erop zat. Opruimen en bellen om, in ons geval, 

Sjaak en Arie, te kunnen vertellen waar ze onze vis moesten komen meten. 

  
 

Dat deden ze met veel respect en precisie. De vis was letterlijk ‘springlevend’. Vanuit de kuip 

sprong een voorn zelfs over Sjaak zijn pet heen, wat een kracht! 

 

De eerste plek vandaag ging met gemak naar John: 75 stuks, 15.63 m. Van harte, goed 

gevist hoor! 

Tweede Sjaak: 52 st., 10.07 m. Derde Gert: 43 st., 9.96 m. Vierde Gerrit: 45 st., 9.33 m. 

Vijfde Erwin: 41 st., 9:00 m. Zesde Harry: 42 st., 8.70 m.  



 

 

De uitslagen 3 t/m 6 liggen heel dicht bij elkaar! Een enkele brasem kon vandaag het 

verschil maken. Lekker spannend heren! 

 

De Totaalstand is al net zo bijzonder. Op volgorde: John 21, Erwin 21, Harry 22, Sjaak 24, 

Gert 25.  

Daar kan ook nog van alles gebeuren! 

 

Volgende en laatste wedstrijd: za. 26 augustus, Kleine Melm, de Eem. 

Tot dan! 

 
Door: Harry Snoekbaars. 

 


