
 

 

Za. 22 juli, 8e Wedstrijd Zo.Comp., Bestevaer. 

 

Na weken afzien door de hete zomerzon, was de temperatuur vandaag aanzienlijk lager, 

zo’n graadje of 15,16, met ook nog een toenemend Westerwindje kracht 3. Er werd regen 

verwacht, maar die viel pas na de wedstrijd. 

Maarten zou er niet bij zijn, hij was zijn vakantiespullen aan het inpakken. Lex, Hanneke en 

Jonathan hadden zich ook afgemeld.  

Alle anderen zouden hun beste beentje voorzetten. 

Gert stapte alle plekjes uit en plaatste de nummerbordjes in de grond. 

Zijn stappen werden naar het eind toe wel steeds kleiner… 

De loting viel goed uit voor Arie. Marinus was hem voor, trok nr. 5, maar 

Arie pakte gewoon de kopstek. Vóór Arie zaten Gerrit, Harry en René. 

Dat stuk van de Eem geldt als goed qua vangsten. Het is wel een stukje 

lopen, maar ach, dan heb je ook wat. 

Tenminste dat zou je mogen verwachten. Vandaag echter, zou het weer 

eens heel anders uitpakken. 

 

Na het signaal uit de hoorn, werd er eerst volop gecupt. De 

voerplekken werden aangemaakt voordat de haken beaasd 

werden. 

De meeste vissers zullen beginnen te vissen met staande haak. 

Na het voeren zweven er allerlei lichtere deeltjes door het water 

die loskomen uit de voerballen. Vooral de kleinere vis heeft daar 

baat bij en kan daar ‘happerig’ op reageren. ‘Lekker, zo’n voorbij 

drijvend hapje maden. Dat is voor mij!’  

Nadat de eerste wolk van zwevende voedseldeeltjes voorbij is 

getrokken is er meer rust voor de wat grotere vissen. 

En zoals alles bij het vissen: het gaat nooit zoals dat jij het 

verwacht. Dat maakt het spannend en daardoor ook zo leuk (en soms ook heel 

vervelend)…. 

 

Zelf had ik ervoor gekozen eerst twee voerplekken te maken. Op 5m. en op 9,5m.  

Met 9,5 gestart bleven de resultaten uit. Helemaal niets gebeurde er. Eerst maar even aas 

wisselen. Opnieuw niets. Nog wat prutsen met de loodstelling en dobberpositie. Maar, het 

bleef angstig rustig. 

Dan maar wisselen naar kort. Dat bleek een goede zet. Ik ving maatse vis en nog meer, te 

kleine, exemplaren. Ik kreeg moed, voerde steeds enkele stuks maden en casters bij en 

bleef stug door vissen. Gek genoeg hield het ineens op. Geen enkele beet meer. Hoe kon 

dat? Stug doorgaan, hield ik mezelf voor. En toen gebeurde het: ‘bang’…. hengel krom, 

dikke klappen en stoten, wat was dat? Paling, baars, kopvoorn? Schepnet in de aanslag en 

voorzichtig blijven. Helaas, een knal, een fluitende zwiep en weg was de spanning. Grrrrr. 

Geen vis gezien, een losser dus. 

Snel mijn tuig op lang, aangepast naar kort en weer verder. Dat mocht niet baten, de beten 

bleven uit.  

Na de pauze werd het al niet veel beter. Ik ving er nog 3 vissen bij en dat was het. 

Zeer teleurstellend, temeer omdat ik niet zal weten waardoor dat zou komen. 

 



 

 

Er werd niet al te veel vis gevangen, al waren er wel serieuze verschillen. Dat gold ook voor 

de vangsten voor en na de pauze. Het water stond nagenoeg stil, zwaar vissen was niet 

nodig. De tweede helft  trok de wind echter  flink aan en zorgde de schepen voor soms 

aanzienlijke deining van het water, wat de beetregistratie er niet makkelijker op maakte. 

 

Na de meting liep iedereen weer naar de 

parkeerplaats. De verhalen aldaar waren niet al te 

enthousiast. Wat wel bijzonder was: er werden 2 

palingen (bijna) gevangen. Dat gebeurde ook in 

eerdere wedstrijden dit jaar. Zou deze bedreigde en 

dus beschermde diersoort in aantal toenemen? Laten 

we het hopen! Ze zijn zo nuttig waar het gaat om 

opruimen van zieke en dode vissen/vogels waardoor 

ziektes dus voorkomen kunnen worden.  

De tellers deden ondertussen hun ‘werk’. 

 

De anderen hielden zich bezig met afreageren en het aandikken van de karige 

visbelevenissen van vandaag of waren druk bezig de spullen weer in de auto te krijgen.  

Ook nuttig en zeer zeker gezelliger! 

 

  
 

Uiteindelijk bleek John vandaag de winnaar: 23st., 5,86m. Gert werd 2e: 25st., 4,61m. Derde 

werd Sjaak, 23st., 4,28m. Goed gevist mannen en allen op het zogenaamd minst goede stuk 

van het parcours…. 

Arie, schaam je niet en houd moed! Het was niet de eerste keer dat de kopstek niet de 

topstek bleek. Jammer van dat hele stuk lopen, dat dan weer wel. 

 

In de top drie van de totaalstand veranderde er wel wat. Erwin blijft de lijst aanvoeren  

(16pt.), Harry tweede (17pt.) en John is nu derde (20pt.), die daarmee Maarten en Sjaak 

voorbij stak. 

 

De volgende en 9e wedstrijd is op zaterdag 19 augustus in Scheendijk. 

 
Door: Harry Snoekbaars 

 

 


