13 mei ‘23, 4e Wedstrijd Zomercompetitie, Scheendijk.

De dag begon vroeg en goed bij de eerste Aanleg. De zon kwam prachtig oranje op, er was
nauwelijks wind en de temperatuur was aangenaam fris. Het zou een warme, zonnige
voorjaarsdag worden.

In de sloot trof ik al een heel bataljon vissers met de hengel in de aanslag en in wedstrijd
stemming uit Leusden: ‘de Harde Dobber’. Zij voeren uit bij de allervroegste dageraad.

Wij zouden om 6:15 uur vertrekken en na ons zou er nog een ploeg vertrekken.

Het was een drukte van belang dus. Boten waren er voldoende, motoren ook, maar staken?
Gert en John hadden er rekening mee gehouden en clubstaken meegenomen. Hoe slim!

Met Annet was afgesproken dat we koffie konden drinken in het café. Hilde was daar en
bediende ons allen: topvrouw!

Erwin en René voerden hun startritueel uit: koffie drinken met een Jagermeister. De vis zou
dat later niet waarderen gezien de uitslag:)




Als we uitvaren, komt de zon net op. Wat is Scheendijk op dit uur van de dag prachtig. We
hebben er zin in!

|

We hadden besloten bij de Kalverstraat te starten. Mocht het daar niet lukken, dan zouden
we ons ‘terug trekken'. In die winkelstraat waren we niet alleen. Sjaak en Arie legden
tegenover ons aan en Jonatan en Marinus zaten net voorbij het bosje. Zien deden we hen
niet, maar geluid draagt ver over het water.

Het is niet heel diep en we kunnen naar het open water en naar de plompebladen toe
vissen. We maken een aantal voerplekken en zien dat er een behoorlijke trek in het water
zit. Toch eerst maar licht beginnen.

Het startte niet veelbelovend, al ving Gerrit snel een paar maatse bleien. Strak op de bodem
waarschijnlijk. Zelf ving ik ondermaatse visjes, net zoals Sjaak. Arie zag ik alleen nog maar
met spullen in de weer.

Het ging niet viot, maar er kwam meer vis op de stek. Gerrit ving al een lekkere dikke
brasem en ik begon wat voorns te vangen.

Aan de overkant was het vrij stil, vooral bij Sjaak. Arie had daar minder last van en zat
uiteindelijk lekker te tikken.

Toch vertrokken ze. Bleek dat er vuil lag en ze steeds vast zaten. Dat viste natuurlijk voor
geen meter.

Wij bleven stug doorgaan, ook al
bleven de aanbeten soms lang uit.
Gerrit probeerde met speciaal
daarvoor geprepareerd voer de
brasems te lokken en te verschal-
ken. Een aantal keren lukte hem
dat ook. Helaas waren het enke-
lingen en kon Gerrit het ritme er
niet in krijgen.

Ook bij mij werd het geen vetpot.




We besloten toch niet te verhuizen, maar steeds de vangsttechniek te veranderen en van
visplek te wisselen. Daardoor ving ik in vlagen, op zo’n 50 cm water, prachtige ruisvoorns.

De zon werd ondertussen heter en heter en er voeren verschillende toeristenbootjes voorbij.
We hielden onze truien met lange mouwen aan en smeerden neuzen, oren en nekken in met
factor 30. Thee, appelkoek en boterhammen met kaas werden met smaak verorberd.

Hoe goed kun je het hebben!

De vis echter liet het toch afweten. Het zou niet worden wat we gehoopt hadden. De vangst
haalde het niet bij sommige wintersessies.

Om 12:00 uur scherp zat het er op. Inpakken en wegwezen.

We voeren naar Marinus en Jonathan. Makkelijk voor de
meting. Maar, wat er ook gebeurde, geen ‘meter’ te
bekennen. Jonathan dreigde zijn vis weer terug te
zetten, ‘dan maar niet meten’.... Bellen, bellen, bellen,
gaf uiteindelijk, via Maarten, de verlossing.

John en Gert waren onderweg.

Dat moet beter te coérdineren zijn. Lastig is dat mensen
verkassen en de ‘meter’ dus niet weet waar ze zijn
gebleven. Essentieel is dus dat de ‘meters’ telefonisch
bereikbaar zijn!

Ook een mogelijkheid is dat ‘meters’ niet bij elkaar in de boot kruipen. Meer spreiding dus.
De laatste oplossing is om Jonathan blij te houden, ook al zit het even tegen. Marinus is
daar de uitgelezen persoon voor, dus bij elkaar houden ‘die-twee’! En anders gewoon een
paar koeken/biertjes er in. Afleiding is het beste geneesmiddel.

Sjaak had een slechte dag vandaag. Beter op Arie letten
Sjaak...

Marinus tikte de ene na de andere ruisvoorn uit het water. Hij
had duidelijk de smaak te pakken. Hij voerde verbeten strijd
tegen zijn buurman Jonathan. Dat was goed te horen ook.
John dacht het ook wel zelf op te lossen, terwijl Gert hem alle
hulp aanbood. Nooit je bootmaat vertrouwen John!

Gerrit zocht de brasem en deed daar waarschijnlijk iets te lang
over. Lex vond ze wel vanaf de kant in tegenstelling tot Cees
en Maarten overtrof iedereen, hij ving er maar liefst 15!

Wat Erwin en René gedaan hebben zullen we nooit weten,
maar ze hadden na de wedstrijd steeds de slappe lach, dus
dat zal wel iets met een speciaal drankje te maken hebben.




Gert had een heel net vol en daarmee ook de meeste vis.
Het was een prachtige visochtend met zeer wisselende resultaten.
De afsluiting bij de Eerste Aanleg zette daar een heel gezellige punt achter.

Uitslagen:

Door: Harry Snoekbaars

Volgende Competitiewedstrijd: za. 3 juni, Vuntus, Oud-Loosdrecht.

Volgende ‘vrije’ wedstrijd: za.dag 20 mei, Koppelwedstrijd, Bestevaer Baarn



