
 

 

 

 

 

 

 

20 augustus ‘22, 9e Wedstrijd Zomercompetitie, Scheendijk. 

 

De zomer weet van geen ophouden, dus ook vandaag droog, weinig wind en volop zon. 

We waren benieuwd of de vis zou bijten. De watertemperatuur was hoog en er was 

voldoende voedselaanbod. 

Maar, zoals we vaker zeiden: als je niet vist, vang je zeker niets! Een waarheid als een koe. 

 

Vandaag zat ik met René in de boot. Onze beide vismaatjes waren er niet. 

Aangekomen bij de haven was er volop consternatie: de auto’s mochten niet op het terrein 

blijven staan en er zouden geen boten zijn, want er was nog een visclub. 

Na veel heen en weer geklets, zonder aan de buren te denken, werd er toch voor iedereen 

een sloepje geregeld. Dat er vervolgens allerlei motormankementen waren, werd door 

niemand verwacht. Opnieuw veel opwinding. 

Later begreep ik dat John en Gert (beiden hun eigen motor ‘vergeten’), na het uitvaren nog 

een uur aan het prutsen waren geweest.  

Zo wil je een wedstrijd niet beginnen! 

 

Wij voeren direct door naar de Kalverstraat om in een tussenstuk aan te meren en onze 

staken het zachte veen in te steken. We wilden tegen de waterleliebladen aan vissen en het 

open water tussen de boot en de lelies daarvoor gebruiken. Een prachtige stek. 

We organiseerden eerst alle spullen, om ruimte in de boot te creëren. René bleek daar erg 

handig in, een goede leermeester voor mij. 

Hengels optuigen, voer en aas klaarleggen, diepte uitloden. Dat laatste komt nauw hier. 

De venige bodem is zeer zacht en een te zwaar peilloodje verdwijnt onmiddellijk in de 

donkere drap. Het is dus zaak om een niet te zwaar peillood te gebruiken. 

Ik weet dat sommige vissers het lood aan hun tuig naar beneden schuiven om te peilen. 

Mogelijk is dat het nauwkeurigst, al is veel geschuif niet bevorderlijk voor je lijnsterkte. 

Gebruik je wel peillood, dan zijn de lichtste gewichten in het voordeel. 

 

  
Piramide peilloodjes.                            Knijppeillood.                               Kneedlood. 

 

De piramide loodjes zijn makkelijk om te gebruiken. Ze zijn er in verschillende gewichten. 

Let er wel op dat het ‘kussentje’ dik genoeg is. Je haak is direct minder scherp als je de punt 

door het kussentje in het lood steekt. 

Het knijppeillood is vriendelijker voor je haak, die in de holle ruimte past, inclusief de made. 

Als de haak er helemaal in zit sluit de bek perfect en verlies je het lood niet. Let wel op de 

eventuele scherpe rand van het bekje die je lijn kan beschadigen. 



 

 

 

 

 

 

 

René gebruikte een klein stukje kneedlood om zijn haak. Het gewicht kun je makkelijk zelf 

bepalen. Nadeel kan zijn dat je het verliest als je het niet goed ‘oprolt’. 

Het verlies van wat voor lood dan ook, is erg schadelijk voor de natuur. Gelukkig zijn we het 

daar allen over eens en doen we ons uiterste best dat verlies te voorkomen. Ga ook niet te 

makkelijk even in je loodje bijten om het beter te bevestigen of los te krijgen. Lood slaat zich 

op in je botten en komt weer langzaam vrij. Het kan de bloeddruk verhogen en je nieren 

aantasten. 

Witvissers gebruiken nog steeds lood om hun lijnen te verzwaren. De kleine loodjes zijn 

blijkbaar nog niet te vervangen voor loodvrij materiaal. In de karper-, roof- en zeevisserij zijn 

loodvervangers (steen, loodvrije metalen, tungsten=Wolfram) heel gangbaar en aan te 

bevelen.  

 

 

 

 

 

 

Diverse verenigingen dringen er bij hun leden op 

aan hun lood in te leveren en te vervangen voor 

loodvrije verzwaringen. Zij informeren hun 

ledenen bieden alternatieven (Green Deal 

Sportvisserij Loodvrij), in samenwerking met 

Sportvisserij Nederland, Rijksoverheid, Unie van 

Waterschappen, Dibevo, Natuurmonumenten en 

De Hengelsportfederaties.  

Goed bezig! 

Uiteraard kun je als individuele hengelsporter je 

eigen weg gaan en er zelf voor kiezen loodvrij te 

gaan vissen. 

 

 

 

 

 

We vingen vrij snel vis. Een ruisvoorn pakte als eerste het 

aas. Persoonlijk vind ik het de mooiste Nederlandse 

zoetwatervis. Juweeltjes zijn het en sterk! 

Helaas vingen we ook verschillende alvers. Zelfs helemaal 

op de bodem. Rovers zijn het en bijna altijd onder de maat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

René zat aanvankelijk nog wat te ‘sleutelen’ aan dobbers en gewichtjes, maar uiteindelijk 

had ook hij de gang er in. Beiden hadden we ons eigen voer. Het leek er op dat het voer van 

René sneller vis lokte, maar ook kleinere. Zijn dobber, trouwens ook de mijne, stonden af en 

toe gewoon te dansen. De grotere vis ving hij wat later, toen zijn stek meer opgebouwd was. 

Ik voerde minder balletjes en wat meer casters en maden. 

 

De voeremmers nog gevuld. 

 

Ondertussen was ik er achter gekomen dat ik pet, schepnet en brood miste. Zoeken, maar 

niet te vinden. 

Gert en John hadden gelukkig mijn spullen op de kade gevonden en meegenomen, bleek 

later. In het gedoe bij de start was ik de spullen pardoes vergeten. 

 

We vingen ondertussen van alles en de maatse vissen hielden we achter. René bleef nog 

wat prutsen toen zijn tuigje brak.  

De zon kwam lekker door en we zaten er prachtig. Een enkel bootje passeerde ons. Last 

hadden we er niet van. De waterskiester deed haar best op de plas en de motorboot die 

haar aan het lijntje hield veroorzaakte wat deining. 

Waar we op hoopten en voor gingen gebeurde echter niet: de brasems. Helaas konden we 

ze niet lokken. Sterker, de vangsten vielen weg. Overleg volgde. De uitkomst: verkassen. 

 

René heeft daar een speciale tactiek voor ontwikkeld, waardoor we niet veel tijd kwijt waren. 

De volgende stek, alweer prachtig, leverde voor hem een aantal prachtige ruisvoorns op. 

Voor mij echter was het wachten en nog eens wachten. De trukendoos gaf geen oplossing 

en we besloten opnieuw te gaan varen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tip: sluit je madenbak als je vaart! 

 

Iedere stek is mooi, zo ook deze. Ineens was het veel dieper, de staak was aan 1 kant te 

kort. Iets opschuiven maar. Dat hielp. Achter ons de lelies en voor ons de diepere openheid. 

Het hele ritueel van plek inrichten herhaalde zich. De beten bleven echter uit. Het duurde 

een tijdje voor de vis onze voerlucht opgesnord had en besloot er werk van te maken. 

Opnieuw alle maten door elkaar. 

René bleef aanvankelijk tobben. Hij kon de juiste diepte niet uitpeilen. De bodem leek zeer 

grillig. Na wat meer aandacht en uitproberen kwam hij erachter hoe het zat: een 

inschattingsfout: te ondiep uitgelood. Eenmaal geregeld ving hij onmiddellijk drie prachtige 

brasems. De opluchting was groot. 

 

               .         

 

De tijd begon te dringen en tijdens de 12 slagen van de kerkklok stopten we. 

Mijn teller stond op 33. Dat zou niet voldoende blijken om de wedstrijd te winnen. 

 

We moesten John en Gert ophalen. Hun motor was niet meer aan de gang te krijgen. 

Zij maten de buit en noteerden alles netjes op de kaart, onder toeziend oog van René. 

 



 

 

 

 

 

 

 

.   

 

John ving de meeste lengte vandaag in de 1e divisie: 48 stuks en ruim 8 meter. Gert ving 

minder dan Harry, maar scoorde net 7 cm. meer. Spannend. René werd netjes 4e; 

misschien te veel tijd verloren met ‘sleutelen’.  

In de 2e divisie was het Jonathan die de 10 meter overschreed met 42 vissen! Heel goed 

gevist en winnaar overall! Cees werd netjes tweede, de broeders Kruijk 3e en 4e met 14 cm. 

verschil tussen elkaar. Lex sloot vandaag de rij. 

 

Al met al een prachtige vis ochtend met niet al te veel, maar wel heel mooie vissen! 

Nog 1 wedstrijd te gaan. Ik verwacht dat er niet veel in de eindstand zal veranderen.  

We gaan het zien. 

 

Harry Snoekbaars. 


