Za. 19 oktober’24, 2e WC, de Vecht, Vreeland

Het was alweer een paar weken geleden, maar vandaag stond wederom de Vecht op het
programma.

Ik had zin om te vissen, want ik had verschillende dagen in de dakgoot gestaan om de
dakkapel af te krabben en te schuren om hem een nieuw laagje verf te kunnen geven.
Best een klus en niet bepaald mijn hobby, al ga ik hulp krijgen van de schilder, die aan de
voorkant bezig was.

Aan vissen kwam ik niet toe deze week, ondanks het mooie weer.

Gerrit en John hadden wel in de Vecht gevist en waren bepaald niet enthousiast over het
resultaat daarvan. Echt wild was het zeker niet geweest en verkassen zelfs een ‘must’.
Mogelijk als gevolg van de nachtvorst eerder de afgelopen week, die altijd garant staat voor
geen-vis-vangen-in-de-Vecht. Maar, de temperatuur ging weer optimistisch omhoog de
laatste dagen...

=] Vandaag zou het regenachtig zijninde | g~ o'
| ochtend, somber, soms wat zon, licht
windje, niet koud en zeker géén vorst.

Mijn ‘visvrienden’ hielden me flink in de
gaten en zorgden ervoor dat ik deze
keer niets vergat.

Om 7:00 uur zouden we verzamelen op
de ‘invalidenparkeerplaats’ aan het ¥ Y
Hilversums kanaal, waar vandaag ook
een roei- evenement zou plaatsvinden.

In het pikkedonker zochten we het licht op in de bus van John voor de loting. Echter
daarvoor was nog wel een hindernis(-je) te nemen. Gerrit nam het voortouw, vroeg de
aandacht en gaf vervolgens aan dat ‘als mensen met elkaar meerijden, het niet eerlijk is, dat
ze beiden een lootje trekken en daardoor dus een dubbele kans hebben.’

Na wat uitleg en de mogelijkheid om deze kwestie met elkaar wat te belichten, bleek al snel
dat (bijna?) iedere aanwezige het daarmee eens was. Gert en John (wedstrijdcommissie)
konden zich ook in deze ‘oneerlijkheid’ vinden en er werd ter plekke afgesproken niet te
wachten tot een officiéle vergadering, maar om de regel ‘als je met elkaar meerijdt, trek je
1 lootje’, direct in te laten gaan. Veranderen is niet altijd makkelijk en heeft vaak wat tijd
nodig, maar deze keer ging dat met een ‘vioeiende beweging’,
zag iedere aanwezige het nut ervan in en kon zich vinden in de
beslissing. Mooi dat het zo liep.




De nummertjes 1 t/m 4 bleven er tot aan het
laatst in vandaag. Ik trok lootje 4 en vertrok dus
vrij snel naar de voorgenomen plek en deze keer
inclusief leefnet!

Het was nog pikdonker en wat is een
hoofdlampje dan fijn! Ze zijn er in allerlei
modellen en lichtsterktes (opletten dus!) en je
kunt ze gewoon thuis opladen. Een ‘must-have’
in de winterperiode! In de verte zag ik ook de
lampjes van Marinus en Arie, beiden druk bezig met het optuigen
van hun stek.

Nog half in het donker kreeg ik meteen ‘ruzie met spullen’. ledereen kent dat wel.

Deze keer was het een tuigje, waarvan het top rubbertje ontbrak. ‘Snel ff fixen’, dacht ik. Nee
dus....grrrrrrr. Dan maar een ander tuigje.

Dat begon niet lekker. Even resetten en opnieuw de draad, letterlijk, weer oppakken.

Peilen, voeren, haak beazen en vol spanning inwerpen.

Direct, maar dan ook direct, verdween mijn dobbertje onder
water. De eerste maatse voorn diende zich aan: afsteken,
onthaken, vis bewaren in het leefnet (ja, ja), haak beazen en
inwerpen. Hetzelfde ritueel herhaalde zich.

Nou, dat zag er al anders uit dan de ervaring die Gerrit en John
hadden een paar dagen geleden!

Ik had de gang te pakken en mijn tellertje
liep lekker op.

De snoek die als een bezetene in zijn geheel ver boven het water
uitsprong om de gelijnde voorn weg te kapen, maakte me aan het
schrikken en bezorgde me daarmee een adrenaline kick. Oei,
opletten geblazen. Niet te langzaam de vis naar me toe halen en
ook niet steeds in dezelfde richting. Ik was even uit mijn ritme en
paste snel mijn tactiek aan.

Dat hielp, geen last meer van de rover gehad. Al was het soms wel
plotseling verdacht stil in de buurt van mijn voerplek!

Van Sjaak hoorde ik later dat hij 4x een snoek aan de lijn had en
6x(!) aan zijn leefnet. Ook anderen hadden last gehad van ‘Essox Lucius’. Het is herfst, dat
was duidelijk.

Ondertussen viel het na 9:30 uur wat stil, tot totaal stil. De trukendoos ging open, maar het
juiste trucje zat er niet in. Heel af en toe ving ik nog een visje, maar daar bleef het dan ook
bij.

Waar was de vis ineens gebleven? Misschien wat verder naar het midden?

Als je niets doet verandert er ook niets, dus ik verlengde mijn tuig, zodat ik wat verder kon
werpen. Voeren met de cupset lukte niet meer, die was te kort geworden, dan maar uit de
vrije hand. Uitloden ging ook lastiger, dat moest d.m.v. het verschuiven van de dobber, maar
lukte uiteindelijk.



Zowaar begon ik weer beet te krijgen. Een stukje mais aan de haak hielp daarbij ook. Dat er
vervolgens een kanjer mijn aas opslokte had ik niet voorzien.
Hij beukte uiteindelijk mijn tuig in tweeén. Het voelde als een
hele flinke baars.

Snel een nieuw tuigje eraan en weer het hele ‘uitpeil-ritueel’
herhalen. Schoot niet op allemaal. Toch ving ik nog een
enkel visje voor het 12:00 uur was.

Het duurde even voordat er gemeten kon worden. In die tijd
alles lekker opgeruimd, broodje gegeten en theegedronken.
Arie en Marinus kwamen ondertussen even buurten, want ook zij moesten wachten op de
meetlat. Hun verhalen doodden de wachttijd, altijd leuk om te
horen.

De meerkoet kwam ook even rondscharrelen en natuurlijk had ik

nog wat lekkere hapjes voor hem. Blijkbaar weten ze precies dat
er bij vissers wat te halen valt.

Kijk ook eens naar de helderheid van het water. Prachtig gewoon,
al zal de brasem er anders over denken...

De ruim 40 vissen in mijn net namen niet veel ruimte in. Ik dacht
eerst dat er een gat in het net zat. Nee, vandaag lieten de grotere
vissen zich niet zien. Het was een beetje een ‘peuter-ochtend’
vOoor mij.

Terug bij de bus van John bleek dat ik niet de enige was met die
ervaring.

Gert ving vandaag de meeste vis en werd netjes eerste,
gefeliciteerd, goed gevist. Harry werd toch nog tweede en Arie
viste zich keurig naar de derde plek. Hij had de gang erin
vandaag!

We sloten deze wat natte, sombere, maar toch lekkere visochtend af, met niet voor iedereen
al te veel (maatse) vis en soms wel storende snoek, met een lekker drankje en een nieuwe
regel.

Op naar de derde wedstrijd.

Door:
Harry Snoekbaars






