
 

 

Za. 23 maart, 10e wedstrijd WC i.c.m. BSB-cup, Eem, A’frt  

 

Door het uitvallen van een Wintercompetitie wedstrijd was besloten de BSB-cup wedstrijd 

daarvoor ook mee te laten tellen. Twee vissen in één klap. 

Sjaak deelde nog een herinnering aan een eerdere BSB-

wedstrijd:  

30 maart 2013: Het was koud, 's nachts -3gr, overdag met 

NO-3-4 oplopend naar 4 graden, dus wind op de kop bij 

Zwarte Willem. Er waren ook wat sneeuwbuitjes. 

Niemand kreeg beet van een man of 15, alleen Kick van de 

Hoef ving een brasem van ongeveer 45cm (zijn enige keer 

beet) en won de BSB-cup. 

Vandaag waren de omstandigheden anders en de vangst dito! 

 

.    .    

 

Fris zou het zijn, met een aanwakkerende wind, af en toe wat druppels en zonnig. 

Al om 6:00 uur liet John iedereen opdraven i.v.m. hij bijhouden van zijn boekhouding voor de 

3 evenementen: 10e WC, BSB-cup en de Zomercompetitie: loten, betalen, inschrijven, 

telkaarten regelen enz. Hij was er druk mee en er zowaar toch rustig bij. 

 

Iedereen had er zin in en vertrok in optocht naar de gelote stek. Erwin en Marinus hadden 

hun viskarren weer gefikst en ze rolden als een zonnetje over de dijk.  

 



 

 

 
Toen de toeter ging begon het voeren en even later was iedereen geconcentreerd aan het 

vissen. Karel, naast me, niet. Hij moest terug, zijn schepnetsteel lag nog in de auto. Hij had 

nr. 16, dus best nog een hele tippel. 

Gert, op nr. 14, ving direct een flinke brasem, dat was te horen ook. 

Na een paar driften had ik mijn eerste voorn te pakken. Een prachtig exemplaar, zo zou ik er 

meerdere vangen. 

Karel zat inmiddels ook lekker te scheppen. John op kopstek 17 had daar wat meer tijd voor 

nodig. Bij hem kwam het pas later op gang. 

 

.    

 

Het weer bleef prachtig en de wind matig. Mijn inschatting van de stroomsnelheid was niet 

helemaal ok. Ik had gedacht dat die steviger was en een 3-grams dobber gemonteerd. Ik 

twijfelde om hem te vervangen, maar bleef ondertussen best vis vangen. Ik besloot in de 

pauze te wisselen naar 1,5 gram. 

De stroomsnelheid nam ondertussen af en ik was tevreden met mijn plan. 

De pauze sloeg ik over, want er moest ‘gewerkt’ worden.  

Na de toeter ving ik vrij snel weer een prachtige voorn. Hm, gaat lekker zo! 

Maar…., toen kwam het. Het viel helemaal stil…  

Terwijl Gert en Karel steeds hun schepnet nodig hadden, zat ik er maar een beetje tussenin 

te kniezen. Geen beet meer te krijgen, wat ik ook deed. Had ik dan toch mijn dobbergewicht 

weer moeten aanpassen?  

Voor mij was de BSB-cup minder belangrijk, dan tweede blijven in de Wintercompetitie, met 

de hijgende Sjaak en John in mijn nek. 

Uiteindelijk ving ik er nog een enkele vis bij en eindigde met 22 vissen op mijn teller. 

Ik kon er niet tevreden over zijn…. 



 

 

 

 

Na het eindsignaal alles inpakken en wachten op 

‘de man met de meetlat’. 

Gert vroeg mij te meten en zou zelf de maten op de 

kaart schrijven. Dat eerste was nog best lastig, 

gezien de glibberigheid, de beweeglijkheid van de 

vissen en, vooral, mijn onhandigheid. 

Maar alles went en we kregen de score juist op de 

kaart! 

Het was even weer heel druk aan de waterkant, 

want voorgaand ritueel speelde zich op 

verschillende plekken af: 

 

.   

     Gerrit en Gert.                                         Gert en winde.             John en Karel. 

 

.   

     Sjaak en prachtige lucht.     Ari en winde van 50 cm.      Ari, Gert en Sjaak. 



 

 

 

Terug op de parkeerplaats eerst alles weer de auto in. 

De kaarten waren inmiddels verzameld, maar nog niet 

geschud. In de bus van John werd er eerst nog druk 

opgeteld. Anderen hadden sterke, spannende, kritische, 

teleurstellende, blije verhalen en dronken daar een sapje bij. 

De spanning liep ondertussen  op. 

 

We zagen allerlei dozen uit auto’s komen, bedoeld om de 

prijzen te dragen. 

Uiteindelijk waren de kaarten wel geschud en kon John 

starten met het bekend maken van de uitslag. 

 

 

 

 

 

 

 

Allereerst de BSB-cup. 

Tot eigen verrassing werd Gerrit eerste. Hij viste midden in een grote school voorn(tjes) en 

wist er daaruit 61! te verschalken. Het was dit grote aantal, waardoor de punten ver 

opliepen. Uiteraard moet je ze wel eerst nog gevangen hebben! Perfect gevist dus en 

daarmee van harte gefeliciteerd! Gert werd netjes tweede met aanzienlijk grotere vissen en 

dat gold ook voor Karel die de derde plek kon opeisen. Welverdiend mannen. 

 

De uitslag van de Wintercompetitie ‘23-‘24 was toch nog even een gereken. 

Gert werd eerste en stond dus weer op het podium. Hij was de hele winter zeer regelmatig 

en had een grote voorsprong opgebouwd. 

Harry werd tweede. Hij sprokkelde net genoeg punten bij elkaar om John voor te blijven die 

derde werd. Ze eindigden eigenlijk in punten gelijk, maar Harry ving grotere vissen en had in 

totaal meer lengte.  

De strijd tussen vader John en zoon Wesley werd gewonnen door vader. Dat wordt trakteren 

John! Broer Marinus versloeg broer Arie, dat wordt revanche deze zomer…. 

Een spannende Wintercompetitie was het zeker, met gekke weersomstandigheden en 

verschillende vangstresultaten, maar gezellig was het altijd en wederom goed geregeld door 

de commissie!  

 



 

 

 
           BSB-CUP: Karel, Gerrit, Gert.                 WC ‘23-‘24: Harry, Gert, John 

 

De wedstrijdcommissie was er druk mee geweest. Iedereen werd verblijd met een prachtig 

vleesassortiment, een heerlijke rollade en een fles smakelijke rosé. 

Thuis kunnen we nog eens heerlijk nagenieten van al die uren vissen en doorgaan met dikke 

verhalen vertellen. 

De commissie, namens alle deelnemers, van harte bedankt en die woorden          zijn ook 

bedoeld voor René, voor het bijhouden van de stand en de website! 

 

Op naar de Zomercompetitie, die volgende week van start gaat. 
 

Door: Harry Snoekbaars 

 

 

 

 


