
 

 

 

 

Za. 24 jan., 2024, 8e (!) wedstrijd WC, Amersfoort 

 

Meteen maar het foutje wegpoetsen, vandaar het uitroepteken in de titel van dit verslag: de 

vorige wedstrijd werd vermeld als de 8e, maar was in werkelijkheid de 7e. Er waren namelijk 

2 wedstrijden uitgevallen!  

 

De wedstrijdcommissie had voor vandaag een ander plan bedacht, ter vervanging van 

Scheendijk, zoals het wedstrijdschema aangaf. Het moest de haven van Amersfoort worden. 

Dat had meerdere redenen:  

● Scheendijk kent steeds minder getolereerde visplekken en de vangst bleek 

kortgeleden niet bijzonder (Gerrit en Harry) 

● In de haven van Spakenburg lijkt de vis te zijn vertrokken (Gerrit en Gert) 

● In de haven van Amersfoort werd nog vis gevangen (René, Erwin, Erik) 

 

Er moest een beslissing genomen worden, ook al weet je nooit waar je goed aan doet, als 

commissie. Vissen blijft een onberekenbaar avontuur, zoals ook 

zou blijken. 

De foto die René stuurde, die samen met Erwin in A’frt gevist had, 

gaf mogelijk de doorslag: een ongelooflijke vangst, o.a. wat 

betreft de manier waarop: 60 cm lang, 5m hengeltje, 12/100 lijn, 

10/100 onderlijn, elastiek, weerhaakloos haakje 18: een 

schitterende spiegelgkarper!!! 

Naast deze prachtige spiegel ving René ook nog 4 brasems van 

62, 57, 57 en 54 cm. Kanjers dus! Erwin kon nog een zeelt van 

ruim 40cm landen.  Daarnaast werden ook nog de nodige voorns 

verschalkt. 

De mannen beleefden een totaal onverwacht visavontuur dus. 

Zo kan het zijn ! 

 

Toen ik vanochtend vroeg mijn beeldschermpje opende waren dit de eerste gegevens: 

 

Fris en vochtig met een best wel stevig windje. 

Niet gek, want we vergeten tegenwoordig dat we eind 

januari nog gewoon volop midden in de winter zitten. 

Helaas veranderen de omstandigheden 

voortdurend waardoor de regelmaat ver te zoeken 

is, in tegenstelling tot de neerslag.  

Warm aankleden dus en ook regendichte kleding 

dragen was het advies vandaag. 

Maar, zoals altijd, ik had er zin in en had alles thuis 

goed voorbereid: fietskar, visspullen, aas, voer, 

regenkleding en goede laarzen. Vol goede moed 

fietste ik het nog donkere Amersfoort door. 

Bij de haven, om 7:00 uur, nam de drukte toe. Het is ook altijd markt op zaterdag en allerlei 

personeel beweegt zich door de stad, die er prachtig, sfeervol uitziet, zeker in het donker. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Vandaag waren ook Erwin, Erik, John Hun. en Wesley weer aanwezig. Hanneke misten we 

al een heel tijdje. Blijkt dat zij haar voet gebroken heeft. Zeer lastig en mogelijk pijnlijk. Gert 

ging haar deze middag een mooie fruitmand brengen! Attent van de commissie. 

 

De loting verliep weer in verzorgde spanning. Ik trok nummertje 5. Er was inmiddels  plek 

voldoende tussen de boten, dus geen probleem. 

Het begon al licht te worden en na het opmaken van mijn stek kon het aas het water in. 

Ik startte met staande haak, weerhaak dichtgeknepen, 12/100e 

lijn, haakje 18, dobber 1 gr., zonder elastiek.  

En ik viste, en ik viste, en ik viste,….. 

Nul, noppes, nul beet. Geen enkel teken van leven. Niet dichtbij, 

niet halverwege, niet verder weg. Geen enkel aasje en geen 

wisselende diepte bracht beweging in mijn dobber. 

Dit was niet het avontuur waar ik voor opgestaan was!!!! 

Ik moest onwillekeurig aan de sessie van René en Erwin 

denken…. Weet je wat, ik ga mijn plan omgooien en de brasem 

proberen te verleiden. Dus, diepte dobber aangepast, wurm aan 

de haak, beetje casters, dode maden en geknipte wormen in 

een voerballetje en 2m uit de kant mijn hapje af laten dalen. 

  

Het loodje lood ligt net op de bodem, dobbertje komt 

iets omhoog. Stil aanbieden lukt goed tussen de 

boten, waar het voorzichtig stroomt.  

Af en toe voer ik een paar levende maden en wat 

casters bij. Helaas levert dat aanvankelijk niets op, 

totdat mijn dobber wat op en neer beweegt en 

tergend langzaam onder het wateroppervlak 

verdwijnt. Ik sla aan en ja hoor, de eerste ‘platte’ 

meldt zich. Hij maakt er ook een flink waterballet van. 

Hij heeft er (geen) zin in! 

Zo, hè, hè, eindelijk vis. Gert die naast me zat bleek later het gespetter gehoord te hebben 

en zag mijn schepnet ook in stelling gebracht worden. Tot die tijd had ook hij nog geen visje 

gezien.. 



 

 

 

 

Ik bleef onveranderd mijn brasemtechniek toepassen en wachtte af. Dat duurde me te lang. 

Ik besloot te verkassen en pakte wat spullen bij elkaar. 

Wesley was ondertussen naast me komen zitten, maar ving ook 

niets. Ik fietste de fietsbrug over naar de overkant van de haven. 

Voeren en vissen maar. Niets, geen teken van vis. Nog even geduld 

dan…. Helaas. 

Spullen weer oppakken en neergestreken voorbij de brug bij de 

camperplek. Hetzelfde herhaalde zich, met nog wel een klein 

baarsje.  

Dan maar terug naar de eerste stek waar ik mijn koffer en leefnet 

achtergelaten had. 

Rust en opnieuw weer op de brasem. Het mocht niet baten. Had ik 

nou te veel geduld getoond, of te weinig?? 

Voordeel was dat om 12:00 uur de meting snel klaar was en dat een 

drankje mogelijk wat troost kon brengen.  

Dat gold voor allen eigenlijk. Het zo gewenste visavontuur was geen happy verhaal 

vandaag. Maar, zoals altijd, waren er winnaars en verliezers. De punten werden gegeven, 

geteld en bekend gemaakt, terwijl de ‘winter’ weer neer sloeg…. 

 

 
 

Sjaak werd keurig eerste met 8 vissen (1.29m), Gert tweede met 7 vissen (1.18m) en John 

Hun. derde met ook 7 vissen (1.17m). Een subtiel verschil dus! 

 

In de totaaluitslag gaat Gert nog aan de kop, op enige afstand gevolgd door Harry en Sjaak. 

Er kan zeker nog het een en ander veranderen en dat geldt voor alle uitslagen. 

De laatste vis is nog niet gevangen, er zijn nog twee visavonturen te gaan. 

 
Door: 

Harry Snoekbaars 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


