
 

 

Zaaterdag, 9 december, 6e Wintercompetitie, haven Amersfoort  

 

Het was kalendertechnisch nog geen winter, maar het had 

inmiddels wel een paar keer gevroren de afgelopen week. 

Heerlijk vond ik het. Koud, een beetje sneeuw en verder droog! 

Eindelijk!  In het bos, op de mountainbike, was het zelfs goed te 

doen. Het water was de bodem ingezakt en ik zag er na 

terugkomst niet uit als een modderige smeerpoets…. Ik was klaar 

met die nattigheid. 

Vorige week had ik gevist in de haven en heerlijk in het zonnetje 

gezeten. 

Het eerste half uur vergrepen een paar kleine baarsjes zich aan 

mijn maden en dat was het. Veel geduld had ik niet, dus ik begon 

voorzichtig te denken aan opstappen… Maar, de aanhouder in 

mij won en ik ving zowaar een eerste voorn. Daarmee begon het 

ook te lopen. Uiteindelijk ving ik zo’n 40 maatse voorns, waaronder een heel aantal 

scheppers.  

Deze week ving Gerrit echter alleen nog maar een paar 

baarsjes… Door de vorst? We zouden het gaan ervaren 

vandaag. 

 

Het bleef lang donker. Na de loting (Sjaak trok nummertje 3!) 

vertrok bijna  iedereen naar de lage kant van de haven. John 

niet. Hij reed met zijn bus naar de parkeerplaats aan de hoge 

kant. Opvallen deed hij daar nog niet met zijn, door de zon 

gebruinde hoofd, want net (ziek) terug van vakantie. Zijn korte 

broek had hij wel, heel verstandig, verruild voor het vispak. 

 

Ik vond een mooie open plek tussen de boten en ook nog 

lekker uit de wind, want die was best stevig. Een stuk 

verderop, dichter bij de brug, zaten John en Wesley. Ruimte 

voldoende daar, geen boot te zien. Aan de andere kant van mij zaten Gert en daarna, ik kon 

ze nog net zien, Sjaak en Erik. 

 

Hoofdlampje op, leefnet in het water, voer en aas uitgepakt, schepnet en hengel opgetuigd 

en uitgelood en vissen maar.  

Dat leverde eerst nog niets op. Gert kwam aangelopen met bakje koffie en samen kletsten 

we wat tijd vol over wijn, familie en het weer.  

Het schemerde inmiddels naar het daglicht toe, mijn hoofdlamp kon uit 

en Gert liep terug naar zijn stek. 

 

Ik begon te vangen met een eerste maatse blei en nog één. 

Verrassend! Later bleek dat Gert hetzelfde overkwam, zelfs een 

‘schepper’! 

De beten waren voorzichtig en ze gebeurden steeds op nagenoeg 

dezelfde plek. Verschillende keren kon ik het schepnet pakken , maar ik 

ving ook kleine baarsjes en voorntjes. 



 

 

Af en toe viel het even stil, heel wild was het niet, maar ik ving, mooie vissen. Mijn tellertje 

tikte lekker door naar de 30. 

 

Daar stonden ze ineens…. De lieftallige dames van de 

stadswacht: ‘Goede morgen meneer, mogen wij uw vergunning 

even zien?’  

Oei, balen, helemaal geen zin in om die, tijdens de wedstrijd, 

onderuit mijn kist te moeten opscharrelen… 

Ik zette mijn charmes in: ‘Dag dames, wat zien jullie er 

indrukwekkend uit, wat goed dat jullie er zijn, niet koud toch?’  

En een paar seconden later: ‘Moet het? We zijn met een 

wedstrijd bezig. De heren verderop, links en rechts van mij en 

aan de overkant, horen daar ook bij’ 

‘De vissers die we net gecontroleerd hebben, zeiden daar niets 

over.’ ‘Oh, ja, eh, Wesley en John, ja, eh, dat kan. We zijn met 

ongeveer 10 personen, verspreid over de kades. We zijn van HSV de Snoekbaars, uit 

Baarn…..  Héél goed dat u controleert hoor!’ 

‘Moet ik mijn vergunning écht laten zien?’ 

‘Ok, we snappen het, nee hoor, we geloven u. Heeft u al iets gevangen?’  

Die charmes van mij: ‘on-weer-staan-baar!!!’ 

De lieftallige dames liepen terug richting de stad. Sorry heren vissers en ook weer niet…. 

 

Ondertussen had ik toch de aandacht laten verslappen, wat vissen betrof dan. Snel terug 

dus naar mijn dobbertje (1gr. en zeer scherp afgesteld). Door de lichte stroming dreef het 

heel langzaam voor me langs. Beetje terugtrekken, tegenhouden, optillen en weer laten 

gaan. De beten waren zeer voorzichtig en ze vielen weg na 10:30 uur. De teller stond 

inmiddels op 38. 

Het werd zeer, zeer taai.  

Later bleek dat iedereen daar last van 

had. Er werd nog maar bitter weinig bij 

gevangen helaas. 

Toen om 12:00 uur de torenklok het 

eind aantal slagen van de ochtend en 

tevens van deze wedstrijd inzette, had 

ik daar geen moeite mee. 

Gert ook niet, al bleef hij door vissen 

tot de laatste slag! 

 



 

 

Na de meting kwam iedereen bij elkaar op de kade. De ochtend was voor allen verschillend 

verlopen.  

Vreemd was dat de vissers op de eerste vier plekken, 45 t/m 60 

vissen vingen en dat op de plekken daarna, minder dan de helft 

gevangen werd.  

Ook bijzonder:  

-Gert ving een lap van een brasem (59 cm.!) en was met 55  

 stuks Sjaak de baas, die er 60 ving. 

-John ving 3 windes aan de hoge kant, waar Gerrit maar een  

 paar visjes kon verleiden.  

-Wesley ving er 14 terwijl zijn vader, een paar meter verderop, 

 5 vissen beet kreeg.  

-Soms scheelde een hogere klassering maar een paar 

centimeter: Arie 2.70m (6e), Wesley  

 2.69m (7e), Marinus 2.64m (8e). 

 

Verder is Arie aangemeld voor een cursus ‘voerbal werpen’.  

En, nee, er staat geen spelfout in het woord ‘voerbal’. 

Je kunt het haast niet geloven, maar het volgende lukt hem 

absoluut geen 2e keer meer! 

Via het opgetrokken anker van het plezierjacht, waar Arie 

zijn bal tegenaan gooide, rolde de bol netjes het dek op, om 

op de voorsteven als bal te blijven liggen….  

De eigenaar zou later antwoorden dat de bal wel vanzelf 

zou verdwijnen, zeker ook door de verwachte regen. 

Hoewel hij toch heel compact moet zijn aangedrukt! 

 

Zo had iedereen wat interessants te melden.  

De mooiste melding kwam misschien wel na afloop van Gert. Hij toverde een paar gevulde 

dozen tevoorschijn waar iedereen iets uit kon kiezen en in de regen zich al vast op kon 

verheugen: een heerlijk ‘Le Baron’-wijn of een ‘Ootje en Groof’-kruidenbitter. 

 

 
  

Rest me nog om Gert wederom te feliciteren met zijn eerste plek en natuurlijk Sjaak, tweede, 

en John, derde, ook! 

 

De heerlijk winterdagen zetten zich helaas nog niet door. De regen had sneeuw kunnen zijn, 

maar die gaan we ook de komende week niet krijgen. 



 

 

Ach, met een heerlijk drankje en een lekker hapje gaan we ook deze dagen een heel eind 

komen! 

 
Door: 

Harry Snoekbaars 


