
 

 

Za. 4 nov. ‘23, 4e wedstrijd WC, Scheendijk. 

 

Na een week van heftige regen en fikse wind, tot en met code oranje 

aan toe, met omgewaaide bomen, treinuitval en files op de snelwegen 

zou het vanochtend vrij rustig herfstweer blijven.  

Gelukkig, want op het water in een bootje met flinke regen geeft mij al 

snel het gevoel een ‘verzopen eendje in een badkuip’ te zijn. 

Maar nee, vanochtend zou zelfs de zon nog even doorbreken. 

Iedereen had er weer zin in en het bruiste van de activiteiten in het 

haventje bij de 1e Aanleg. 7:00 uur verzamelen, bootjes ‘inpakken’ 

en wegwezen.  

Zo snel zou het echter niet gaan, want het klaarleggen van de boten 

was al een hele klus. Veel ruimte is daar niet en als je moet passeren wordt dat meteen 

passen en meten. Maar, uiteindelijk was iedereen vertrekklaar en voerde voorzichtig onder 

het bruggetje door. 

 

. .  
                   Hanneke en Erik zijn er klaar voor!                                    Gerrit de stuurman…. 

 

Het was inmiddels bijna licht toen we vertrokken. 

Ons motortje dacht daar echter anders over. Na een stukje gevaren te hebben, sloeg het 

spontaan af. Wat nu dan? Eerst alles even checken en opnieuw aantrekken… Hm, dat ging 

niet lekker. Wat meer benzine pompen, de choke op half en de gashendel een beetje open. 

Paar keer trekken en …… verdraaid, hij deed’ut! Daar gingen we weer. 

Iedereen was ons voorbij gevaren en wij volgden hen op gepaste afstand naar de eerste 

haven.  

Daar waren inmiddels al 3 koppels bezig zich te installeren. Geen probleem, want er is 

overal plek genoeg in Scheendijk. 

 

.   .    
Marinus en René….                       Lex aan de kant….    Gert en John… 



 

 

Hanneke en Erik vonden hun stekje al veel eerder en helemaal buiten een haventje.  

De temperatuur was steeds nog zo hoog, dat het maar de vraag was of de vis de havens al 

ingetrokken was, het water was nog veel te ‘warm’. De plek was een gok, maar zou erg 

goed uitvallen, zoals in de uitslag te zien is. 

 

In de haven was het rustig. De bedrijvigheid was daar, samen met de 

zomer, vertrokken. Helaas ook qua visvangst viel het erg tegen. We 

hadden het al een beetje verwacht, omdat er geen actieve snoeken 

zorgden voor hun spectaculaire duiken. Het was stilletjesssss…….. 

 

Uiteraard startten Gerrit en ik hoopvol en enthousiast. Plan was: eerst 

vissen (torretjes weghouden), dan: lichtjes hennep en casters 

bijvoeren (torretjes weghouden), dan: natte, 

zinkende balletjes lokvoer bijwerpen en dat 

alles op verschillende visplekken (torretjes weghouden). Zo 

gezegd, zo gedaan. 

Helaas kregen we beiden geen beet, ook al gebruikten we 

verschillend haakaas: vis aasde niet en/of lag er niet. Door naar 

stap 2: hennep en casters bijwerpen en vooral door vissen! Ook 

dat gaf niet het gewenste resultaat, al vingen we nu een enkel vis-

je. Toen was er nog één optie open: voerballetjes brengen. 

En ja hoor, toen het geplons verstomd was, werden de eerste 

visjes gevangen, al duurde het een aantal voor de maat gehaald 

werd. Missie en doel: torretjes weghouden: mislukt dus…. 

We kregen de gang er niet echt in, al vingen we bij vlagen best 

veel (ondermaatse) vis. 

Voeren……of niet….?             Waar Harry, vooral strak onder/tegen 

de steiger, nog verschillende maatse voorns en bleien wist te 

verschalken, bleef het bij Gerrit oorverdovend stil… 

Het uitzicht op Lex, Marinus en René was prima, maar 

vistechnisch ook niet jaloersmakend. Sjaak en Arie voerden al 

voorbij, op weg naar een veronderstelde betere plek.  

Nog net te zien waren John en Gert. Heel vervelend werd dat 

uitzicht. Vooral de hengel van Gert ging steeds de lucht in en ook 

zijn schepnet kwam herhaaldelijk in actie. John zat er grimmig 

naar te kijken en werd steeds stiller en dat zegt wat! Hij viste sluw 

op Gert zijn voerplekje als deze zich omgedraaid had, gebruikte zelfs zijn voer, stelde alles 

af zoals Gert hem voordeed, leidde Gert af met soep en een borrel, liet de boot vervaarlijk 

schommelen, voerde allerlei onzinverhalen op en sprak iedere voorbijganger ter afleiding 

aan, maar wat John ook probeerde, de top van Gert’s hengel bleef omhoog gaan en zijn 

schepnet bleef nat…. Hij heeft weer zijn vislesje niet geleerd of juist wel? 

 

Hanneke deed goede zaken vandaag. Er was geen tijd om de dropzak, de koektrommel en 

het worstbakje leeg te eten. Waar Erik de vis ving de eerste uren, nam Hanneke het over in 

het tweede gedeelte van de ochtend. Zelfs twee brasems wist ze te verleiden. Ook al 

zeggen ze in Nijkerk niet tegen haar hoe ze moet vissen, ze is het duidelijk niet verleerd en 

gaat gewoon haar eigen gang. 

 



 

 

.      
In de regen tijdens het meten en droog onder het afdak aan een drankje…. 

 

Deze wedstrijd werd glansrijk gewonnen door Gert, daar zal geen enkel misverstand over 

bestaan. Hanneke werd keurig netjes tweede, een lekkere binnenkomer en Harry kon als 

derde aansluiten. Arie versloeg bootmaatje Sjaak, de rollen draaiden zich om vandaag. 

 

In de totaalstand wurmde Erik zich tussen Harry en Gerrit in. John en Sjaak zijn nog niet 

echt op dreef. Marinus, René en Arie handhaven zich keurig in de middenmoot, er uitzicht 

naar boven en Lex, Wesley en John H. kunnen nog wel een ‘opstekertje’ gebruiken. 
  
Door: 

Harry Snoekbaars 


