
 

 

 

 

Za. 28 oktober ‘23, 3e wedstrijd Wintercompetitie, de Vecht 

 

Vanochtend was het nog donker toen ik vertrok. Eerder 

deze week had ik een prachtig uitzicht op een stukje van 

de skyline van de stad.  

De herfst had onontkoombaar zijn entree gemaakt en 

bracht veel water, wind, maar ook prachtige kleuren met 

zich mee. 

Vandaag zou het wederom buiig kunnen zijn met 

windkracht ZW 3-4 en ongeveer een graadje of 13. 

Regenpak aan dus en paraplu bij de hand! 

 

De loting verliep spectaculair. De laatste 4 nummers bleken 7, 6, 2 en 1 te zijn. Harry, John, 

Gert en Sjaak moesten nog loten: John 7, Harry 6, Gert 2 en Sjaak, voor de derde keer op 

rij, nummertje 1. Dat is toch ongelooflijk! Zou Sjaak deze derde keer scheepsrecht treffen? 

 

In donker nog vertrok een ieder, in de juiste volgorde, naar de waterkant om een stek te 

zoeken. Gerrit had geluk. Hij had 12 geloot, maar ‘zijn’ plekje was nog vrij. Marinus zat dicht 

bij hem en een stuk verderop had Harry plaatsgenomen. 

Het hoofdlampje was onontbeerlijk bij het opbouwen en bewees zijn dienst weer in het 

donker. 

Ik besloot om op 8m te starten, omdat dat 

de vorige keer succesvol was.  

Na het voeren bleven de aanbeten 

aanvankelijk uit.  

Blijkbaar nog geen vis op de stek. Dan 

gaat het dus even duren voordat de plek 

opgemerkt wordt. De geurstoffen in het 

voer en het geluid van en het zicht op de 

op het water neerkomende casters en 

hennep korreltjes zouden de vis moeten 

triggeren zich te verplaatsen naar de 

‘lokplek’. 

En zo gebeurde het ook. 

Mijn eerste vis was een maatse blij. De staande haak bewees dus ddat de diepte goed was.  

Daarna begon ik prachtige voorns te vangen. Wauw, lekker hoor. De gang erin zien te 

houden was de kunst. 

Nou, dat mislukte dus faliekant. Na 10 gevangen prachtige maatse vissen, liep het helemaal 

fout… 

Gert kwam ondertussen nog even langs rijden. Bij het theehuisje stroomde het zo hard, dat 

hij zijn 5 grams gewicht niet aan de grond kon houden. Het is daar dan ook smal en een 

buitenbocht.  

Ook Sjaak, Lex, Wesley en John hadden nog geen visje weten te verleiden. 

Reden voor Gert in ieder geval om te verkassen. 

 

Voor mij werd het er ondertussen niet beter op.  

Beet zat, vis voldoende, maar de lengte was steeds: aan 1 kant te kort! 



 

 

 

 

 

 
          Leuk voor de ‘soortenquiz’, maar qua maat om ‘gek van te worden’…. 

 

Het mocht er verder deze ochtend niet meer van komen, wat ik ook, hoe dan ook en waar 

dan ook probeerde. Mijn trukendoos was leeg tot op de bodem. De grotere vissen hadden 

zich met z’n allen onvindbaar en geruisloos, maar definitief terug getrokken..  

 

Na de telling door Gert bleek de uitslag best 

verrassend voor sommigen: Erik 1e, John 2e 

(wat wil je ook met een drijvende nieuwe kist 

met handvatten!), Marinus 3e (met maar 

liefst 5 brasems), Sjaak 8e (volgende keer 

maar eens lager loten, denk ik). 

 

De stemming bleek ook verrassend, want 

best uitbundig.  

Bleek dat Gerrit zondag jarig zou zijn. Hij 

had een boodschap- pentas nodig om eens flink uit te pakken. Wat 

een feest al! 

Maar, eerder, aan het eind van de vissessie, trof ik het volgende aan 

op mijn visstek: ——————————————————————>>> 

Het kan best herfst zijn, maar in de boom waar ik onder zat, hingen 

echt niet dit soort voorwerpen.  

Dit riekte vreemd. Wat hebben Gerrit en Marinus uitgevoerd? Veel vis 

hadden ook zij niet gevangen, dus tijd (en reden) genoeg om de 

ochtend anders door te komen?! 

Eigenlijk kon 

ik ze geen ongelijk geven.  

 
 

 
Zo klein…??!! 

 

 

 

 

 

 
Door: Harry Snoekbaars 



 

 

 

 

 

        


