
 

 

Za. 22 maart, 2025, BSB-cup, Kleine MELM-de Eem. 
 
Sjaak begroet de lente! 

 
De eerste 'zomerseizoenwedstrijd' is traditiegetrouw de BSB-cup. 
De letters staan voor: Baarn-Soest-Bunschoten. Vissers, lid van de 
Snoekbaars en wonende in een van die drie dorpen, kunnen deelnemen. 
Inmiddels kun je ook deelnemen als je wel lid bent, maar niet in een 
betreffend dorp woont. Vandaag waren er maar liefst 16 deelnemers! 
Een drukte van belang bij de bus van John en langs de waterkant. 
Een cup heb ik vandaag niet gezien. De winnaar van vorig jaar moet hem 
eerst inleveren. Daarna wordt hij gegraveerd met de naam van de nieuwe 

winnaar en dan uitgereikt op de jaarvergadering.  
 
Het is inmiddels lente geworden en de temperatuur was al flink gestegen, tot wel 21°, een 
record! ‘s Nachts echter bleef het nog fris, tot zelfs nog een tikje nachtvorst, af en toe. 
Reden voor de vis om zich nog niet te enthousiast te gedragen. Overal vallen de vangsten 

tegen tot nu toe. 
Op vrijdag kun je op YouTube de camerabeelden 
bekijken van de passage van de verschillende 
vissoorten die de stuw tussen de Eem en het 
Valleikanaal door zwemmen. 
Er waren diverse windes te zien die de trek 
stroomopwaarts inmiddels zijn begonnen en moeite 
moesten doen de waterpoort in 

de stuw door te zwemmen. Er ligt namelijk een dikke boomstam voor, 
die ook nog klem zit. Duikers gaan proberen dit probleem op te lossen. 
 
Het weer vandaag zou prima worden: wind uit het ZO, zonnetje, 
aangenaam temperatuurtje en droog! 
 
Om 6:00 uur start het autootje, nadat ik al mijn spullen erin gepropt heb. 
Wat kan een mens toch veel verzamelen. 
Deze keer ga ik opnieuw mijn cuphengel gebruiken. De reparatie met de 
nieuwe lijm was toch niet helemaal gelukt en het hengelstuk was weer 
‘losgeknapt’, letterlijk. Maar gelukkig niets kapot, waardoor ik hem zelf 
weer kon repareren. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! 
Ik ben net de straat uit als de telefoon gaat: ‘Mogguh, met John. Kom je nog?’ 
‘Hè’, zeg ik, ‘kwart over zes verzamelen toch?’   
‘Nee, zes uur.’ 
‘Nou, dat staat niet in mijn schema, maar ik ben onderweg, tot zo!’ 

 
 



 

 

Wel ok natuurlijk dat hij even checkt waar iemand blijft die niet aanwezig is. 
Als ik aankom is het een drukte van belang en zie ik dat verschillende vissers hun karretje al 
over de dijk naar hun gelootte stek duwen. 
Ik betaal en trek een lootje: nr. 3. ‘Oh gelukkig, dan hoef ik niet zo ver te lopen…’ 
‘Nee’, zegt John, ‘dan heb je nr. 22. 
De redenatie daarvoor kan ik ff niet volgen. Wat voor formule is hier gebruikt?! 
‘Nee toch’, probeer ik. Helaas, het is: ‘ja toch’. Maar, het is dan wel de kopstek.  
Later begreep ik dat de lage nummers bedoeld zijn voor de mensen dle problemen hebben 
om ver te lopen en de eerste plekken kunnen bemensen. Heel sociaal! 

 
Ik pak mijn volle karretje en begin te sjouwen. 
Onderweg groet ik iedereen, maak praatjes, wens allen veel plezier en 
geniet van de duidelijke nummerplaatjes en de geknipte stekken die ik 
passeer. 
John, Gerrit en ik zijn namelijk vorige week een middagje druk geweest met 
het opknappen van de stekken: nummerbordjes inkleuren, draden 
repareren, gras knippen. Nog steeds heb ik daar de lol van, ook al heb ik er 

verder van niemand ook maar iets over gehoord na de wedstrijd…. Het is blijkbaar niemand 
opgevallen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ok. Bij plaatje 22 parkeer ik mijn karretje, pak al mijn 
spullen uit en richt mijn plek in.  
Het water staat bijna stil, 
wat in de Eem geen goed 
vooruitzicht is voor de 
beoogde visvangst.  
Ik besluit om een hengel 
op te tuigen met 1,5 gr. en 
een met 2 gr. Er gaat wat 
wind komen en dan is het 

makkelijker je lijn stil te houden en een beet te registreren op 
9,5 m. als je iets zwaarder vist en mogelijk gaat het ook wat 
harder stromen, je weet nooit. Op kort kan ik lekker met 
anderhalve gram vissen. 
 
 
 
 



 

 

 

. . .  
 
Als de toeter aangeeft dat de wedstrijd begint, ben ik nog niet klaar. Geen probleem, dan ga 
ik nog even door met mijn voorbereidingen. 
Uiteindelijk kan ik starten en beginnen met voeren. Ik werp eerst uit de hand wat balletjes 
voer aan, waar 1:1, lokvoer vermengd met tuinaarde en wat leem (om wat meer binding te 
krijgen) in zit. De bedoeling is dat ze al zinkend uit elkaar vallen, zodat er een soort tapijtje 
ontstaat waar de vis lekker op kan scharrelen. Daarna cup ik twee ‘gewone’, wat kleinere 
voerballetjes waarin ik verschillende lekkernijen heb verstopt zoals dode maden, casters en 
gekiemde hennep. Ik doe dit op lang en op kort. Tenminste…… 
Mijn plannetje viel letterlijk in duigen, want wederom brak mijn cuphengel: grrrrr#%£¥….!!!! 
De topdelen plonsden in het water, maar bleven gelukkig drijven. Waar een schepnet dan al 
niet goed voor kan zijn.  
Dat werd werpen dus en dat werkt bij mij wat minder nauwkeurig. Maar, nood breekt wet. 

 
Ondertussen is Arie aangekomen bij mijn plek. Broerlief had zich 
verslapen en ze reisden samen vandaag.  
Hij gaat naast me zitten op plek 23. Hè, plek 23? Kopstek? Maar die had 
ik toch???? Ik begrijp er helemaal niets meer van.  
Arie gun ik het van harte trouwens. Hij kan er ook niets aan doen en 
bovendien vind ik het een sympathieke kerel die ik die plek van harte 
gun. 
 
Ik zit inmiddels lekker te ‘dobberen’ en 

al snel vang ik mijn eerste voorntje. Te klein helaas, maar 
er ligt vis. Vol vertrouwen vis ik door.  
Ik zie dat Arie zijn eerste ook vangt, een grotere. Even later 
vang ik ook een maa(r)tse roodoog.  
Na een uurtje heb ik er drie. Arie en ik kijken elkaar aan en 
uiten onze ontevredenheid. We hadden beide andere 
verwachtingen. 
‘Dit gaat geen visrijke ochtend worden’, mopperen we. 
Mijn vijfde vis voor de pauze is een mooie winde (45cm). 
Dat was ook de laatste vis deze ochtend. Ik zal daarmee 
niet de top drie halen, bovendien zou ik heel druk zijn 
zonder vis te vangen. 
Arie vangt twee vissen meer, waaronder een winde van 
46cm. Hij is mij de baas, maar zal helaas ook buiten de eerste drie plekken eindigen. 
 
Gerrit had een top ochtend. Hij ving een puntgave schubkarper van maar liefst 53 cm. Zijn 
montage met haakje 18 en 12/100e lijn hield het wonderwel. 



 

 

 
Dit maakt de Eem ook zo’n prachtig 
water. Je kunt er vele vissoorten van 
allerlei afmetingen vangen, het is altijd 
weer een verrassing 
 
Sjaak zou de meeste vis vangen: 26 
stuks; 1e. Gert volgde daarna met 13 
vissen; 2e en Erwin wist er 11 te 
verschalken, 3e. Goed gevist mannen, 
meer zat er niet in vandaag. Gefeliciteerd! 
 

De prijsuitreiking verliep rommelig.  
De wedstrijdcommissie was er niet helemaal bij met haar hoofd. Erik werd ineens derde. De 
kaart van Hanneke ontbrak. Zij had goed gevist op steknummer 3(!). Erwin ontbrak zelfs, hij 
was namelijk derde. Wat was het probleem met het getal 3 vandaag?? En natuurlijk ontbrak 
de cup ook. 
Waarschijnlijk was het te gezellig en was er sprake van wat ‘overprikkeling’. 
De eerste drie kregen wel een rollade en voor iedereen had Dorien heerlijke gebakken vis 
gehaald en was er een drankje. Er werd uitgebreid nagepraat, de stemming was prima en 
dat gold ook voor het weer. Wat een heerlijke lentedag, die Sjaak als winnaar van de BSB-
cup 2025 kon begroeten! Het is hem gegund. 
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Dank, tot slot, aan de wedstrijdcommissie, die uiteindelijk alles goed geregeld en 
afgehandeld had! Ze hebben het hem toch maar weer geflikt….! 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Door: 
Harry Snoekbaars 


