
 

Zaterdag 18-01-‘25, 7e WC, Eembrugge. 

 

Na enig rond bellen besloot de Wedstrijdcommissie dat de 7e 

wedstrijd gevist zou gaan worden in Eembrugge. Er bleek in ander 

water nauwelijks tot geen vis gevangen te worden. Met behulp van 

een ‘fishfinder’ bleek hier en daar volop vis te liggen, maar 

vangen, ho maar.  

 

We verzamelen bij ‘de Generaal’ 

om te loten. Parkeren bij de brug 

kan hachelijk zijn i.v.m. de zeer glibberige ondergrond en in 

het donker zie je daar heel weinig van…. Gerrit zal daar 

geen last van ondervinden, hij is op de fiets! 

Gert zet ondertussen de 10 stekken uit langs de Eem: 5 

plekken voor en 5 plekken na de brug.  

Gerrit trekt de ‘staartstek’ en Gert blijkt de ‘kopstek’ te loten. 

Zelf zit ik op plek 6, precies na de brug. 

 

Het zal fris zijn deze ochtend. Ook al woon ik midden in de stad, ik moest 

toch eerst het ijs van mijn autoruiten krabben. Het is mistig en somber. 

Dat zal de hele dag zo blijven. 

 

In Eembrugge is het nog pikkedonker. Ik heb geluk want de bruglantaarn 

geeft veel licht. Rustig bouw ik mijn plek op en breng nog maden naar 

Gerrit. Hij is niet gerust met zijn plek, want viste daar nooit. 

Marinus heeft pech. Zijn autosleutels zitten in het contact en de auto gaat 

dan vanzelf op slot….ongelooflijk, waar is dat voor??? Anti-diefstal 

veronderstel ik. Hij neemt de auto van zijn broer mee om thuis de 

reservesleutel te halen. Zo wil je een wedstrijd niet beginnen….. 

 

Ondertussen is het bijna licht en kan ik starten. Ik breng wat hennep en casters met de cup 

en een klein balletje voer, waarin hetzelfde zit. Het stroomt niet heel flink, waardoor ik een 2 

grams dobber gebruik. Ik start op 6 meter en al vrij snel vang ik mijn eerste maatse voorn. 

Dat gaat lekker. Een kwartier later haak ik een tweede en weer later een derde. Ook 

verspeel ik er een. Tot half tien gaat dit zo. Daarna begint het lange hard-werken-en-niets- 

vangen verhaal. Geen beet 

meer gezien tot 12 uur. Wat 

een taaie bedoeling voor mij.  

 

Naast me wordt ook niet tot 

nauwelijks gevangen. Van John 

hoor ik later dat Gert er 8 heeft, 

Gerrit 12 en hijzelf nog niets. 

Ondertussen moet ik van tuigje 

wisselen, de stroming is te 

heftig geworden. Het helpt 

echter niets. 

Om 12 uur is het opruimen geblazen. Ik ben er blij mee. 



 

Gert komt langs om te meten en heeft daarmee voor zichzelf het meeste werk gehad: 9 

vissen, waarvan één mooie kopvoorn van 30 cm. 

Duidelijk wordt dat er aan de andere kant van de brug meer gevangen is, al geldt dat niet 

voor John en Marinus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerrit heeft met zijn ‘staartstek’ toch goed 

gepresteerd en wordt keurig 1e. Gefeliciteerd! 

Sjaak kan deze keer ook een potje breken en 

wordt 2e. Gert neemt bezit van de 3e plek. 

Arie wordt 4e, Harry 5e, Wesley 6e, Erik 7e, 

John 8e en John Hu. en Marinus bleven zonder 

meetbare vis. 

Ik verwacht dat er niet veel zal veranderen in 

de totaalstand, waar Gert nog steeds aan kop gaat. 

 

Een troostdrankje, een kopje erwtensoep of een kopje thee en een boterham brengen de 

nodige energie en gezelligheid tot afsluiting van deze niet memorabele visochtend, waarbij 

het informatiebord aan de Eemzijde nog eens duidelijk uitlegt wat er te vangen is en hoe je 

dat kunt doen. Wij konden er vandaag niet van profiteren….. 

 

. .  

 

Door: 

Harry Snoekbaars 


