
 

 

Za. 20 juli, 8e ZC, Eem, Kleine Melm 

 

Bij de hengelsportzaak voor maden, casters en 

wurmen waren de berichten over visvangsten in de 

Eem niet hoopgevend. Er werd zeer matig tot slecht 

gevangen de laatste weken. Die ervaring hadden Gerrit 

en Harry ook al. Tussen de 20 en 30 vissen dat was 

meestal, gemiddeld genomen, het resultaat. Vooral 

blei, enkele brasems en soms een paar voorns lieten 

zich dan vangen. Vaak was het wat taai, maar het weer 

en de omgeving waar we dan deel van uitmaakten 

vergoedden veel! We waren gewaarschuwd en daarnaast zou het tropisch warm worden 

vandaag! 

 

Op tijd verzamelen was derhalve geen probleem vanochtend. Slapen 

in de hitte was lastig en zo vroeg was het nog lekker koel. Omdat 

lopen een ‘must’ was, werden de trolley’s uit de auto gepakt en in 

elkaar geschroefd. Even een klein werkje, maar daarna een groot 

plezier! 

'Vroegah’ zat je op een klapstoeltje, met naast 

je een viskoffertje een emmertje voer en in je 

handen een bamboe hengeltje en dat was het 

dan. Tegenwoordig vissen we vanaf 

‘visstations’, met aasplateau’s, kuipen voer, 

diverse vaste stokken en cupdelen, uitgestoken over evenzovele 

rollers en ook nog meterslange schepnetten. De tijden zijn 

veranderd.  

De morgenstond had weer goud in de mond, wat een 

prachtige start van de dag. 

De loting viel gunstig voor mij, nummertje 15, net geen 

kopstek, die had Gert. Het plekje voor 

mij werd bezet door Arie. 

De Eem vertoonde geen rimpeltje, ook 

vis liet zich niet zien aan de 

oppervlakte.  

Om 7:00 uur zou de starttoeter klinken, 

dus eerst maar alles optuigen.er was nauwelijks stroming, 

al weet je op de Eem nooit hoe dat gaat veranderen. Ik besloot met 1,5 gr. te gaan vissen en 

op 9,5m. lengte.  

Omdat het al snel warm was geworden, stak ik mijn 'zonnebrolly’ in de houder en klapte die 

uit. De zon zou voorlopig recht voor 

me staan. Bescherming van mijn 

huid en ogen leek me dan ook een 

voorwaarde. 

Vervolgens kneep ik, tot slot, mijn 

voerballen aan en keek op de klok. 

Nog een enkele minuut en de hoorn  

zou geblazen worden. 



 

 

En zo geschiedde.  

Ik voerde spaarzaam. Het water was flink op temperatuur en de koudbloedige vissen zouden 

waarschijnlijk niet al te veel honger hebben. 

Al snel kreeg ik beet. Dat is altijd bemoedigend. Vangen deed ik echter niets, waarschijnlijk 

was het kleine vis.  

Ik beaasde mijn haak ook spaarzaam. 1 made met 2 pinkies vond ik 

aantrekkelijk genoeg bewegen om vis mee te kunnen verleiden. 

Helaas gebeurde dat niet.  

Geduld was nodig en ik moest de vis ook 

de kans gunnen mijn stek te kunnen 

ontdekken. Gert en Arie zag ik al wel 

scheppen. Gert zelfs verschillende 

keren…. Wat deed ik niet goed? 

Gewoon doorgaan is de enige oplossing.  

Wel veranderde ik allerlei zaken zoals: loodzetting, 

dobberhoogte, onderlijndikte, haakgrootte, aassoort.  

Het hielp waarschijnlijk. Ik moest er veel voor doen, maar ik haakt 

voor de pauze een aantal vissen, waarvan er 4 maats waren, en 

een paling! Het beschermde dier spuugde casters en dode 

maden uit, het had mijn voerplek duidelijk ontdekt en zich tegoed 

gedaan. 

Ook een signaal dat het voer er nog steeds lag en daarmee dus ook al voor langere tijd.. Dat 

bevestigde mijn gedachte dat veel voeren niet nodig was. 

 

In de pauze, nuttige ik een broodje, dronk flink water en informeerde bij Gert. Deze belde 

met John: er was weinig gevangen, alleen Marinus had verschillende brasems in zijn leefnet. 

Hopelijk zou het tweede gedeelte van de ochtend meer vis opleveren. 

Dat was gelukkig ook zo bij mij. 

Ik besloot plat op de bodem te gaan vissen. Dat leverde al vrij snel 2 flinke brasems op. 

Daarnaast ving ik er nog zes vissen bij, voorn en blei. De Pos, baarzen en te kleine witvis 

kon ik helaas niet meetellen. 

Het bleef daardoor dus zeer taai.   

Om 12 uur was het opruimen en meten geblazen. In totaal had ik 12 maatse vissen 

gevangen en werd daarmee 3e. 

Gert had 4 vissen meer en werd 2e. 

Marinus was de winnaar van de dag. Hij had maar liefst 13 brasems 

gevangen en nog twee andere vissen! Eerste dus. Gefeliciteerd! 

 

Terug op de parkeerplaats was er een heerlijke koude versnapering, telde 

Sjaak alle punten op, evalueerden Erik en Arie de wedstrijd, werden er foto’s 

bekeken en poseerde Marinus voor de foto vanwege zijn eerste plek. 

 

 



 

 

 . .  .   

 

 

Al met al werd er vandaag weinig vis gevangen. 5 vissers vingen minder dat 10 vissen. De 

geruchten bij de hrngelsportwinkel bleken dus wel degelijk waar. 

Iedere vis telde vandaag, dat was zeker! 

In het eindklassement voeren Gert, John en Sjaak de plekken 1 t/m 3 aan, met in hun nek 

de hete adem van Marinus en Maarten. Het is weer spannend tot het einde, met nog 2 

wedstrijden te gaan. 

Gerrit, Erwin en Melis waren er vandaag niet. Zij kunnen volgende keer hun verloren punten 

mogelijk nog inhalen. 

Tot dan! 

 
Door: 

Harry Snoekbaars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


