Za. 8 juli, 7e wedstrijd Zo.comp., Vuntus.

Deze ochtend begon direct al met heerlijk weer. Opletten geblazen ook, want de muggen
hadden trek!

René trok zich daar niets van aan. Hij was druk in de weer met zijn nieuw aanwinst: een
elektromotortje. Prachtig ding, werkte perfect en fluisterstil.

Sjaak had ook zo’n machientje, maar dat is vast buiten werking. Sjouwen dus.

Gerrit aanschouwde gelaten al die noeste arbeid om vervolgens nog even te overpeinzen of
hij alles in de boot had. Marinus zwaaide enthousiast. Van hem kon de ‘game’ beginnen.

hem een roei met de spaan te
aflopen. John en Gert namen
ondertussen nog snel een
bakje. De motor had immers
olie nodig.

Om 6:00 uur voer iedereen de haven uit om bij de uitgekozen stek te kunnen komen.



Ter plekke deed iedereen zijn ding. Wij zaten overal ver vandaan, al konden we Marinus en
Jonathan soms letterlijk verstaan. Geluid over water draagt ver.

Gerrit en ik voerden beiden 2 plekjes aan. Het verbaast ons iedere keer dat het zo ondiep is
overal.

Vis zat er wel. We vingen direct voorn en zelfs een brasem.

Gerrit had pech vandaag. De vis liet het uiteindelijk afweten op zijn stekken, terwijl Harry bij
tijd en wijle verschillende brasems achter elkaar ving. We kwamen er niet achter hoe dat
kwam. Zeer teleurstellend dus.

Nadat de torenklok 12 keer geslagen had, ruimden we op. Erwin (6e, 38 st., 11.25m, 1cm
minder dan John!) en René (8¢, 36 st., 10.57m) meerden even later aan ons bootje af en
het tellen kon beginnen. Zij beiden hadden veel en grote brasems gevangen. Dat werd dus
spannend. Harry (2e) had echter ook succes gehad (55 st., 13.90m). Het dubbeltje viel zijn
kant op.

Anderen hadden ook heel aardig gevangen, maar Sjaak (1e) stak er met kop en schouders
bovenuit. Hij had maar liefst 98 vissen gevangen, de meeste met een maiskorrel. Totaal
20.39m. Arie (10e, 39st., 8.10m) snapte daar niets van, want hij had voor beiden het voer
gemaakt...

Maarten maakte het podium van vandaag vol (3e) en ving er 59, 13.85m.

In de totaalstand blijft Erwin de lijst aanvoeren met 11 punten. Op zijn nek zit Harry met 12
punten en Maarten volgt hen met 18 punten. Sjaak en John komen daarna met 19 en Gert
staat op 20 punten.

Het blijft spannend dus. Volgende wedstrijd zal in de Eem zijn op 22 juli.
Door: Harry Snoekbaars






