Za. 17 juni ‘23, 6e wedstrijd Zomercompetitie, Kleine Melm.

Als je de zaterdag zo mocht beginnen, dan kon het eigenlijk niet meer stuk, zou je denken.
Wederom prachtig weer. Voor sommigen te warm, zeker daar er nauwelijks wind was. De
zon stond recht voor je, maar hoog genoeg aan de hemel, waardoor je zicht kon houden op
je dobber. Dat was anders in het voorjaar, toen het felle licht weerkaatste op het water en je
de dobber niet meer zag.

De warmte verdampte het water tot een lichte nevel, een prachtig, sfeervol gezicht.

De loting bepaalde je stek. De nummers waren zo ingericht dat er altijd één lege plek naast
je was en een andere visser. Lekker ruim opgezet dus.

We misten Lex. Hij had onder zijn fiets gelegen en hield daar een blessure aan over.
Beterschap gewenst!

Jonathan trok de kopstek en moest een aardig stukje kuieren. Hij had wel zijn pet op,
volgens hem omdat hij een goede nacht had gehad en gefocust was.

Zelf trok ik nummertje 8.

De schapen, samen met de
grasmaaier, hadden het gras
behoorlijk gekortwiekt.

Dat liep en rolde een stuk
makkelijker.

De stekken bleken echter niet kaal
gegeten.

Menig heggenschaar verleende
goede dienst. Er werd eerst volop
geknipt en geknapt voordat alle
kisten en attributen geinstalleerd
konden worden.

Het water stond nagenoeg stil, zo te zien. Ik wist niet of er onderstroom stond, maar ik
besloot mijn hengels op te tuigen met 1(5m), respectievelijk 1,5 gram.

Tijdens het uitpeilen zag ik dat het erg diep was en daardoor het water vast koeler.
Het zou mij benieuwen....

Na het startsignaal kon er gevist worden.

Vroeger en soms nog trouwens, begon dat met een waar plonsfestijn. Grote ballen voer
werden over een afstand van negen meter in het water gekieperd. Tegenwoordig echter cupt
bijna iedereen, zo ook ik. Een waar genot voor het behouden van de heerlijke ochtendrust.



Ik voerde ook op twee plekken: negen en vijf meter. Op de laatste plek was het zo diep dat
de lijn langer was dan het boothengeltje wat ik daarvoor gebruikte. Niet erg, mijn armen
waren lang genoeg.

Ik startte op lang.

Daar gebeurde echter niets.
Ander aasje dan maar.
Nog niets.

Weer ander aasje.

Ook niets.

Dan maar even met Kkort.
Helaas, niets.

Ander aasje dan maar.
Nog niets.

Weer ander aasje.

Ook niets.

Was er eigenlijk al een beetje bang voor.

Dan maar wat schuiven met het lood.

Niets.

Dan maar wat schuiven met de dobber.
Niets.

Dan maar wat schuiven met lood én dobber.
Niets.

René, naast me, schepte een vis.
Hm, hij wel!

Beetje voer bij cuppen.
Voerplekken ‘onderhouden’ heet dat.

Niets.

Hoeveel trucjes zaten er nog in mijn trucendoos?

Na heel hard piekeren en werken kreeg ik zowaar beet.
Een eerste vis diende zich daarna aan. Een kleine brasem.

René had al een paar keer geschept: ‘ik schep alles vandaag,
wil niets verspelen’!
Hm, hij well

Wat later: weer een aanbeet en een kleine blei liet zich
verrassen.

Dat is twee.

Gert kwam langs lopen: “Welgeteld: 0 vissen”!

Dat gaf mij moed. Ik had er ‘al’ 2 maar liefst!




Toen ik mijn dobber weer zag verdwijnen sloeg ik een gat in de lucht, bijna letterlijk.
Maar vis..., ho maar!

Mijn vierde keer beet, voor de pauze, leverde wel wat op, al telde hij
niet mee: een (schele) Pos.

Hij is familie van de baars, maar heeft maar 1 rugvin en stippen i.p.v.
strepen. De kieuwstekel is link voor je vingers. Aan de groeiringen
daarop kun je tellen hoe oud hij is. Recht van voren bekeken lijkt de
Pos scheel doordat zijn ogen schuin boven in zijn kop staan. Ze
worden ongeveer 3 jaar oud, leven in scholen en blijken het
belangrijkste voedsel van aalscholvers te zijn.

Eindelijk dan pauze, al was de toeter nauwelijks te horen en viste iedereen links van me
driftig door.

Na de pauze kreeg ik bezoek op de voerplek en John, naast me, ook, zo zag ik.

Brasems hadden de plekken gevonden en beiden konden we er verschillende verschalken.

Uiteindelijk zou ik 10 vissen vangen die mee telden, plus de Pos natuurlijk.

Jonathan deed het beter op de kopstek. Hij won de wedstrijd vandaag met 18 vissen. Netjes
gedaan, gefeliciteerd!

Sjaak haakte er 15, maar de lengte bleef wat achter. Alle anderen bleven onder de dubbele

cijfers.

Al met al een niet bijster enerverende wedstrijd.

Zoals gebruikelijk herhaalden we de
wedstrijd na afloop.

Toen Arie terug was barstte de
feeststemming los. Al waren er niet
veel sterke verhalen met zo weinig vis.



Jonathan had overheerlijke chocoladekoeken meegenomen en trakteerde dus.

Wist hij van te voren dat hij de winnaar zou worden?
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Volgende keer: 8 juli op de Vuntus.

Door: Harry Snoekbaars

Gert deed daar namens
de wedstrijdcommissie
nog een schepje bovenop
en deelde iedereen een
prachtige fles
overheerlijke Pinot Gris
uit, zodat de visochtend
een nog feestelijker tintje
kreeg.

Bedankt weer!

In de totaalstand gaat
Erwin aan de leiding.



