
 

 

Za. 3 juni ‘23, 5e wedstrijd Zomercompetitie, Vuntus. 

 

Om zes uur wegvaren, dus vanaf 5:00 uur grote drukte op de parkeerplaats, op de steiger 

en in de bootjes.  

Daarmee ook direct gezelligheid, hoewel één persoon een beetje op gang moest komen. Hij 

had een feestje gehad, kort geslapen en zou de ochtend steeds vier dobbers zien…. We 

denken een tijdelijk uitval van het cerebrum in de grote hersenen. Gelukkig herstelde zich 

dat in de loop van de ochtend. Zijn stemming was gelukkig nog steeds opperbest. 
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De bootjes zijn van polyester en beschadigen snel als er scherpe randen in schuren. John 

had daarom 40 plankjes gezaagd om onder de pootjes van de viskoffers te leggen. 

Uiteindelijk kwam de juiste hoeveelheid plankjes ook in ieder bootje terecht, dankzij 

intensieve coördinatie door Gert en dito samenwerking door de afnemers. 

Goed gedaan John en Gert! 



 

 

Lex en Cees visten vanaf de kant en hadden hulp van twee kruiers 

om hun spullen daar te krijgen. Na enig overleg besloten deze 

heren om ook een keer van plek te ruilen. We vissen tweemaal in 

de Vuntus, dus dat kan mooi. Goed geregeld mannen! 

Om 6:00 uur voeren alle bootjes uit. Het was als heel vroeg licht, 

dus dat ging makkelijk. Prachtig weer was het al, met opkomende 

zon en prachtig weer zou het blijven. Insmeren dus, tegen de zon. 

De NO-er wind bleek eerst nog fris. Jasje nog effe aanhouden bleek 

raadzaam. 

 

  
 Arie, Sjaak, Gert, John.      Gerrit.                                 Erik.                                   Erik. 

 

Gerrit en ik besloten het eerst voorin te proberen. We meerden af 

aan de balken. Staken niet nodig. Dat was wel makkelijk. Een 

prachtige plek, dat moet gezegd. Maar ja, waar niet op de Vuntus.  

Tijdens het peilen verbaasden we ons wederom over de geringe 

diepte om ons heen. De drassige bodem vroeg om extra aandacht 

tijdens het uitloden. Eenmaal op diepte eerst maar even de haak 

beazen en kijken of er al vis lag op de stek. Dat bleek niet het    

                                       geval. Het bleef onbeweeglijk stil… 

Voeren dus en weer proberen. 

Hm, aanvankelijk geen teken van leven bij mij. Dan dient de eerste 

vis zich aan: een baarsje. Wat later de tweede: een ondermaats 

bleitje. Dan de derde: een pieperig 

grondeltje. Ik sprak mezelf moed in: ‘Er zit 

wel vis op de stek, nog wat meer geduld 

Vos…’ 

Bootgenoot Gerrit deed het al niet beter, 

totdat zijn hengel ineens krom boog als een hoepel. Dikke stoten 

testten zijn top en zijn tuigje. De pikzwarte zeelt gaf hem van katoen. 

Als dat maar goed ging! 

Geduldig en ervaren als Gerrit is, lukte dat echter aanvankelijk prima. 

Maar dan, met de vis vlakbij de boot, schepnet in de aanslag, valt zijn 

tuig slap… Nee, los! Na de eerste teleurstelling kwam het vertrouwen toch weer terug, toen 

bleek dat het toprubbertje losgeschoten was en de lijn dus meer lengte kreeg. De vis bleef 



 

 

gehaakt en het lukte Gerrit hem te scheppen. Een pracht exemplaar, dat de spanning terug 

bracht in de boot.  

 

Dat was helaas niet van lange duur. De beten bleven onheilspellend uit! 

We besloten te verkassen. Zijn daar geen fan van, maar hoe ver laat je 

het komen? 

Na een stukje varen, meerden we af bij een rij 

palen. Het stekritueel herhaalde zich en beiden 

vingen we snel vis, o.a. mooie ruisvoorns. 

Harry begon ook brasems te vangen. Dat tikte 

lekker aan in lengte.  

Toch bleef het verwachtte tempo waarin we vis 

wilden vangen te laag. Daarbij kostte het Gerrit 

ook nog tijd en vernuft om zijn in het water 

gegleden hengeldelen weer te vinden in de blubberige bodem.  

Thee en koek zorgden voor afleiding en gevulde magen en zo visten we de wedstrijd door, 

totdat de 12 slagen van de torenklok voorbij waren. 

Sjaak en Arie zorgden voor de telling. Voor ons vieren zou het niet 

voldoende zijn om deze slag te kunnen slaan, bleek later. 

 

.  

 

Na afloop was het goed toeven onder het afdak. 

Iedereen die voorbij voer dacht vast dat er een groot evenement 

plaats vond. 

 

De paling die René ving was een hele flinke. Geen 

wonder dat er wat te bespreken viel aan de 

stamtafel.  

 

 

 

Hij was zeker even bezig hem te drillen. Dat was met het onthaken vast ook het geval. Zo’n 

dier blijft niet netjes en stil even de procedure afwachten. René heeft volgens mij ook patent 

op paling vangen. Hoe doet’ie dat toch?  

 

 

De uitslag vandaag was interessant. Niet wat betreft de koploper. Hij liet er geen gras over 

groeien en ving een ruim aantal brasems. Sterk gevist door Erwin. Tussen de plaatsen 2, 3 

en 4 zat één vIs(je) verschil, terwijl de aantallen uiteen liepen: het verschil tussen de 

vissoorten. Sjaak, René en Erik. lieten elkaar weinig ruimte. 



 

 

Tussen de plekken 8, 9, 10 en 11 bleken die verschillen nog dichter bij elkaar te liggen. 

Ongehoord spannend was het daardoor al tijdens de telling onder het afdak en opnieuw 

tijdens de controle. 

 

In het totaalklassement werd er o.a. stuivertje gewisseld tussen Erwin en Harry. 

De puntentotalen lopen gestadig op nu er 5 wedstrijden zijn gevist en het kan nog alle 

kanten op. De laatste vis is nog zeker niet gevangen. 

 

Volgende wedstrijd is op zaterdag 17 juni bij de Kleine Melm. 

 
Door: Harry Snoekbaars. 


