Za. 20 mei ‘23, Koppelwedstrijd Bestevaer

Maar liefst 12 koppels zouden vandaag de strijd aangaan met elkaar.

Marinus miste zijn vismaat uiteindelijk, want deze zei af. Hij zou dus voor twee vissen.

Al voor zessen was er volop activiteit op de verzamelplaats. Er moest een tent komen, een
tafel, statafels en ‘prullenzakken’. De wedstrijdcommissie inclusief vrouwen/familieleden
waren er maar druk mee. Complimenten voor hen uiteraard.

De dag zou zonnig worden en de wind, NO1/2/3 toenemen. En zo gebeurde het ook.

Het rijdende clubhuis van John was de plek waar de bureauhandelingen plaats vonden:
betalen, loten, telkaart ontvangen, reglementuitleg krijgen.

Het episch centrum dus.

ledereen pakte daarna zijn/haar gerei en vertrok volgeladen naar een, van te voren uitgezet,
nummerbordje.

Melis, mijn koppelmaatje, had een goede hand, hij trok de kopstek, nummertje 12.

Wel een stuk kuieren, maar we hadden het er voor over en we spraken onderweg iedereen.

We richtten onze stek in, verdeelden aas en voer, bekeken de omstandigheden zoals
windsterkte en stroming en tuigden de hengels op.

We zouden beiden een lange en korte stek opbouwen en onderhouden.

Toen Gert op de toeter blies, startten we vol goede moed.

Melis ving al snel vis (blei) en Harry een schele Pos. Mooi zo!

Het gewicht telde vandaag. Op snoek(-baars) en paling na telde ieder visje dus.

Voor de pauze zouden dat er niet veel worden bij ons. Het bleek zeer taai, met, vooral,
kleine vis: schele Pos, baarsjes, voorntjes en blei. De brasem liet zich totaal niet zien.

Blij met Dorien in de eerste pauze, de koffie en de koek (door Jonathan geregeld!), konden
we even de benen strekken en informatie delen. Van dat laatste werden we beslist niet blij.
Er werd slecht, tot zeer slecht gevangen. Misschien hadden wij zelfs nog best wat visjes

gevangen, vergeleken met een heel aantal andere koppels. We hielden de moed er dus in!



Dat bleek niet te helpen om de aantallen vis te
vermeerderen. Het bleef zeer taai.

De tweede pauze was wel visrijk! Er waren voldoende
zoute haringen om iedereen ruimschoots te voorzien. De
broodjes worst, kaas en de krentenbollen vulden de
overgebleven ruimte. Sapjes of melk zorgden voor de
begeleiding.

Dikke verhalen en veel gezelligheid leverden een
ontspannen sfeertje in en om de tent op, waar iedereen tot de knieén in het groen verdween.

De tureluurmoeder die we tegenkwamen na de pauze had geluk.
Haar twee dotjes van kinderen waren uit het grasland gekropen,
het voetpad overgestoken en pardoes de Eem in getureluurd.
Gelukkig stond het reddingsteams klaar! John Huntelerslag wist
de kuikens met zijn schepnet op te vissen, waarna de beestjes
zich, rot geschrokken, weer het hoge gras in begaven. Goede
actie man!

Jonathan en René in actie, al heb ik het gevoel dat er iets niet klopt......



Na de middagpauze vervolgde iedereen zijn sessie.
Zelf zagen we weinig gebeuren, in tegenstelling bij de
buren. Sjaak had al eerder een enorme brasem
gevangen met de korte stok, maar nu was Maarten aan
de beurt. Hem zagen we snel na elkaar twee keer
scheppen. Wat een rotgezicht....:) Kijk, dat tikte lekker
aan! Het ware ook hen van harte gegund.

Melis en ik raakten ondertussen aan de praat over van
alles en nog wat, zoals: werk, kinderen, de wereld, de
toekomst, financién. Allemaal lekker lichte onderwerpen... , we hebben ons rot gelachen. Je
moest ook wat doen, want we bleven weinig vangen, wat we ook probeerden. De kopstek
leverde niet op waarop we gehoopt hadden, zoals te zien hieronder.....

Om 14:30 uur zat het er op voor Harry. Een andere afspraak zorgde daarvoor. Dat hij dat
heel erg vond, vistechnisch gezien, nee, dat ook weer niet. Wat minder leuk was echter dat
hij het laatste stuk van de middag zou missen. Helaas, maar het was niet anders.

Melis zou de middag doorgaan en ook het verschil niet kunnen maken, zo bleek later.
Jammer, maar gezellig was het zeker!

Door: Harry Snoekbaars



