
Za. 25 maart 2023, BSB-cup, kleine Melm 
 
De eerste ‘zomerseizoen-wedstrijd’ is de BSB-cup. 
De letters staan voor: Baarn-Soest-Bunschoten. Een cup heb 
ik niet gezien vandaag, maar volgens mij wordt die eerst 
gegraveerd met de naam van de nieuwe winnaar en dan 
uitgereikt op de jaarvergadering. Ooit was het een ‘grote’ 
wedstrijd, liet ik me vertellen! 
10 deelnemers hadden besloten de weergoden te trotseren 
tegen beter weten in. 
Het beloofde een zeer onstuimige dag te worden: storm en 
regen dus. Die belofte kwam ook zeker uit. 
Toen ik wegreed uit de binnenstad van Amersfoort stond het 
pijpenstelen te plenzen! Met bakken kwam het uit de hemel. 
‘Waar begin ik aan’, dacht ik, ‘ik ga afbellen’. Maar, de visser in 
mij zei dat ik toch al wakker en gepakt was, dus net zo goed 
even kon gaan kijken bij de kleine Melm.  
De verwarming van mijn koekblikje op wielen kon het vocht al 
niet meer verwerken en met een oude poetstot in mijn hand 
veegde ik de weg zichtbaar. Eén voordeel: het kon alleen maar 
beter worden! En dat werd het zowaar.  

Aangekomen bij de Melm bleek het droog, d.w.z. het regende even niet. Spullen uitpakken 
werd ineens veel plesanter. 
Respect voor Sjaak die van verre moest komen en er was, voor Erwin die zijn scootertje met 
aanhanger veilig bestuurd had, voor Gerrit die op zijn nieuwe fiets met aanhanger de storm 
trotseerde, voor John die nog flink ziek leek na al een hele week op bed, en natuurlijk voor 
alle anderen die er toch maar weer waren!! Echte Hollandse kerels en een evenzo dappere 
vrouw dus. Datzelfde hoorde ik trouwens terug, ‘s avonds op het feestje waar ik was. De 
man waar ik mee sprak had ons vanaf de fietsbrug zien zitten onder de paraplu’s en was 
stevig onder de indruk van ons stoere karakter en het plaatje wat dat opleverde. Heb direct 
een biertje voor hem gehaald! 
 
Niemand had nog gevist bij de Melm uiteraard, want verboden, maar wel in de Eem. De 
vangst was echter tegen gevallen, maar dan nog weet je het nooit.  
Na de loting vertrok iedereen naar zijn bordje. Zelf had ik nr. 13. Het kon dus inderdaad 
alleen maar beter worden. 
Marinus had er een hele sjouw aan: veel spullen, hulp nodig en ook nog koffie en brood 
vergeten. Hij zwoegde met hulp van Gerrit verschillende keren door het drassige weiland.  
Hanneke lootte nr. 1 en Arie trof de laatste kopstek.  
 

.    . .   



Het zou vandaag enorm uitmaken welk nummer je geloot had. De vis had ook gereageerd 
op het onstuimige weer, zo bleek. 
Op mijn stek (13) kwam de wind schuin, rechts van achteren. Op de 9,5 m stok zou dat flink 
merkbaar zijn. Door de overvloedige regenval zat de Eem behoorlijk vol met water en 
stroomde het stevig, maar toch niet al te gek. 
Ik besloot om een 3-grams dobber te gebruiken met stalen onderantenne. In combinatie met 
het lood zou ik profiteren van meer stabiliteit in mijn dobber, het aan de bodem houden van 
het aas en de bewegingssnelheid kunnen vertragen. Door de dobber iets verder van de top 
te houden zou mijn hengel meer kunnen bewegen in de wind, zonder steeds de dobber te 
beïnvloeden, wat erg onrustig is voor het aas aanbod. 
Maar, ik begon op 5 meter. Dat viste zeker een stuk rustiger. 
Na de starttoeter eerst een voerplek op lang gecupt. Die kon daar mooi even zijn werk doen. 
Op 5m. wierp ik wat balletjes, een vingertop maden en een dito hoeveelheid casters met 
hennep. 
 

.         
 Gert zat links van me.                                                       Hard werken op lang…. 
 
De start was niet hoopgevend. Na eerst een torretje ving ik een tijdje later zowaar een 
maatse voorn. Daarna bleef het stil. Wisselen van afstand dus. 
Dat bleek een juiste beslissing. Ik ving een paar voorns en kreeg voor zover ik het juist kon 
waarnemen ook steeds beet. Soms sloeg ik maar eens en ving zo verschillende voorntjes en 
snoekbaarsjes. Maden en wurmen dienden als aas. Het gebeurde ook dat ik ophaalde aan 
het eind van een drift en er vis aan de lijn zat, of enkel een uitgezogen made…. 
De omstandigheden werkten, zoals gezegd, niet mee vandaag. 
Toch bleef ik, zei het schaars, vis vangen op lang: kopvoorn, blij, brasem, voorn. 
Diep verscholen in mijn regenpak en onder de paraplu zag ik niet of er om me heen ook 
gevangen werd.  
De pauze bracht die informatie wel. Alhoewel dat rustmoment aanvankelijk door bijna 
niemand gestart werd. De toeter werd overstemd door het geluid van de tegenwind in ieders 
oren. Alleen de ‘whistleblower’, Gert zelf, hoorde het en zat al lekker koffie te drinken. Pas 



het uitbundig fluiten en zwaaien door Harry haalde iedereen uit hun roes. Ook weer 
opgelost. 
De vervolgens verkregen info bestond eruit dat er vooral vis werd gevangen op de eerste 5 
plekken! Meestal is het andersom, maar dan zitten we al verder het voorjaar in. 
Karel, John, Sjaak, Erwin en Hanneke hadden meer en grotere vissen dan Gerrit, Gert, 
Marinus, Arie en ik. 
Voorin is het ondieper en de wind veel minder sterk. De vis begreep dat ook vandaag… 
 

.   
Rechts stond Gerrit nog op de dijk.         Het water klotste vandaag over de ‘plinten’  heen…. 
 
Na de pauze werd het er voor de ‘tweede groep’ niet beter op. Zij vingen allen minder dan 
voor de pauze en minder dan de ‘eerste groep’, die hun vangst soms zelfs verdubbelde. 
 

.    
 Deze kanjer van een voorn meette maar liefst 35 cm.! 

 
Na de meting was teruglopen nog een ‘dingetje’. Het stormde zo hard dat als je spullen niet 
wegwaaiden, jij zelf wel met spullen en al de dijk af rolde. Maar, met wat hulp zo hier en daar 
lukte het iedereen toch om de parkeerplaats te bereiken. 
Gert, Erwin en Hanneke verrasten daar iedereen op een drankje en een hapje. Ochtend 
geslaagd! 
Ondertussen werd er druk geteld in de bus van John, die daarna de uitslag al snotterend en 
proestend (en niet om aandacht te trekken) bekend maakte.  



Karel won de cup, met minder vis dan John, maar met meer centimeters, met op de derde 
plek Erwin. Verdiende plekken voor taaie kerels. Goed gedaan mannen, gefeliciteerd! 
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naam lengte aantal grootste plaats 

Karel 9,18 m. 37 st. 37 cm.   1e 

John 8,50 m. 40 st. 45 cm.   2e 

Erwin 5,86 m. 28 st. 31 cm.   3e 

Sjaak 5,10 m. 25 st. 32 cm.   4e 

Hanneke 4,46 m. 16 st. 45 cm.   5e 

Harry 4,20 m. 17 st. 46 cm.   6e 

Gerrit 3,50 m. 16 st. 34 cm.   7e 

Gert 2,55 m. 11 st. 30 cm.   8e 

Arie 2,29 m.   9 st. 32 cm.   9e 

Marinus 1,96 m.   6 st. 38 cm. 10e 
 

.        
 Samen sterk!                                               De eerste drie, proost! 
 
door: 
Harry Snoekbaars 


