Za. 29 apri ‘23, 3e wedstrijd Zomercompetitie, Bestevaer.

Als eerste arriveerde ik op de parkeerplaats.

De slaap had ik uit, de wekker was ik voor. Waarom zou ik wachten tot de wekker alsnog
ZOou gaan?

Maar, ik had nog niet geparkeerd of daar kwamen John, Gert en Lex aan. Allen blijkbaar ook
de slaap uit.

Gert was snel weer vertrokken met al zijn visspullen en de stekbordjes. Aan hem de eer het
parcours uit te zetten, maar niet voordat ik voor hem een lootje getrokken had: plek 8. Later
bleek hij mijn buurman te zijn.

Lex had zijn handen vol om zijn hele bouwpakket tot een verrijdbaar
geheel te monteren waarmee hij alles kon vervoeren, dwz. laten
vervoeren. Een beetje hulp is noodzakelijk, zoals ook voor Cees.
Gelukkig komt dat altijd goed, door steeds dezelfde helpers, dat dan
weer wel.

Het is ook best veel wat we bij ons hebben, hoewel daar onderling toch
het nodige verschil in zit. Volgens mij kan Sjaak met het minst af en
sjouwen anderen wel een dubbele hoeveelheid mee.

Maar ach, eenmaal op je plek en alles op- en klaar gezet, weet je
waarvoor je het gesjouwd hebt en bewijst dat zijn doel, hopelijk.

Mijn spullen stonden op plek 7, in de bocht, met voor me Marinus. Als we bijna gaan
beginnen komt Jonathan langs lopen. Gewekt door zijn dochter wist hij binnen een uur
alsnog te verschijnen en trof de allermooiste plek nog vrij, helemaal achteraan, de kopstek
dus. Uitslapen loont!

Plekken 1, 2, 3, 4, 5 werden bezet door Lex, Erik, Cees, René en Sjaak. Doorgaans niet het
beste stuk van het te bevissen water. John, Gerrit, Erwin, Arie en Jonathan troffen het dus
beter, al moet je dat altijd maar eerst nog even waarmaken.

ledereen vol aan
de bak. Het weer
was prachtig. De
NO-wind iets te
fris en te krachtig,
de stroming bleek
gering en er was
vorige weken veel
voorn gevangen.
ledereen had
goede hoop!

Ik koos ervoor om 2 voerplekken te maken op 5 en 7 meter en daar ook 2 hengels voor op te
tuigen. De 9,5m hengel zou flink beinvloed worden door de stevige wind en rustig vissen
met een goede beetregistratie er niet makkelijker op maken.

De stroming liep aanvankelijk tegen de richting in en was zeer gering. Meestal verandert de
richting en de snelheid een aantal keren per sessie, net als het waterniveau. Ik besloot een
‘bolle dobber’ van 1,5 gr. te gebruiken, met het risico te moeten wisselen naar zwaarder als
de stroming sterker zou worden....



Het uitpeilen was nog wel een klusje. ledere keer leek de diepte net iets anders, terwijl ik zo
overtuigd was van mijn gelijk en kunde. Geduld en precisie zijn belangrijke voorwaarden om
zuiver te kunnen meten en dat kan weer leiden tot wel of niet vangen... Door de zeer
langzame stroming zou ik op staande haak peilen om vervolgens vooral de, grote, voorn
proberen te verleiden. Dat was de afgelopen weken ook goed gelukt in de Eem.

Toen Gert het startsein blies, was ik eerst een tijdje met cuppen bezig, want 2 plekken te
bevoeren. Ook daar nam ik mijn rust en nauwkeurigheid voor, al bleef ik de drang voelen
snel te willen gaan vissen, zeker toen ik zag dat anderen daar al mee begonnen waren.
Helemaal zenuwprikkelend werd het toen er in mijn voorbereidingstijd al gevangen werd,
zoals deze keer bij buurman Gert, die al driftig zat te scheppen. Positief ook, want de vis lag
er blijkbaar nog!

Na het voeren startte ik met de 5m hengel. Daar gebeurde aanvankelijk niets. Ongeduldig
als ik ben, vond ik dat geen goed teken. Heel vaak vang je na de eerste keer voeren vrij snel
en soms direct vis. Maar nee, deze keer niet. Na een kleine 15 minuten schakelde ik over
naar de 7m. Daar gebeurde echter hetzelfde. Oei, dat was wederom geen goed teken.
Ondertussen zag ik Gert weer scheppen. Hij wel!

Maar weer terug naar kort dan. Zowaar, een eerste voorn diende zich aan. Zo, de kop was
eraf en die was binnen. Nou hup, daar ging ik dan opnieuw. Nog een voorn. Lekker zo!

Nu zal het wel beginnen.... Maar nee, de loop kwam er niet in, de vangsten bleven uit. Wat
is dat toch? Hoe kan dat? Er lag heus wel vis, maar hoe ging ik die vangen?

Op lang maar weer. Ja hoor, ik ving een stuk of 3 mooie schepvoorns achter elkaar. Daarna
viel het weer stil. Met kort dan maar weer...

Eigenlijk was dit in het verhaal voor de hele ochtend. Het
bleek bijna een ritueel.

Met veel afwisseling van lengte, 5, 7 en uiteindelijk na de
pauze ook 9,5m, gecombineerd met steeds wisselend aas,
opnieuw peilen en loodjes verschuiven, kon ik er voor de
pauze 18 vangen. Niet denderend dus. Tijdens de ‘rust’
hoorde ik van verschillende vissers, Jonathan, Erwin,
René, gelijktallige vangsten. René, dus ook weer




aanwezig, zat op stek 4 en ving naar eigen zeggen de ene na de andere brasem. Hij was
helemaal blij en dacht er al stiekem aan hoog te eindigen vandaag. 1 brasem heeft vaak al
de maat van 3 voorns, die je eerst nog maar moet zien te vangen. De sfeer en de spanning
hielden elkaar in evenwicht tijdens ons broodje, kopje koffie en ons plasje.

Ondertussen bleef de wind flink waaien in tegenstelling tot de weersverwachtingen.

Na de pauze zou het er niet beter op worden. De stroming die weer van
richting en snelheid wisselde droeg daar zeker aan bij. Zelf bleef ik met de 1,5
gr dobber vissen. Toen dat, zelfs niet na bijcuppen, niets opleverde op 5 en 7
schakelde ik over, voor het eerst vandaag, naar 9,5m.
Dat leek te helpen. Ik ving direct een tweetal mooie
voorns. Toch maar weer in mijn netje om mee te tellen.
Na het genoemde tijdsinterval ving ik nog weer
enkelingen, maar ze telden. Op het moment dat mijn
dobber als een raket weg schoot en ik het gewicht van
de vis voelde, moest ik aan een brasem denken,
vervolgens aan een winde en toen aan een zeelt. Maar
nee, het bleek een snoek(je). Niet leuk, maar wel
zinvol, want weg van de voerplek. In totaal kon ik nog 8
vissen vangen na de pauze, een schamel resultaat
vond ik zelf.

De meting had niet heel veel om het lijf en duurde daarom ook niet lang.

De uitslag was echter ongehoord spannend. Maar liefst 5 deelnemers vingen onder in de
5m vis. De meeste spanning zat hem in plek 2 en 3. Na een hertelling bleek het verschil 1
cm te zijn! René had een glansrijke rentree en gaf zijn visitekaartje af. Hij werd derde, na
Harry en Erwin. Goed gevist René.

Uiteraard moest het gevierd worden en dat hoefde maar 1 keer gezegd!

De 4e wedstrijd is zaterdag 13 mei. Door: Harry Snoekbaars






