
4 februari, 10e wedstrijd Wintercompetitie, Eembrugge 
 
De winter zit er bijna op. Overal schiet de natuur de grond uit en komen er trekvogels terug. 
Niet dat het een stuk warmer is, nee, door de straffe Noordoostenwind is het al dagen gewoon 
koud te noemen en wordt er zelfs sneeuw en hagel verwacht met ‘s nachts temperaturen onder het 
vriespunt. Gewoon Hollands “Winteren” dus! 
Het was lastig voor Gert en John (wedstrijdcommissieleden) om een locatie te vinden voor deze 
laatste wedstrijd van de Wintercompetitie waar ook nog vis gevangen kon worden, want met die 
kou waren de vangsten slecht te noemen. 
De mannen belden vroegtijdig verschillende leden voor eventuele vangstinfo en gingen ook zelf 
aan de waterkant kijken. Maar, beide acties gaven weinig reden tot het maken van een logische 
keuze qua visvangst. 
Toch kwamen ze er wel uit: Eembrugge. 
Alle 9 deelnemers werden gebeld en de afspraak werd: 7:00 uur verzamelen bij ‘de Generaal’ in 
Baarn. De plek waar de competitie ook begon. Goede keuze. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De wedstrijdinstructie was: stek via loting, start en einde wedstrijd door de toeter, geen pauze, niet  
verkassen. Duidelijk.  
Na de loting vertrok iedereen naar de brug, waar Gert alle bordjes al had geplaatst.  
We visten aan weerszijden van de brug. De wind stak af en toe de kop op, maar soms was het ook 
windstil en verscheen er een zonnetje tussen de wolken door. Eigenlijk best ok. 
 
Iedereen richtte zijn plek in. De tijd daarvoor was wat aan de korte kant zag ik om me heen. Ook 
voormij trouwens.  
Ik had mijn cuphengel, mijn 9,5m. hengel en mijn 5m. stokje opgetuigd.  
Voordat je alles in elkaar gestoken, opgetuigd en klaargelegd hebt, ben je best een tijdje verder. 
Ook wilde ik alles met wat extra aandacht doen, omdat deze wedstrijd bepalend zou zijn voor het 
wel of niet winnen van de competitie. Wat je kunt beïnvloeden, dat doe je dan ook, was mijn 
instelling. Uiteindelijk zag ik iedereen voeren en de wedstrijd opstarten. 
 

 
Het beeld voor mij: links Arie en Erwin, rechts Erik. 



 

 

Ik startte met kort, naast de paal. Na 5 minuten geen enkele respons gekregen te hebben wisselde 
ik naar de 9,5m. Al vrij snel kreeg ik beet en ving mijn eerste visje: een piepklein baarsje…. Dat 
beloofde niet veel goeds. Hetzelfde zie en hoor ik om me heen. Maar, iedereen bleef positief en de 
opmerking ‘….maar het is al wel vis...’, bleek voor ons vieren steekhoudend. 
Niet snel daarna bleek dat ook, want ik ving mijn eerste voorn, direct een maatse vis. Zo, die was 
binnen, een 1tje op de teller. Ik wist dat geduld belangrijk was en had inmiddels goede hoop. 
Het duurde even, maar zowaar weer een maatse voorn. Groter, dus voor de zekerheid maar even 
scheppen. 
Dat het wat taai zou worden vandaag had ik al verwacht en dat bleek de waarheid te gaan worden. 
Na anderhalf uur vissen zaten er 4 maatse voorns in mijn net en viel het, op een enkel baarsje en 
voorntje na, totaal stil. Zo had ik ruim een uur geen enkel tikje en mijn vismaatjes ook niet. Koffie, 
boterhammen en hier en daar een praatje hielden ons op de been.  
Ondertussen viel er ook met enige regelmaat een motregenbuitje, te weinig om de plu uit te 
klappen, maar de capuchon bleek heel lekker. 
 

 
   
 
  
 

  Dik gekleed, alle 
 spullen binnen hand- 
 bereik. 
 Arie en Erwin maken 
 er het beste van! 
 
 
 
 
 
 

Erik had niet veel te doen, ging zijn benen strekken en maakte een praatje met Erwin. Ik hoorde 
het getal vijf en 1+1=5, dus Erwin had 1 vis meer dan ik.  
Nog een buurman op bezoek: Gerrit. Hij zat aan de andere kant van de brug, bij kanshebbers als 
Sjaak en Gert. Zeld had Gerrit nog geen vis kunnen tellen, Sjaak had er twee en Gert had er ook 
twee. “Je doet het helemaal niet slecht’”, waren zijn woorden”. Dat voelde goed, maar het was nog 
te vroeg om te juichen. De vangsten zouden verder deze ochtend zeer matig blijven of zelfs 
uitblijven, maar je weet het nooit met die mannen en hun kunsten! 
Erwin kon deze dag de wedstrijd winnen, maar ik was er op gebrand Erwin te evenaren in 
aantallen vis. Daarmee zou ik zeer waarschijnlijk ook wat veiliger in de algemene klassering 
komen te staan.  
Echter, hoe deed ik dat vandaag?? De trukendoos nog verder open trekken en creatief blijven.  
Eerst nog maar wat voeren met de cup. Het stroomde niet heel veel, maar ik kon me voorstellen 
dat er toch voer door het water meegevoerd werd. Aanvullen was dus wel zo handig. 
Mijn wens werd na de gedropte bolletjes voer, vrij snel vervuld met een fikse wegtrekker. Het bleek 
mijn laatste maatse voorn deze ochtend: de vijfde. 
 
Na het geluid van de toeter was het inpakken geblazen. Meer actie, na deze heel taaie visochtend. 
Het meten had niet veel om het lijf en was dus zo gebeurd. De punten waren snel opgeteld, 
waarna de uitslagen berekend konden worden. 
Door de komst van Wilma (vrouw van Gert), bleef de bekendmaking, zo die al een verrassing was 
nog even geheim, want zij had heerlijke en welkome gebakken vis bij zich. Top geregeld!! 



 
        
Marinus en Gert hadden zich beseft dat vis moet zwemmen en deelden met gulle hand hun 
drankjes uit, die gretig aftrek vonden om de vis mee door te spoelen. Hoe goed kun je het hebben 
als wintervissers?!  
De verhalen waren weer te mooi, ernstig, grappig, fantastisch om waar te zijn,maar de lol was er 
niet minder om. De competitie werd nog eens dun, in woorden, overgedaan en iedereen was blij. 
 
De 10e en daarmee laatste wedstrijd werd gewonnen door Harry, 2e werd Erwin en 3e was Gert. 
 
De totaalstand, door John meegedeeld, was daarmee op deze laatste visdag bepaald, waarmee 
de competitie uiteindelijk ook een heel spannende ontknoping beleefde: Harry 1e, Gert 2e en  
Sjaak 3e.  
Iedereen heeft bijgedragen om de wintercompetitie tot een 
succesvol evenement te maken en zijn beste beentje voor 
gezet. Dat werd door de commissie gezien en ook zo beleefd, 
dus er was voor iedereen een prachtige doos met inhoud 
beschikbaar en voor de eerste drie ook nog een schitterende 
fles wijn. 
Uiteraard bedankten alle deelnemers de commissie (hun 
vrouwen) en René (ICT) voor hun inzet en het daarmee 
mogelijk maken van onze visavonturen. 
 
Op naar de zomer, we hebben er allemaal veel zin in!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Harry Snoekbaars 


