
 

 

11 februari, 8e wedstrijd Wintercompetitie, Spakenburg. 

 

Waar moet je heen om vis te vangen in de winter? De havens zijn geen topplekken meer zo 

lijkt het. Komt de vis daar nog wel? De watertemperatuur blijft overal aan de hoge kant. Er 

lijkt nog voedsel voldoende op het open water en de vis nuttigt toch al niet zo veel in de 

winter. Geen noodzaak om ‘warmer’ water op te zoeken? 

Vangsten door clubleden die in havens visten, al of niet in wedstrijden, waren ook niet om 

over op te scheppen. 

De keuze van de wedstrijdcommissie voor de 8e wedstrijd was toch Spakenburg.  

Gert was op vrijdag even wezen polsen en Gerrit had kort geleden nog in de haven gevist en 

daar een vijftiental mooie voorns gevangen en nog meer klein spul, veel baarsjes.  

Het was er wel eens beter, maar ja, je moet wat. 

Vandaag echter zou het tegendeel van weinig vis in de haven bewezen worden, want Gert 

ging helemaal los! 

 

 
             Zo koud was het deze winter nog niet in Spakenburg…. 

 

Met z’n tienen verzamelden we om 7:15 uur bij de ‘ouderen hangplek’ aan het eind van de 

haven, naast de voetbalclub. 

Makkelijk parkeren en kunstlicht genoeg, al lengen de dagen per week. 

Het was veel beter weer dan tijdens de vorige wedstrijd in Amersfoort: een graadje of acht, 

een licht windje en een opkomend zonnetje zelfs.  

Arie lootte nr. 1, deed hij dat niet al vaker?!  

John en Gert loten altijd als laatsten. Dat ging hen vaak alsnog goed af. Niet dat een lootje 

trekken moeilijk is, maar welke nummers blijven nog over in de felgele kokertjes, als 

iedereen al geweest is? We houden geen statistieken bij, maar alles lijkt te kunnen. 

Deze keer had John nr. 5 en Gert nr. 10 en hij kon dus pas als laatste weg. 

Het maakt hen beiden niet uit trouwens. Ze zitten waar ze zitten en dat is het.  

 

Er waren geen andere vissers, dus ook geen sprake van ‘pleknijd’.  

John en Wesley besloten de andere haven bij de bakker te nemen. Goede plek op de 

zaterdagochtend. In ieder geval wat de bakker betrof. 

Erik, Arie en Marinus probeerden hun geluk aan de kant waar de botters liggen afgemeerd. 

De anderen verkozen de kade langs de oude dorpskern.  

Omdat het al langzaam licht begon te worden was het optuigen ineens veel makkelijker en 

konden we direct beginnen te vissen zonder hoofdlampje.   



 

 

Links van mij zaten Gert en Gerrit. Zelf zat ik in de havenknik, de smalle doorgang naar de 

grote kom aan het eind. 

Beetje winderig daar, maar ruimte voldoende. Wat wel vervelend was, waren de twee grote 

plonsen een paar meter verderop. Nee toch….!!! 

Waar mijn buren direct vis vingen, bleven mijn aanbeten duidelijk achter. Geen paniek, 

kleine beetjes bijvoeren en stug doorgaan.  

Dat deed Gert ook, op 10 meter naast me…. Ik moet zeggen, het is leuk als er iemand vis 

vangt, ook je buurman. Dat leuke echter gaat er toch wel vanaf als je zelf nauwelijks vangt. 

Tenminste, bij mij werkt dat zo. Ik wordt daar toch ‘knorrig’ van… 

‘Ik ga zo verhuizen’, was een gedachte. Verder weg van Gert, doen als die struisvogel, dat 

zou misschien helpen. Maar helaas, dat plekje werd net ingenomen door een recreant. Dus 

toch maar blijven zitten. Verkassen is ook niet echt mijn ding, moet ik zeggen. 

Dan gaat de telefoon bij Gerrit. Dat kan er maar 1 zijn! Inderdaad, zelfs door de telefoon 

heen hoor je dat op 20 meter afstand. John ving bijna alleen maar klein spul en Wesley en 

andere John hebben ook geen succes, op een enkele vis na.  

“Hm”, denk ik, “dan valt het bij mij nog mee misschien”. 

 

En G&G ondertussen maar binnenhalen. Frustrerend gewoon! 

Maar, na een heleboel gepruts kom ik op een goed idee. Wel moet ik daarvoor mijn trots een 

beetje aan de kant schuiven. Ik ga Gert om een beetje van zijn voer vragen, mogelijk helpt 

dat…  “Geen probleem.” We kletsen wat over zijn lokaas: al 15 jaar hetzelfde, spullen uit 

Almelo, 2x per jaar een emmer vol maken, zomer en winter hetzelfde, dat soort dingen. 

Vervolgens kon ik een handjevol voer pakken en wierp dat op mijn stek. Even wachten en 

verdraaid, een maatse voorn en nog één. Het zal toch niet….  

Nee, inderdaad, het plan was goed, mijn trots was verdwenen en vis, hó maar.  

Ondertussen was Gert verdwenen. Hij moest plassen met een lamme arm. Duurde ook effe. 

Hij kon het zich permitteren, wat een weelde.  

Intussen was John ook aangesloten. Zag hem niet goed, maar hij was stil en dat is geen 

goed teken. Voor ons wel trouwens. 

Gert kwam weer aan slenteren en een kwartier later zijn dochter Lisa, die in de koffieshop de 

gelijknamige drankjes en ook taartjes verkoopt, met een take-away koffie en een papieren 

buidel met inhoud. Het zal toch niet waar zijn?! 

Maar, jawel hoor. Meneer liet zichzelf verwennen en nam daar ook nog uitgebreid de tijd 

voor. Beschamend gewoon. 

 

 



 

 

 

Sorry hoor, maar ik vind dat er een uitbreiding van de reglementen moet komen: iets van 

‘het is niet toegestaan te recreëren als je buurman niets vangt’. Aan de andere kant, als hij 

door gevist had, was mijn leed nog groter geweest. Ok, ik denk nog even na over die regel. 

 

Toen…., reuring aan de andere zijkant. Twee bekenden doken op en installeerden zich: 

Wesley en John. Ze hadden nog anderhalf uur en probeerden hier hun heil. Wesley ving al 

snel 2 prachtige voorns, maar de baarsjes namen de overhand. Ook John ving alleen kleine 

vis. Het was het proberen waard. Blijven zitten bij de bakker voor de deur was ook geen 

optie. Even de benen strekken en moed verzamelen gaf meer afleiding. 

 

Toen om 12:00 uur de strijd gestreden was, viste Wesley nog door. Geconcentreerd als hij 

was, vergiste hij zich in de tijd. Het maakte allemaal niet uit. Mooi dat hij toch weer lekker 

aan het vissen was, na de sleur bij de bakker. 

 

John mat de vissen van Gert en Gerrit. Echt niet leuk om te zien! 

 

 
Prachtige vissen en ere wie ere toekomt…. 

 

 

 

Voor degenen die hun verdriet kwijt wilden, 

was er gelukkig wel een troost drankje klaar gezet. 

In de thermo zat bruine bonensoep. Echt heerlijk was’tie! 

De volgende dag niet, vond mijn vrouw. 



 

 

 

 

 

 

 

Aan de ruimte, het weer en de plekken lag het niet 

vandaag. 

 

 

 

 

Terug bij de verzamelplaats gonsde het 

uiteraard weer van de verhalen. Erik, Arie en Marinus 

hadden niet hun visdag. De vis die ze wel zagen, 

ploeterde op de bodem van een open boot in een klein 

beetje water. Het was de enige commerciële visboot uit Spakenburg. Ze hadden enkele 

dagen geleden 7 ton (!!!???) brasem uit het Randmeer getrokken voor de verkoop aan 

België, voor het verwerken als vismeel. De brasem die niet vervoerd kon worden bleef in de 

boot achter om na het weekend getransporteerd te worden.  

Wij vissers staan zeker kritisch tegenover een juiste behandeling van vissen en doen er alles 

aan om vis en milieu gezond te houden en toch onze hobby uit te kunnen voeren met veel 

respect voor mens, dier en omgeving. Beroepsvisserij echter, op deze manier, in deze tijd, 

lijkt me de grenzen ver te overschrijden. Stoppen daarmee zou ik zeggen, of ben ik dan 

hypocriet? 

 
Schande, zulke brasems…….!           Wie nog een neutje?                Maar, die koffie daar…….! 

 

Vandaag was er maar 1 echte, onovertroffen winnaar en dat was Gert! Iedereen kreeg 

visles. Verder wil ik er niet meer over praten of over horen…. 

Gerrit was keurig tweede met precies de helft in aantal. Harry werd toch nog derde en Sjaak 

hijgde hem in de nek, met vier visjes minder. John ving mogelijk de acht vissen van vorige 

keer en werd daar vijfde mee. 

De totaalstand na de achtste wedstrijd blijft zeer spannend, met maar vier punten verschil 

tussen de eerste en de vijfde plek! 

Nog twee wedstrijden te gaan… 



 

 

Harry Snoekbaars. 


