
 

 

28 januari, 7e wedstrijd Wintercompetitie, Scheendijk  

 

Na 2 weken met ijs, sneeuw, regen en bewolking zou het vandaag een mooie zonnige, 

windstille, dag worden en dat klopte. Prachtige omstandigheden om uit een bootje te vissen 

dus. 

Vanaf een uurtje of 7 kwam iedereen aanrijden en werd het een drukte van belang in het 

haventje. Spullen sjouwen, bootje pakken, motortje uitproberen en natuurlijk veel kletsen. Er 

was niet veel gevist de afgelopen tijd, dus niemand wist wat er te verwachten viel. Goede 

hoop was er wel, want Scheendijk in de winter levert vis op. 

 

    
Voorbereidingen in de boot, René en Marinus.    Sjaak op de knietjes.      Gerrit met de vaste stok. 

 

We misten ‘good old Evert’! Hij opende het cafeetje, zorgde voor warmte, zette koffie en 

ontving ons met zijn vertrouwde gastvrijheid. John deelde dan de inschrijvingskaarten uit en 

we wisselden om de koffietafel onze verhalen en nieuwtjes uit. 

Helaas, dat is voorbij. Alles gebeurde nu in het haventje onder het licht van de bouwlamp 

van John.  

 

 
Drukke vissers in de ‘regelstand’.             Ook John op de knietjes.             Gert heeft staande receptie. 

 

Het is rond 8:00 uur, tijd om uit varen, ook al was het nog pikkedonker. Een hoofdlampje 

deed wonderen.  

Op ons gemakje voeren we het haventje uit en onderweg deden we zo stilletjes mogelijk. 

Goed voor de mensen die er wonen en goed voor de natuur. Er brandden veel (Kerst-

)lampjes overal en dat zorgde voor sfeervolle beelden. 

 

In het donker kozen we onze stek. De staken waren aan de korte kant. Dat wisten we, 

daarom had Harry voor aluminium ‘verlengbuizen’ gezorgd. Ze passen over de uiteinden van 

de staken, zijn licht en zorgen voor extra lengte. Dat werkte prima. We wilden niet aan 



 

 

afgemeerde boten vastknopen en ze al zeker niet beschadigen! Een beetje afstand houden 

creëert ruimte voor iedereen! 

Al bij het opzetten van het tuigje ging het mis: het brak en vervolgens nog een keer. Grrrr! 

Hou maar op, schei maar uit, met knopen kan je niet vissen! Het nieuwe simmetje liet zich 

beter bevestigen.  

Na afloop hoorde ik dat er verschillende vissers waren die hetzelfde hadden meegemaakt. 

Het ongeluk zat toen al in de lucht! 

 

Mijn volgende stap: peilen over een kwartlengte van de hengelcirkel: een pizzapunt van 90°, 

recht uit de boot en dan afzwaaiend naar de zijkant. Ook achter me mat ik de diepte tussen 

de steigers in. Ik ging 3 stekken opbouwen. Handig om dan te weten hoe diep je moest 

vissen op iedere plek. 

 

De bodem bestaat uit veen. Je voelt dat als 

je de staken er in steekt. De structuur is heel 

los, alles zakt er in weg. Geen zware 

voerballen dus, geen lood op de bodem, niet 

te zwaar beazen. 

Peilen met een zwaar peillood: ook niet 

handig. Je ziet dat je dobber dan eerst even 

blijft staan en vervolgens wegzakt. Logisch 

ook. Een plat stukje bladlood om de haak 

vouwen werkt prima, want, groot oppervlak 

en niet te zwaar.  

Wat lood naar de haak schuiven werkt ook 

goed, al moet je dan wel oppassen voor 

lijnbeschadiging. Je peilt zo zonder peillood. 

Misschien wat lastiger om te zien, maar ‘bij 

peilen geldt altijd: neem de tijd’! 

Eenmaal alles gemeten voerde ik wat hennep, casters, paar maden en kleine balletjes los 

voer. Het viel al uit elkaar toen het het wateroppervlak raakte. Dat deed ik op alle drie de 

plekken.  

Mijn voermethode is natuurlijk niet zaligmakend. 

Ik weet dat er vissers zijn die starten met vissen zonder eerst te voeren. Eerst maar zonder 

lawaai kijken of er al vis ligt. Anderen voeren alleen met casters en hennep in de winter. 

Allemaal goed en degene die vis vangt heeft altijd gelijk. Het gaat er om dat je vertrouwt in 

wat je doet. Twijfelen achteraf houdt je scherp en zorgt voor creativiteit en mogelijk een 

andere aanpak de volgende keer.  

 

Mijn voermethode vandaag werkte niet. Bij mij niet en bij niemand niet.  

Al de eerste tien minuten, nog in donker, was het fout: geen beet! Als je in Scheendijk niet 

direct beet krijgt, in de winter, dan ligt de vis er niet ‘gestapeld’. De scholen blei die er dan 

zouden moeten liggen zijn er gewoonweg niet. 

Ook de andere twee plekken gaven geen reactie aan mijn dobbertje.  

De enige kans was dat eventueel rondzwemmende vis de voerplek in de gaten zou krijgen. 

Stug doorvissen dus en meer geduld hebben.  

Een andere mogelijkheid is de stek verlaten en vis gaan zoeken. Dat doe je niet na nog 

maar een kwartiertje gevist te hebben. Geduldig doorgaan was de enige optie. 



 

 

Uiteindelijk werd het ook meer licht en kon mijn hoofdlampje uit. Ik kreeg zowaar een keer 

beet en dat gaf meteen hoop en moed.  

De vangst startte met een inieminie snoekbaarsje. Daarna met een baarsje. 

Jagers op de stek. Houd ik niet zo van. 

De beten waren er en zagen er zeer voorzichtig uit. Niet te snel slaan, eerst maar even laten 

bijten. Dat hielp. Ik ving een voorntje. Niet de juiste maat, maar oké. Zo ging het eigenlijk 

door: zuinig, voorzichtig, traag, nauwelijks te zien, te klein, maar wel regelmatig een visje. 

Gerrit, naast me in de boot, deed er ook van alles aan, zonder veel succes. Het was hard 

werken, veel wisselen, steeds aanpassen en uitproberen, maar vis leverde het nauwelijks 

op. 

 

Al vrij snel belde John. Nou, dan weet je het 

wel. Gert en hij hadden nog maar 1 visje 

gevangen! Sjaak, Arie en Erik, Marinus, achter 

ons in de haven konden ook geen visje vangen, 

zelfs geen beet krijgen. Droevig was het. 

Erik, die op de wal zat links van ons, trof het 

beter. Hem zagen we diverse mooie voorns 

scheppen. Dat geluk hield op toen er een aantal 

snoekvissers naast opdook en hun aasvissen 

overal rond hem in het water lieten plonzen en 

ook nog veel herrie maakte om hun boot aan de 

praat te krijgen.  

Toen Erik verkaste, waren er diverse bootjes hem al voorgegaan. Er was de hele ochtend 

veel geronk over de plas te horen. Sommigen verhuisden wel 7 keer! Al dat gezoek naar vis 

leverde echter niets op. Triest was het en triest bleef het. 

Ik bleef echter nog wel af en toe een maats visje vangen, allemaal voorns. Wel moest ik ze 

bijna allemaal meten om zeker te zijn van de maat. Het was iedere keer krap aan. 

 

De zon scheen volop en er was geen wind. Prachtige ochtend, dat wel. 

Voor Gerrit was het niet voldoende. Hij verliet de boot om op de steiger in een hoekje te 

gaan vissen. De zon stond daar recht op, lekker warm, ook in het water blijkbaar. Voor het 

eerst deze ochtend ving hij regelmatig vis. Maats ook, allemaal voorns. Hij liep met zijn 

schepnet heen en weer om de vis die daarin zat te kunnen droppen in zijn leefnet. Hij was 

bezig met een soort inhaalrace. 

Gert en John die inmiddels afgemeerd hadden bij hem in de buurt moesten dat spektakel 

met lede ogen aanzien. ‘Hoppa’ zei Gerrit met weer een maatse voorn. 

Hij zou er uiteindelijk derde mee worden! 

.          

 



 

 

Gerrit, Erik en Harry vormden de top drie, deze zevende wedstrijd. Goed gedaan! 

De klassering vandaag zorgt voor een ongelooflijk spannende top in de tussentijdse 

eindstand. Het puntenverschil tussen de eerste vijf genoteerden is minimaal. Het kan nog 

alle kanten op. Zeker als we de havens nog bevissen de komende keren, zal het 

waarschijnlijk een zeer taaie bedoeling worden, waarbij iedere vis zal tellen of zelfs het 

verschil kan gaan maken! 

Wordt het geluk, vernuft, techniek, tactiek, durf, creativiteit, simpelheid, materiaal, 

voerkeuze, aassoort of……., die de doorslag zal geven? 

We gaan het beleven, op naar de 8e wedstrijd. 

 

Harry Snoekbaars 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


