
 

 

14 januari 2023, Wintercompetitie, 6e wedstrijd, Amersfoort 

 

Zo zag de kade in de haven er uit: klets en kletsnat. Zo zag trouwens de 

hele ochtend er uit: klets en kletsnat. Het leek een regenpakkentest! En, 

ik weet zeker, de regen won het. 

Voor 8:00 uur ging het nog goed. De loting bij de bus van John gebeurde 

zonder druppels, door de 9 aanwezigen. 

Maar, nog niet eens vertrokken naar de stek ging het los en het hield niet 

meer op. 

Vrijdagavond had ik nog een poging gewaagd door Gert en John te 

appen met de vraag of het wel door zou gaan? Kwam mij goed uit, want 

had een feestje voor de boeg. De antwoorden waren eenduidig: tuurlijk, een beetje visser… 

Ik vroeg me af of ze ook gegaan zouden zijn op hun eigen vrije dag. Vissen moet toch ook 

leuk zijn?! Ze hebben ook wel (een beetje) gelijk natuurlijk. 

Dan maar een biertje minder en met argusogen het weerbericht volgen. Het hielp allemaal 

niets. Ik had beter gewoon door kunnen drinken en met mijn regenpak aan het bed in 

kunnen rollen en er ‘s morgens weer uit.  Maar ja, we zijn niet van suiker en we gaan er 

voor.  

 

De trekking verliep voor mij prima: nr. 1.  

Ik zou mijn kans wagen aan ‘de hoge kant’. 

De ‘lage kant’, langs de woonhuizen, 

leverde afgelopen weken veel te veel 

kleine visjes op. Gerrit en John hadden 

eerder mooie voorns gevangen aan de 

hoge kant, dus ik kende mijn te kiezen 

plek. 

De ruimte tussen de boten is er ook wat 

groter en zo hoog is de kant nou ook weer 

niet dat je schepnet te kort is of je leefnet 

niet in het water komt. Bovendien had je 

daar vandaag wind en regen in de rug. 

Ook wat waard. 

 

Diep verscholen in regenpak, pet en onder de paraplu waagde ik mijn eerste drift. Het 

stroomde wel een beetje, precies mooi. Beet kreeg ik echter niet. Het eerste kwartier is 

voorbij. Mijn hoofdlampje brandde prima en gaf mijn dobber het mooie felrode puntje. Dan zit 

ik vast. Eerst denk je dat het een flinke vis is, maar er komt geen trilling op gang. Hmm, 

voorzichtig maar en hopen dat de lijn niet ineens los knalt en aan een boot gaat vastzitten. 

Dat lukte gelukkig. Opnieuw vissen maar.  

Weer een kwartier niets. Zelfs nog geen beet. Niets, noppes, nada, nul! 

Zeer bijzonder. Zelfs geen ‘torretje’ in mijn hand gehad. 

Gert kwam buurten met bakje koffie. Had wat meer licht nodig en wachtte nog een paar 

minuten. 

Er bleef echter niets gebeuren. Niets aan: vissen! 

Heel af en toe sprong er toch vis boven het water uit. Dobber naar beneden. Ja, beet. 

Een visje werd gevangen en nog één, de eerste maatse. Aha, dat was de truc: ondiep 

vissen…. Hielp ook niet. Hup, dobber weer omhoog. 



 

 

Opnieuw vast. Vreemd, want ik zag geen dobber. Nee, logisch. Het hele spul zat boven aan 

de boot om een takel gedraaid. Balen. Doortrekken of los maken? 

Ik koos het laatste. Heel zachtjes klom ik aan boord. Was de boot bewoond? Geen idee. 

Toch maar stil doen. De boel zat aardig ik de war en ik ging aan de slag. 

‘Wilt u van mijn boot af gaan. Wij slapen hier en u maakte ons wakker!’’ 

“Oh, sorry meneer, dat was niet mijn bedoeling en dat wist ik ook niet. Ik vind dat echt heel 

vervelend en ik haal snel de knoop er uit!’ 

‘Nee, ik wil dat u van mijn boot af gaat!’ 

‘Snap ik, sorry, sorry, sorry. Wil niet dat u in een haakje grijpt en maak het toch even los. 

Echt, heel vervelend, ik wil ook niet op uw boot zijn, geloof me!’ 

Alle excuses en de tijd die dat opleverde hielpen me om zowaar de boel uit de war te krijgen 

om door te kunnen vissen. 

Dat leverde ineens een maatse vis op. Tussen alle springende vissen door kon ik er dan 

eindelijk weer een verschalken. Veel verschuiven van dobber en/of lood hielp niets. Ja, 

torretjes, die wilden wel. 

 

Gert kwam ondertussen weer op bezoek. 

Aantal gevangen vissen: 0!  

Wel een hele dikke, in de vin gehaakte zeelt 

verspeeld. 5 minuten mee gestreden, maar de 

zeelt won. 

Even later besloot hij het ergens anders te 

proberen en ik deed hetzelfde. 

John had er ondertussen 5 en Gerrit, iets 

verderop, 1. Geen vangsten om blij van te 

worden na een uur vissen. 

 

Met hengel, schepnet, emmer en aas besloot 

ik richting Koppel lopen en de vis te gaan 

zoeken. Dat bleek een opgave, maar, zo hier en daar, met veel ‘gepeuter’ kon ik toch een 

aantal maatse voorns vangen. 

Voor de poort is het veel minder diep en stroomt het alle kanten op. Veel kleine vis ook, 

waaronder baarsjes. Onder water kijken kun je niet dus vast komen te zitten is een risico en 

onvermijdelijk. Prutsen dus. 

Ondertussen was ik veel tijd kwijt met al dat heen en weer geloop en die tijd ging ook nog 

eens snel voorbij. Meten kon ik niet, dus ik gokte over de maat en dat ging erg goed. Alle te 

meten vis was maats, maar had ik ook maatse terug gegooid?  

Om 12 uur liep ik op de fietsbrug weer terug naar mijn viskist. Verschillende leden waren 

nog volop aan het vissen. Lastig om te stoppen als je blijkbaar toch lekker bezig bent in de 

regen en geen toeter die je ‘wakker’ maakt.  

 

De vangsten vielen zeer tegen. John, Gerrit en Harry zaten nog aardig dicht bij elkaar. De 

anderen hadden minder succes en bleven ruim onder de 10 stuks. Is vissen nog leuk? 

Na de meting nog even verzameld luisteren naar verhalen over verspeelde zeelt (Marinus) 

en naast het leefnet geworpen vis (Arie) tijdens het nuttigen van een Spakenburgs 

kruidenbittertje. Ach, zo vervelend is vissen eigenlijk niet! 

 

Harry Snoekbaars 



 

 

 

 

 

 


