
 

 

12 november 2022, 4e Wedstrijd Wintercompetitie, Scheendijk. 

 

Prachtig zag het er uit in mijn tuin zo ‘s ochtends vroeg. 

Geheel in stijl met de sfeer die in deze tijd past: al 2 weken 

wintertijd, St. Maarten gisteren, aankomst Sinterklaas 

vandaag, nu de donkere dagen voor Kerst.  

Het was windstil en de thermometer stond op 5,4 graden. 

Vandaag zou het ongewoon heerlijk zonnig weer worden 

met een heel licht Oosterbriesje en een temperatuur 

tussen de 15 en 18 graden.  

Ik had goede hoop om vis te vangen. De kou in de nacht 

zou de vis vast de haven indrijven zoals ‘s winters gebeurt 

in Scheendijk. 

Gerrit en ik zijn al 2x geweest. Afgelopen woensdag 

hebben we verschillende plekken uitgeprobeerd met wel 

zo’n 100 stuks op de teller. Vooral de vroege ochtend 

leverde vis op. We hebben er zin in. 

 

Onderweg reed ik door verschillende mistbanken. Opletten geblazen! De 1e Aanleg lag er 

echter kraakhelder bij. Wat verder de haven zag het er wel dampig uit. Het bleef lang donker 

boven de plas. Tijd voldoende om alle bootjes vol te laden en de motortjes een keer te 

starten. Erik had pech daarmee. Geen geluid uit het ding te krijgen. Balen. Maar, Erik houdt 

van aanpakken. Hij zoekt twee riemen uit en vertrekt al roeiend naar zijn stek. 

Arie past ondertussen zijn nieuwe vlonder in de boot. Een lichtgewicht aluminium exemplaar, 

met verstelbare poten, lekker groot en voor een prikkie gekocht. Dat hij zich met reden 

versliep vanochtend kwam door de korte nacht. Toch nog op tijd, doordat broerlief flink aan 

de bel trok toen bleek dat Arie niet klaar stond met zijn spullen: “saved by the bell”. 

Zonder de gewenste kop koffie van Evert, we missen hem, kwam iedereen toch op tijd op 

gang en alle bootjes verlieten stilletjes het haventje, een ware uittocht. 

 

   
Sfeervol in de mist en onderweg goed opletten! Hé wie roeit daar in de verte? Als dat Erik niet is… 

 

Lex had zich geïnstalleerd aan de kant in de haven. Een hele operatie, want hij verrekte wat 

eerder zijn (kunst-)heup en Erik was zo goed geweest zijn spullen naar die plek te kruien: 

FFFF: friends forever, forever friends. 



 

 

Gerrit en ik voeren de haven zo ver mogelijk in. Tricky, want je weet nooit wat voor 

activiteiten er plaatsvinden in zo’n haven op de plek waar de boten er ‘s winters uitgetild en 

opgeknapt worden. We durfden het aan omdat het de eerste uren waarschijnlijk rustig zou 

blijven. 

We moesten onze staken gebruiken, die te kort bleken. De opzetstukken zorgden voor de 

verlenging, waardoor de touwen er niet af konden glijden. 

We tuigden vervolgens de hengels op, legden aas en voer klaar, draaiden het schepnet aan 

de steel en peilden de diepte.  

Ondertussen was het licht geworden en kwam het zonnetje er al door. De mist was in luttele 

minuten opgelost. Het water was als een spiegeltje. Ganzen trokken over. Trekganzen? 

Ons visavontuur kon beginnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gerrit en Erik in opperste concentratie…. 

 

 

 

 

 

 

De eerste keer ingooien is altijd spannend. Wat gaat er gebeuren? Ligt de vis er al? Hoe 

groot zal die dan zijn? 

We moesten even wachten. Er gebeurde niets….  



 

 

We moesten nog even wachten. Er gebeurde nog steeds niets…. 

We moesten nog langer wachten. Er bleef niets gebeuren…. 

Dat waren we niet gewend in Scheendijk. Vreemd. 

Dan maar aas en tuigje controleren. Niets in de war? Maden goed aan de haak geprikt? 

Alles lijkt in orde. Opnieuw inwerpen. 

Wachten…….. 

Wachten…….. 

Wachten…….. 

Wat was dit?! 

Snoek op de plek? Geen belletje gezien nog. 

Gerrit ving zijn eerste ‘torretje’. Ok, het is vis, maar dit wilden we niet! 

Nou heeft Gerrit altijd wat meer geduld en verstaat de kunst mij moed in de praten. 

“Rustig blijven Harry, dit gaat echt niet vier uur door zo. Geef de vis de kans om je 

voerplekje te vinden, ze liggen vandaag niet gestapeld. Je hebt tot nu toe alles goed 

gedaan, je gaat heus wel vangen zo!” 

Mooie geruststellende woorden, maar ik ben er niet zo zeker van…. 

Gerrit ving zijn eerste maatse vis, leuk voor hem, het zij hem gegund. 

Ik probeerde ondertussen mijn andere voerplekje. Ook niets. Het zal toch niet waar zijn?! 

Woensdag ving ik er vanaf de start direct verschillende!! 

Nog maar een beetje casters en een heel klein balletje voer bijwerpen. 

Wachten….. Niets……. 

Gerrit ving nog een vis. Ze zwommen er dus wel. Kalm blijven en doorgaan. 

En dan, eindelijk, gaat mijn dobbertje heel voorzichtig onder. Wat een verlossing! De 

minuten hiervoor leken wel kwartieren. Mijn geduld kan een ‘boost’ gebruiken, dat is zeker. 

De vis bleek ook een ‘torretje’ te zijn. Wat had ik daar nou aan?! Nada, niets, noppes, nul. 

Dáár deed ik het niet voor! 

Ondertussen viste Gerrit stug en gedreven door. Niet van zijn stuk te krijgen en hij wist wat 

hij deed. Dat vertaalde zich in mooie maatse exemplaren. 

Gelukkig kwam bij mij de gang er ook in en binnen een half uur stond het getal 10 op de 

teller en de vissen bleven nog even bijten. 

Gestaag liep het aantal op. Niet dat het zo’n vaart liep. Nee, dat viel beslist tegen. Beiden 

moesten we er hard voor werken en de aanbeten waren wisselvallig. We vingen veel kleine 

visjes, waarbij Gerrit in een soort snoekbaarjesnest leek te vissen. Nooit ving hij er zo veel. 

 

 
Het nest van een snoekbaars, altijd verzorgd door het mannetje. 



 

 

 

 

Aan ‘mijn’ kant liep het inmiddels beter dan aan ‘zijn’ kant. Gerrit ving ze wel groter, maar 

minder frequent.  

De vangst golfde op en neer. Wat kleintjes, een paar maatse, weer wat kleintjes, een 

baarsje, een paar alvers, helemaal geen teken van leven, enz. Geen peil op te trekken en 

geen ritme in te krijgen. Erik en Lex verging het al niet beter. 

 

Toen kwam er het moment van de twijfel, zo tegen 11:00 uur. Het was inmiddels 

oorverdovend stil geworden onder Harry’s dobber. Gerrit ving zo af en toe nog wel zijn visje, 

dat moet gezegd. Gaan we verkassen, dat is de vraag! Wikken en wegen, kijken op de klok, 

meningen peilen, discussie, belangen vergelijken, kansen inschatten. Het bleek een heel 

proces om de ‘juiste’ beslissing te nemen. De knoop werd echter door gehakt en we gingen. 

De volgende plek, bij de steiger de hoek om, leverde helemaal niets op. Een misser! 

Harry kroop de steiger op en liep naar de kant. Beetje voer, peilen en weer vissen. Eindelijk 

weer wat vis en maats. We verhuisden direct nogmaals. Voor Harry pakte dat aardig uit. Hij 

ving in de beperkte resttijd toch nog een vijftal mooie voorns. Gerrit wenste dat hij nooit 

verhuisd was. 

Gelukkig voor hem gaf Erik een gil: 12:30 uur, einde wedstrijd. Inpakken en wegwezen.  

Er wordt gemeten, geteld, gewacht en verteld. We maken altijd van alles mee en hadden 

natuurlijk overal wat over te zeggen. Zo gaat dat in ons kluppie. 
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Gert had vandaag de meeste vis op zijn lijstje staan. Gefeliciteerd. Gevist ‘in de trek’, 

volgens John, die niet in de buurt kwam. Harry viste ook naast het net en Sjaak kon vandaag 

ook geen feestje vieren en vervolgens alle anderen ook niet.  

In de competitiestand is het meest interessante rijtje dat vanaf plek 9. Iedereen ligt heel dicht 

bij elkaar, daar zal nog van alles gebeuren. 

We waren het verder over 1 ding eens: het wordt tijd dat het winter wordt in Scheendijk. 

De volgende keer zal dat zeker zo zijn! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


