
 

24 september 2022, 1e Wedstrijd WINTERCOMPETITIE, de Vecht 
 
Er zijn van die dagen die het vooraf bedachte plan verstieren. Vandaag was zo’n dag. 
Met bakken kwam het uit de hemel. Echt geen motorweer. Dan toch maar onder de plu met 
een hengel. 
 

.  
                            Geen plu, maar parasol.       Dit is met een hengel onder de plu. 
 

Verzamelen onder het afdak bij ‘de Generaal’ in Baarn. Er zouden vandaag maar 7 
deelnemers zijn. Begrijpelijk ook. 
Onderwerp van gesprek was o.a. het weer. Hoe kan het anders. 
 
Erik kon gelukkig weer aansluiten. Hij heeft een flinke operatie ondergaan en voelde zich 
weer fit genoeg om aan te sluiten. Bootwedstrijden zullen echter lastig worden voor hem: hij 
kan dan zijn benen niet strekken en een paar passen lopen. Het zal even zoeken zijn naar 
een juiste plek aan de kant of aan een steiger. Komt tijd, komt raad Erik. 
Wat ook wennen zal zijn is het gemis van zijn broer Willem. Ze deden zoveel samen aan al 
die waterkanten. Erik heeft ook zoveel herinneringen daaraan te delen, vaak de prachtigste 
verhalen. We luisteren naar je en wees niet bang hulp te vragen. Blijven vissen met elkaar 
en plezier daarin hebben met z’n allen, staat voorop! 
 
De betaling en de loting gebeuren altijd in de bus van John. Vandaag trok André nummertje 
1. We hebben hem lang niet gezien, maar hij heeft de tijd gevonden om weer mee te doen 
met de competitie. Uiteraard in stijl, getuige zijn loting. 
 
We rijden achter de bus van John aan naar de ‘invaliden’ parkeerplaats aan het Hilversums 
kanaal. Het is trouwens een vrije parkeerplaats met een voor invaliden gereserveerd 
gedeelte. Vanaf die plek vertrekken we op lotingsvolgorde naar de te kiezen stek ‘voor of na 
het bruggetje’, dat het weggetje langs de Vecht in 2’en deelt. 
 
Gerrit had afgelopen woensdag de Vecht uitgeprobeerd en met succes. Hij ving de ene na 
de andere prachtige voorn. Helaas was dat om 10:00 uur afgelopen. Wat hij ook deed 
daarna, hij kreeg nauwelijks beet. Dat zou vandaag ook wel eens zo kunnen zijn, wetende 
dat het eigenlijk de meeste keren zo ging in dit prachtige water. 
 



 

      .        
       Gerrit had prachtig weer en ving de mooiste vissen, ruim 80 stuks! 

 

 
In de regen je visplek opbouwen in geen pretje. Je hebt echter weinig keus. De plu kan wat 
verlichting geven, maar ik kan niet alles onder de plu doen. Dan maar nat worden. 
Uiteindelijk heb ik alles klaar en gelukkig regende het niet al te dramatisch. Erik, die een stuk 
verderop zit was al aan het vissen, maar gespetter hoor ik nog niet en ik zie ook geen 
schepnet het water in plonzen. Oei, als dat maar goed gaat…. 
Ik voer wat stevige ballen op 9,5 meter. Die plek laat ik met rust, is de bedoeling. Op 5 meter 
voer ik wat lossere balletjes, om daar direct te gaan vissen. 
De start is goed. Een dikke voorn laat zich haken aan 2 maden. En direct daarna een wat 
kleinere, die ook telt. 
Dan begint het gedo...er. Kleinere voorns, baars, grondels. Het zal niet waar zijn! Stug 
doorgaan maar. Tussendoor ook iets grover aas proberen: een maïskorrel. Aanbeet duurt 
iets langer,maar de lengte is nu wel goed. Bij de derde korrel houdt het op. Ander aas maar 
weer: opnieuw een grrrrrr….ondel.  
Daarna volgt de pech: mijn top zakt ineens mijn telescoophengel in en trekt het snoer in de 
war. Eerst prutsen dus. Helaas, het knoopje is onontwarbaar. 
Dan maar direct door met de lange stok. Ik moet de vis vooral voor 10 uur vangen is mijn 
inschatting. 
Dat lukt ook. Ik vang echter op 9,5 meter ook veel klein spul. Aanbeten van jewelste en 
vervolgens in de lucht slaan.  
Ik wissel lang en kort af met dezelfde hengel. Wel steeds de dobber verschuiven dus. Een 
aantal topsets was handig geweest vandaag. 
 

.  .  
Met de 9,5m-stok….              Cuphengel in de aanslag….                       Buurman Erik in de verte... 

 



 

De aanbeten blijven de hele wedstrijd, al worden ze aanmerkelijk minder in de tweede helft, 
in tegenstelling tot de wind en de regen. 
Gauw dan maar een krentenbolletje en een kop warme thee. Simpel, maar zo heerlijk! 
 

.   
                           Heerlijk zo’n krentenbolletje.             Er is nog veel ruimte in het leefnet. 

 
Helaas is het voor mij geen top sessie geworden met 23 stuks. Toch wel wat vis verspeeld 
en vooral veel te veel ‘torren’, ondanks de stevigere beazing. 
Wat ik niet haakte, gelukkig, was een snoek. Erik en John overkwam dat wel. John had 
geluk, want de rover had zijn voorn in de staart gebeten en hield die stevig vast. Datzelfde 
deed John dus ook. De laatste won dit getouwtrekspelletje. 
De verschillende motorbootjes met alle werphengelspecialisten die langs voerden heb ik 
niets zien vangen. Voor hen bleek het ook een rustig dagje. 
 
Om12:00 uur zat het er op.  
Alle natte rommel inpakken en de vis meten. 
Water tussen mijn hengeldelen zorgde ervoor dat ik ze niet los kon krijgen. Erik hielp en dat 
gaf resultaat. Bij Gerrit zou dat, wat later, ook zo gaan. Met elkaar ben je echter sterk! 
John vertelde tijdens de meting dat André al vertrokken was; hij had om 11:30 uur nog maar 
1 vis gevangen en gaf het op. Jammer, want het begon zo goed met zijn loting!  
John ving de meeste en had bijna 10 m. vis, gevolgd door Sjaak die er 44 ving. Goed gevist 
heren! Gerrit, keurig derde, kon zijn 80 vissen van afgelopen woensdag niet evenaren. 
Jammer man. Op naar de volgende keer met hopelijk een betere dag! 
 

.                                                         Harry Snoekbaars 


