
 

 

1 april ‘23, 1e wedstrijd Zomercompetitie, Kleine Melm. 

 

Na de BSB-cup, vorige week, kon het niet veel lastiger worden qua weersomstandigheden. 

Fout gedacht. 

Er stond inmiddels een forse Noordoostenwind, ‘t was daardoor fris en het regende steeds, 

ook de afgelopen dagen. 

Daardoor stroomde het hard! 

 

Pas tijdens het vissen was 

te zien hoe fors. Het was 

namelijk zo grijs en 

daardoor donker, dat een 

hoofdlampje absoluut nodig 

was tijdens de opbouw.  

Zelf dacht ik slim te zijn… 

Gooide een paar geplukte 

dode plantenstengels in de 

Eem en keek ze na. Hm, 

best wel pittig stroompje. 

Weet je wat, 2gr. dobber. Gaat vast lukken.  

Nou, echt niet. Aas niet aan de grond te krijgen, laat staan aan de grond te houden! 

Na een kwartier vissen was het wel duidelijk: dit ging niet lukken. Geen vis te vangen zo! 

Zelfs aan de kant was het bijna geen doen en daar had ik voor gekozen. Ik zou met de 5m 

vissen, om meer grip te hebben op mijn lijn en dobber met deze flinke wind en sterke 

stroming. 

Dus, niet langer getreuzeld en snel een zwaardere montage, 4gr., aan mijn hengel 

geknoopt. Dat scheelde echt een slok op een borrel. 

Mijn voerballen had ik wel goed geregeld, want, verzwaard met leem. Plakt ook lekker. 

En zie, het wonder geschiedde, beet en meteen een maatse voorn. Daar werd ik blij van. 

Zou het dan toch gebeuren? 

 

Ik hoor Erwin, die een plek verder zit, na dik een kwartier vissen, tegen Gert zeggen: ‘zo, tot 

nu toe ging alles mis, maar nu ga ik dan ook beginnen’. Ik gniffel. Vast dezelfde 

inschattingsfout gemaakt: te licht begonnen. Later in de pauze, zou hij dat bevestigen. 

Ondertussen vang ik mooie voorns en een enkele blij. De brasem laat zich vooralsnog niet 

zien.  

Toen de beten wegvielen op de 5m. ging ik toch voor de lange stok. Erwin oogde er succes 

mee, want ik zag hem regelmatig scheppen. Hij bleef steeds vis vangen en beslist geen 

kleintjes. 

Gerrit, die aan de andere kant van me zat, diep 

verscholen onder zijn paraplu, zag ik niet 

scheppen. Maar, hem kennende, ving hij heus 

wel zijn visjes! 

 

 

 

 



 

 

Na weer een fikse beet, stond mijn hengel zo rond als een hoepel. Dit voelde als een flinke 

knoeperd. Het duurde minuten voordat ik een staartpunt uit het water zag steken. Wauw, 

wat een kanjer. Vervolgens dook hij weer de diepte in, mijn top er achter aan. Gelukkig bleek 

mijn tuig sterk genoeg. Maar, nog steeds gaf het dier zich niet gewonnen. Scheppogingen 

mislukten en ik wilde ook voorzichtig doen, voor het dier zelf en om het niet te verspelen 

uiteraard. Na minuten, die uren leken, gaf de brasem zich gewonnen. De ‘deurmat’ of ‘dweil’ 

deed zijn eer aan. Hij zou maar liefst 64 cm meten. De maataanduiding op de meetlat ging 

niet eens zo ver! Mijn grootste brasem ooit, aan een 12/100e lijntje met haakje nr.18. 

Het kan nog groter, zo bleek uit het 

Nederlands record. Die brasem woog meer 

dan 7kg. en was 13cm. groter! 

Zou er al een 80’er gevangen zijn in 

Nederland?  

 

 

In de pauze bleek dat er geen grote hoeveelheden vis gevangen waren. Ik hoorde aantallen 

tussen de 15 en 20 voorbij komen. Gert, Marinus en Arie zaten daar nog onder. Van de 

mannen die bij de fietsbootkade visten, hoorde ik niets. Mogelijk zat ik nog in de race voor 

de top-3. Hopelijk kon ik er de tweede helft nog wat vangen…. 

Helaas, dat viel tegen. Hele tijden kreeg ik geen stootje, wat ik ook probeerde. Frustrerend, 

want Erwin bleef toch regelmatig vis vangen. Wat deed ik niet goed? 

Geen idee. 

Toch maar weer van lengte veranderen.  

Pas laat in de wedstrijd leverde de 9,5m. ineens voorns op. Bij Sjaak zou dat ook het geval 

zijn. Bijzonder. 

Jonathan vertrok vroegtijdig. Hij hield het voor gezien met 0 vissen in zijn netje. 

  

Tijdens de meting vertelde Gert dat hij een hele dikke voorn had gevangen: ‘zeker 2kg. Ik 

kon hem niet met 1 hand vasthouden.’ Het dier bleek 39cm. op de meetlat!! 

Na de meting was het duidelijk: niet al te veel vis, maar wel weer mooie grote ook, kopstek 

was ok, vangsten toch heel verschillend. Al met al een enerverende 1e wedstrijd. 

 

Na afloop was er voor iedereen Paaskoek van Jonathan en ik kreeg nog een fles witte wijn 

die Gert vergeten was uit te delen na de BSB-cup, vorige week.  

Daar doe je het toch ook voor! Bedankt heren! 

 

Maarten, die na jaren weer meedeed, gaf meteen zijn 

visitekaartje af. Erwin en John konden hem niet bijhouden. Mooie 

top-3; gefeliciteerd jongens. 

Daarna slonken de centimeters flink, hoewel de aantallen in de 

buurt bleven. 6 vissers haalden de dubbele cijfers niet, bijna de 

helft dus. 

Hopelijk leest Jonathan dit en het vorige verslag goed door en 

kan hij er wat tips uit halen. Anders is daar altijd nog de top-3, die 

hem zeker wat kan en wil leren! Hopelijk zijn de omstandigheden 

volgende keer, 15 april-Bestevaar, gunstiger voor iedereen. 

                   

 Harry Snoekbaars 


