
 

 

Zaterdag 4 mei, Koppelwedstrijd te Baarn 

 

De jaarlijkse Koppelwedstrijd was deze keer naar voren gehaald op de kalender. De reden 

was dat er dan meer gevangen zou worden dan later in het voorjaar. Een heel goede reden 

en netjes geregeld door de wedstrijdcommissie. 

 

Het weer zou prima worden deze dag. 

De afgelopen week was al zonnig geweest, op de vrijdag na. 

Daarnaast waren de temperaturen wel wisselend tussen de 8° en de 28° 

en had het donderdagavond en vrijdag flink geregend, gehoosd eigenlijk.  

Het was hollen en stilstaan. We  eroorzaken dat allemaal zelf, dus niet 

klagen, maar dragen! 

Ik had er veel zin in vandaag en met mij nog 11 koppels. Een mooie 

bezetting met mensen die ik verder het hele jaar niet zag, sommigen ook 

niet kende en anderen al lang niet geweest waren.  

 

Het was verzamelen om 6:15 uur. Toen ik aan kwam rijden stond de partytent al klaar en de 

bus van Maarten diep weggezakt in de modder; geen beweging meer in te krijgen, dus 

lekker laten staan!  

 

.    

 

De line-up begon vormen aan te nemen en het fietspad raakte overvol. Gelukkig geen 

overlast en na de loting ook weer snel opgelost. 

 

. .  

 

Bij de stek aangekomen, wij lootten nummertje twee, lekker vooraan, bleek het water zelfs 

op de kant te zijn blijven staan. De Eem had er ook zin in vandaag! Het water stroomde 

kolkend richting het Eemmeer. Dat werd nog een hele uitdaging voor ons! 

 



 

 

Sjaak en ik namen even de tactiek door en besloten twee visplekken aan te voeren. Eén op 

5m. en één op 9m. Zo  zouden we ieder ons eigen voer kunnen gebruiken, een groot stuk 

kunnen bevissen en elkaar niet in de weg zitten.  

Ik startte met een 4 grams dobber en Sjaak had niet zwaarder dan 3 gram. 

Tijdens het peilen kreeg ik al wat bedenkingen, want ik kon mijn dobber nauwelijks rechtop 

houden en dus ook mijn peillood niet op de plek…., te licht dus! 

Toch eerst maar starten en de omstandigheden ervaren. 

 

. .  
Aan het weer, de plek en mijn koppelgenoot lag het zeker niet vandaag! 

 

Na de toeter voerden we ons, met leem verzwaard voer, aan, om even later vol goede moed 

te starten met vissen. Heerlijk zaten we daar! 

En wij vissen en vissen en vissen en vissen en ……… We hadden er toch zin in! 

Marinus kwam voorbij lopen. Was even naar huis gereden want rollers vergeten. Hij had nog 

niets gemist. 

Broer Arie en tevens koppelgenoot was vast begonnen en kon naar hartelust door snotteren. 

Was ziek (geweest), maar kon de verleiding van deze wedstrijd niet weerstaan. Bikkel! 

Na een klein uurtje werd het rumoerig. Er werd wat heen en weer geroepen, er gingen 

mensen buurten, anderen waren bezig hun hengelopzet te veranderen. Het was een drukte 

van belang ineens. 

Ook wij werden onrustig.  

‘Heb jij al iemand zien scheppen Sjaak?’ 

‘Nee en ook nog niets horen spartelen…, ik krijg ook geen beet…’ 

‘Dit gaat niet goed’, zei ik, ‘ik heb ook al van alles geprobeerd’. 

‘Ik ga sleutelen Sjaak, meer van hetzelfde gaat niet helpen, ben ik bang’. 

Ik pakte mijn 8 grams tuigje en ‘sleutelde’ dat aan mijn hengel. Nu zou het gebeuren, daar 

had ik alle vertrouwen in.  

Sjaak paste ook het een en ander aan, zijn onderlijn kringelde zich namelijk steeds om de 

hoofdlijn heen en hij ging het vlak tegen de kant aan proberen. 

Maar, hoe we ook hoopten, vertrouwen hielden en alle trucs uit de truccendozen gebruikten: 

Sjaak ving alleen maar zoetwatermossels en ik kon geen stootje krijgen!  

We begonnen ons vertrouwen een beetje te verliezen. 

 

Maar, versterking was onderweg! 

Wat een heerlijke onderbreking. Koffie, koek en een vrouw om het 

gespreksonderwerp aan te passen van ‘hengelen’ naar ‘de 

zomervakantie’. 

Ook even de benen strekken en informeren hoe anderen het er tot nu toe 

afgebracht hadden. Het antwoord daarop zorgde ervoor dat we teee kerr 



 

 

koffie dronken en de tijd namen om ook de vakantieplannen en -ervaringen uit te wisselen. 

We hadden samen met Dorien ons ‘opkikkertje’. 

Top geregeld! 

 

Hierna doorgevist tot de lunch. Helaas konden we geen visje 

verschalken en zelfs niet eens beet krijgen.  

Van John hoorden we dat hij zijn snoekdobber gemonteerd had om 

meer gewicht op de bodem te kunnen krijgen. Het leverde 

aanvankelijk niets op. 

 

Bevrijd door de toeter konden we terug lopen naar de partytent 

voor de lunch. Het valt te raden waar alle verhalen over gingen…! 

Alleen Melis had goede zaken gedaan. Hij had al drie (!) brasems 

weten te vangen. Dat kon nog wel eens ‘de slag van de dag’ blijken. 

 

De lunch was perfect verzorgd. Niemand kwam iets te kort. Vervelend 

was wel dat we op de tafel de meeste vis van de dag aantroffen. 

Voordeel was dat die vis wel heerlijk smaakte! 

 

Na de broodtafel startte de tweede helft van de dag en ook van de 

wedstrijd. Iedereen had weer moed en hoop verzameld om er het beste 

van te maken.  

Sjaak was zo gemotiveerd, dat hij al voor het startsignaal enthousiast zijn cupje leegde op 

9,5m. Hij ging zijn kansen wagen in de ‘verte’, want ‘kort’ leverde hem alleen maar schelpen 

en slakken op, zelfs strak tegen de beschoeiing aan. 

Toeoeoeoet, en daar gingen we weer. Ondertussen spraken we over helikopters en 

boorplatforms, reizen, woonplaatsen, interesses en spannende gebeurtenissen.  

 

En we visten en we visten en we visten en…….BEET! Een blei had toegehapt en de eerste 

vis van de dag kon geland worden! Dat bood perspectieven. 

Om ons heen zagen we ook vis geschept worden. Zou het dan toch nog gebeuren?! 

Nou, bij ons niet… 

De wedstrijd duurde tot drie uur i.v.m. de Dodenherdenking en het 

eindsignaal voelde als een bevrijding, al zou dat de volgende dag 

pas gevierd worden. Gelukkig, we konden stoppen en inpakken. 

 

De weging had niet veel om het lijf. Welgewogen konden we 1 vis 

aanleveren. 



 

 

Gelukkig konden we er ook nog hartelijk om lachen, want de grappen daarover waren 

natuurlijk talrijk. 

 

Terug bij de tent konden de kelen gesmeerd worden en 

dat bleek nodig. Naast de dorst was het een drukte van 

belang en daarmee werd het ook wederom erg gezellig.  

Het eten werd klaargezet, de bbq aangestoken en 

iedereen wachtte nog even op de aanvang. Een 

‘vissershangplek’ was geboren. 

Allen lieten het zich goed smaken. Ook dit gedeelte van 

de dag was uitstekend verzorgd door o.a. ‘het koppel van 

Drie’. Zeer bedankt! 

 

.  .  .   

 

.  .   

 

De prijsuitreiking was weer een happening op zich. John 

kreeg de aandacht en voerde zijn toneelstuk op. 

Niemand werd gespaard en hijzelf uiteraard ook niet. 

Met allerlei grappen en grollen werd de uitslag bekend 

gemaakt. 

 

Derde: de heren Vermeer en Nagel, met 3490 gram. 

Tweede: de heren Bos en van Wegen, met 5000 gram. 

Eerste: de heren van Drie en Hibbel, met 5720 gram. 

Allen van harte gefeliciteerd! 
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Het feestje werd nog even verder gevierd en op tijd werd alles weer ingepakt en opgeruimd. 

We kunnen terugkijken op een heerlijke en verzorgde dag, waarbij de vis vooral op de 

eettafel lag, maar die de stemming en de sfeer niet in de weg zat, met speciale dank aan 

alle mensen van de organisatie. Alles was  tip-top in orde vandaag! 

 

 
Door: 

Harry Snoekbaars 

 
 

 

 

 


